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2017 SKYTRAX PASSENGERS ÖDÜLLERİ'NDE ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ 
“EN İYİ BUSINESS CLASS LOUNGE İKRAMI” ÖDÜLÜNE, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ “EN İYİ BUSINESS CLASS İKRAMI” ÖDÜLÜNE VE “EN İYİ BUSINESS CLASS LOUNGE” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜK. 
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Başlarken... 


Dokuzuncu Madde, Denizüstü ve Düşündürdükleri 


Sevecen TUNÇ 
Mart 2018 


irkaç ay sonra Amerika Birleşik 

Devletleri'nde ülke sporuna 

yeniden yön veren tarihi bir yasa 

değişikliğinin kırk altıncı yıl dönümü kutlanacak. “Title IX" yani “Dokuzuncu Madde'nin. 1972 yılında Amerikalı bir grup siyasetçi, eğitim alanında yapılacak yasa değişiklikleri arasına şu maddeyi koydurmayı başarmışlardı: “Birleşik Devletler'deki hiçbir insan, Federal yardım alan hiçbir eğitim programından ve aktivitesinden, cinsiyeti nedeniyle, ayrı tutulamaz, katılımı engellenemez.” Bu iki satır, önce ülkede, sonra dünya spor tarihinde gerçek bir devrim yarattı. 


Sözkonusu maddenin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra Amerika'da kadınların spora katılım oranında patlama yaşandı. Yasa çıktığı günden bu yana, liselerde kadın sporcu sayısı on katına, üniversitelerde dört buçuk katına fırladı. Bugün ABD üniversitelerinin yüzde 90'ından fazlasında kadınlar için basketbol, 
voleybol ve futbol takımları var. 1972 
Olimpiyatı'nda ABD takımlarında kadınların oranı yüzde 15 iken, bugün ülkenin Olimpiyatlar'a gönderdiği takımlardaki kadın sporcuların sayısı erkekleri aşıyor. 


Amerika, spordaki kadın devrimini çoktan gerçekleştirmişken, biz Türkiye'de o devrimi ne zaman yaşayacağımızı düşünüyoruz. Malum Türkiye'de “9. Madde” gibi kadınların spor yapma hakkını güvence altına alan bir yasal düzenleme yok. Voleybol ve basketbolda kadın milli takımlarımızın ve dahi kulüp takımlarımızın uluslararası başarıları gururumuzu okşarken, altyapı ve mahalli ölçekteki yetersizlikler ve hala parçalanmayı bekleyen ön yargılar, Türkiye'de kadınların sporla kurduğu ilişkiyi Zora sokuyor. 


Kadınların memleket sporunda uğradıkları 'kurumsallaşmış' ayrımcılığa rağmen, bugün gelinen nokta itibarıyla, ne mutlu ki voleybol ve basketbola yeni başlayan kızların önünde rol modeli isimler var. Neslihan Demir, Naz Aydemir, Işıl Alben, Nevriye Yılmaz ve diğerleri... Peki ya futbolda? Kadın futbolunda kaç isim sayabiliriz? 


Futbol, erkek egemen yapının kırılmasının en zor olduğu alanlardan biri. Bugün bir spor dalından ziyade bir sektör olarak tanımlanması gereken futbol dünyamızda hala kadının adı yok”. Öte yandan Dağhan Irak'ın da belirttiği gibi erkeklerin profesyonel futbolu, yalnızca kazanmaya, güce ve başarıya dayalı bir felsefeyi temsil ediyor. Şike, doping, rüşvet ve şiddet derken eğlenceli olmaktan çıkan futbolun tekrar bir 'oyun' olarak algılanabilmesi ve hak ettiğimiz keyfi bize yeniden yaşatabilmesi için köklü bir devrime ihtiyaç duyuluyor. Bu devrim ise sahada ve tribünde kadınlar olmadan gerçekleşmeyecek. 


Dergimizin bu ayki sayısını 8 Mart vesilesiyle kadınlarımıza adadık. Futbol alanında kadınların 'medya görünürlügü'nün artması, inanıyoruz ki yeni ve gecikmiş bir 'kabul'ün yeşermesini sağlayacak; daha da önemlisi hangi yaş grubundan olursa olsun kadınların gerek sahadaki gerekse tribünlerdeki varlığını cesaretlendirecektir. 


Dergimizin ilerleyen sayfalarında Türkiye'nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Lale Orta ile yaptığımız röportaja, Gamze Bal'ın Trabzonspor'un kadın taraftarlarına ilişkin yazısına ve fotoğraf sanatçısı Gülşin Ketenci'nin objektifinden belgesel fotoğraflarla İlmanocağı kadın futbol takımının 2015-16 sezonu serüvenine yer veriyoruz. Dergimizin kapağında yer alan Araklı Denizüstü kadın futbol takımının genç futbolcularıyla gerçekleştirdiğimiz söyleşi de bu sayıda okuyacağınız önemli konu başlıklarından. 


Tribünde, sahada ve yaşamın her alanında kadınların sesinin de sözünün de güçlendiği bir dünya dileği ile tüm taraftarlarımıza keyifli okumalar diliyorum. 
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TRABZONSPOR AYLIK DERGİSİ 


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri-Trabzon 


Muharrem USTA ; 
Trabzonspor Kulübü Adına İmtiyaz Sahibi 


Ulaş ÖZDEMİR 
Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı 


Can KARYAĞDI 
Medya İletişim Direktörü, Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu) 


Sevecen TUNÇ 
Genel Yayın Yönetmeni 


Nuri BEKAR 
Haber Koordinatörü 


Ceylin Mesut YILMAZ 
Görsel Yönetmen 


Alaattin KAZANCI 
Sedat AYGUN 
Fotoğraflar 


Süleyman KARACA 
Medya Merkezi 


Zeynep SÜNGER 
Pazarlama Direktörü 


Nurgül GÜNAYDIN 
Dış İlişkiler Sorumlusu 


Gökben CENGİZ 
Abonelik Sorumlusu 


ABONELİK MERKEZİ 
0(212) 981 1967 
dergi(&trabzonspor.org.tr 


TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş Baskı-Cilt 

Adres: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:4 Sancaktepe-İSTANBUL 

Telefon: 0216 585 90 00 


TURKUVAZ DAĞITIM 
Genel Dağıtım 


YEREL SÜRELİ YAYIN 

Trabzonspor Dergisi, basın ve meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 
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Aziz Sancar 
“Değerli Bilim Insanı Trabzonspor Formasıyla” 


Gamze Bal Aydın 


“Öteki Pencereden” 


Tarihte Bu Ay 


“Gurur ve Zafer Dolu 50 Yıl” 


Sema Tuğçe Dikici 


“Futbol Kültüründe Kadın Olmak” 


Hatice Engür 


“Muhteşem Stadyumumuzda Tuna Ofis İmzası” Dünyadan Futbol 


Türker Metin Onur 
“Futbol Kardeşliği 11” 


Kamil Ahmet Çörekçi 


“Anket” 


Ahmet Eren 
“1461 Trabzon” 


Hüseyin Saral 


“Spor Sırasında Beslenme” Kulübümüzden Haberler 
Serkan Türk 


“Erdoğdu Sözlüğü” 


Uğur Biryol 


“Cennetin Anahtarı” 
Spor Kitaplığı 


Karadeniz Mutfağı 


“Tomara Tavası” 
Fırtına Çocuk 


Dozer Cemil Posteri 
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“GÜLCEMAL'İN 
YEDİNCİ SEFERİ 
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Maç istatistikler” 
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EKLEM AĞRILARINA 
AMELiYATSIZ ÇÖZÜM 


Eklem içi yenileyici hücre tedavisi, eklemlerdeki ağrıyı gidererek hayat kalitesini artırır, protez cerrahisine giden süreyi uzatır, hücre ölümünü engelleyerek yenileyici görev yapar. 
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büyük bir gurur yaşatan değerli bilim insanı Aziz Sancar, 

yalnızca başarısıyla değil; azim ve sebat dolu yaşam öykürsüyle de tüm Türkiye'nin ilham kaynağı... Mardin Savur doğumlu Sancar, 1963 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesi'ni 1971 yılında bitirdikten sonra eğitimi için ABD'ye gitmiş, döndüğünde memleketi Savur'da iki yıl doktorluk yapmıştı. 


? 015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü aldığında tüm Türkiye'ye 


Sancar, sonrasında Dallas'a giderek Teksas Üniversitesinde Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı. Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarına devam etti. Prof. Sancar, gerçekleştirmiş olduğu 300'e yakın bilimsel makale ve bu makalelere yapılan 12 binden fazla atıfla, bilimsel araştırmada eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. 33 kitap yayınladı. 


Yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne kabul 
edilen Sancar, buraya kabul edilen üç Türk'ten biri olmuştu. 2015 
yılında hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. 


Geçtiğimiz ay sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarla böylesi kıymetli ve saygın bir bilim insanının Trabzonspor'a olan samimi duygularını öğrendiğimizde ise, duyduğumuz onurun tarifi yoktu... 


Aslında Aziz Sancar'ın, Anadolu'da başlayan; sınırlı imkanlar içinde sınırları hep zorlayan; ve imkansız denilebilecek bir başarıyı yakalamasıyla devam eden kişisel serüveninin Trabzonspor'un tarihi misyonu ile örtüştüğünü söylemek mümkün. Sancar'ın yaşam öyküsündeki satırbaşlarında 'Anadolu İhtilali'ni gerçekleştirmiş Trabzonspor'un azim, inanç ve kararlılığı var. Trabzonsporumuz da sahip olduğu öncü rolü, 1970'li yıllardan bugüne mücadele, inanç ve tutkuyla örerek; çok çalışarak kazandı. 


Bugün, Trabzonspor camiasının her bir ferdi, Aziz Sancar ile aynı renklere sevgi ve muhabbet beslemekten; aynı duygusal kökleri paylaşıyor olmaktan son derece mutlu ve gururlu. 


Bilim insanı kimliği Aziz Sancar ile gurur duymamız için yeterliydi. Trabzonspor sevgisinden haberdar olmamız ise bu övüncümüzü daha da arttırdı. Şükranlarımızla... 


k 


09 “a 


Aziz Sancar (6) 


HANİ TRABZON BİR FUTBOL ŞEHRİYDİ? 


gemilere binsem götürü 


benim de buraya gelişim 
FUTBOL 


bir güzelden ötürü 
'Deniz Üstü Köpürü' coşkulu bir Ege türküsü, 'Denizüstüspor' ise bir kadın futbol takımı. 2015 yılında Trabzon'un 50 bin nüfuslu Araklı ilçesinde kurulmuş. TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Denizüstüspor, tıpkı türküde olduğu gibi bir 'köpürü' işlevi görüyor; Trabzonlu genç kadınları futbola tutkuyla bağlıyor. Takımın oyuncularından Fatma Yılmaz, Gizem Yazıcı, Derya Samancı Bekar, Buse Keskin, Meryem Baysal ve yönetici Kübra Moradoğlu ile Medical Park Stadyumu'nda bir araya geldik. 
"Futbol tutkusu'nun erkeklere mahsus olmadığını; Trabzonlu genç kadınların da futbol oynamak için nelerle mücadele edip neleri göze aldığını anlatan keyifli ve kalabalık bir söyleşi gerçekleştirdik! 


Röportaj: SEVECEN TUNÇ Fotoğraf: ALAATTİN KAZANCI, SEDAT AYGÜN 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Denizüstüspor 


"Erkeklere verilen önemin yarısını bize verseler biz de en az erkekler kadar popüler olabiliriz; dünyada adımızı duyurabilecek kalitede futbolcular çıkarabiliriz." Meryem 


Kulübün kuruluş sürecini sizlerden dinleyebilir miyiz? 


Meryem: Araklı'da beden eğitimi hocamız Ceyhun Alkan, çalıştığı ortaokulda kız çocuklarından kurulu bir takım oluşturmuştu. Bu kulüp aslında bu takımdan doğdu. 
Takım ilk kurulduğunda teknik direktörü bendim. Daha sonra ben bıraktım, hoca kendi oyuncularıyla devam etti. İlk sene pek bir başarı elde edemediler. Toplama oyuncuyla başarı sağlanamayacağını anladıkları için daha sonra transfere dönüldü. 
Çünkü tecrübe lazım, futbolu bilen insan lazım. Tecrübe geldikçe başarı elde ettiler ve bu defa da el değiştirdi takım. Kulübün başına Mustafa Özgenç geçti. Mustafa Bey geldikten sonra transferle birlikte çok güzel bir takım kurduk. Şu an 3. Lig, 6. Grup'ta mücadele ediyoruz. Ligde bu sezon iki mağlubiyetimiz, altı galibiyetimiz var. Lider durumdayız. Bu iki mağlubiyeti de Federasyon'un hiçbir desteği olmadığı için günübirlik gittiğimiz deplasmanlarda yaşadık. 


Nasıl? Federasyon destek vermiyor mu? 


Kübra: Federasyon 200 km üzerinde gidilen deplasman maçlarına yaptığı katkıyı hiçbir açıklama yapmadan kaldırdı. Zaten yapılan katkıyla çok zor ayakta duruyorduk; bu şekilde işimiz daha da zorlaştı. 


Peki öyleyse kulüpte işler nasıl dönüyor? 


Kübra: Başkanımız Mustafa Özgenç sahip çıkıyor takıma. Tamamen fedakarlık, ufak bağış ve katkı üzerine kurulu bir sistem olduğunu söyleyebilirim. 


Biraz kişisel hikayelerinizi dinleyelim istiyorum. Mesela her biriniz nasıl tanıştı futbolla? 


Buse: Ben sekiz yıldır futbol oynuyorum; takımın kalecisiyim. Ata Ortaokulu'nda okurken Hüseyin hoca vasıtasıyla başladım ve İdmanocağı'nın yıldız takımında forma 


giydim. Sonrasında Denizüstü teklif sununca, iki yıl önce buraya geldim. 


Peki neden kalecilik, herkes golcü olmak isterken? 


Buse: Evet. Kaleciler de bir yandan hep forvet olmak isterler; ama ben kalecilik konusunda daha yetenekliydim. İlerletebilirim düşüncesiyle de kaleci olarak devam ettim. 


Fatma, sen nasıl tanıştın futbolla? 


Fatma: Erkek kardeşim sayesinde tanıştım. O oynuyordu, bense hep ona özenirdim. 
Arkadaşları olmayınca birlikte oynardık. Sonra okulda hoca beni fark edince futsal takımına aldı. Futsaldaki hocamız ise İlmanocağı'na yönlendirdi ve orada dört yıl oynadık. 


Gizem, sen futbolcu olmaya nasıl karar verdin? 


Gizem: Sabahları erkenden kalkar, sürekli top sektirirdim. Mahalledeki erkek çocuklarıyla birlikte oynardım hep. Sonra çevremdeki herkes aileme beni bir futbol kulübüne yazdırmalarını söyleyince babam da 'tamam' dedi. 


Ailede futbol oynayan ve 'rol modelim” diyebileceğin biri var mıydı? 


Gizem: Benim ailem fanatik Trabzonsporludur. Babamdan anneme, abimden ablama inanılmaz fanatiklerdir. Yani futbolu çok severler. O yüzden de tek birisi yol gösterici olmadı; bu kararımın arkasında her beraber durdular. 


Peki pozisyonunu sen mi belirledin yoksa hocaların mı seni yönlendirdi? 


Gizem: Futbola başladığımda forvet oynuyordum sonra defansta kimse olmayınca hoca beni defansa çekti ama bu durumdan çok da memnun değildim. Başka hoca geldi, orta saha oynattı. Karışık oynuyorum yani, ben belirlemedim, hocalar belirledi. 
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Denizüstüspol ) 


Bir idolün var mıdır peki? Levent vardı, Maç klan kırana ii benirn burnum bile kanadı, Ben düşünce Levent yanıma gelip elini uzattı. 
kızgınlıkla “Çek, elini" lemişim; ama | 

: oradaki dik başlılığı da onun çok 
| hoşuna gitmiş. Böyle bi kaç maçfilan, 
iğimize göre Gizem seni derken görüşmeye başladıkNii bi i ve lari > evlendik vetçocüklarımız'oldi; takımın sas nlilerisiniz zsanı mii ; 


Gizem: Tabii ki Yusuf Yazıcı! Üstelik soyadlarımız da aynı! (Gülüşmeler) Bir Yusuf Yazıcı'yı örnek alıyorum; bir; de Derya ablamı. 


A 


Derya: Eye bir de Sevtar b Val Biretek be ESİŞ DKSa se evli ve çocukluyum, diğerleri B bekar.” 


p O baş 
“bir ikna çabası oluyor, ğ f "üstesinden geliyorsun? 7 ; ! “hi! desteklemeye devam ci 


Derya: Zor oluyor tabi. Üstelik bir de iş Neden bırakmanı istiyor? ği var. Babamın inşaat işlerinde ona yardımcı oluyorum. Yani dediğim gibi zor oluyor ama o sahaya çıkınca bütün 


j 


Derya: Aslında birak istediğinden değil de işte erkek ya; bir kere Yok olmaz” diyecek yani... 


— 


dağıtıyorum 7 f a 
5 i , Me b 
Eşin, eğip çevrendeki insanlari © di 1 biri “yadırg mıyorl L peki? Evlenip çoluk. " ik çocuğa karışınca başka e ise'd 
- oluyor ya genelde... İ, A ; #4 İ Derya: Babacığım sağ Mİ: de sürüyorlar. Abla: kardeş > i ben maça her gittiğimde arar “Nereye © Meryem biraz > sana dönelim: gidiyorsun” diye sorar, “Maça gidiyorum” Takımın kaptanısın ve de en ans dediğimde “İnşallah bacakların kırılır öyle oyuncularındansın. Senin futbol gelirsin, bir daha oynayamazsın” derdi. serüvenin nasıl başladı? x Ama bilirdim ki gol attığım zamanlardada * içten içe gururlanip sevinirdi. Sonra iler (ar Ben Farozluyum. Futbo eşimle tanışıp evlenince de bu devam etti. hayatim 16 sene önce yazları, Ör “Çoluklu çocuklu kadınsın, ne işin vartop « mahallemaçlarında seşfedildi yete peşinde” diye baktılar hep. Sonra baş Ailede çok fazla futbola ilgisi ol, 
edemediklerini görünce tebrik etmeye Beha) sadece Trabzonspor şel 2 
başladılar. “2 çocukla nasıl yapıyorsun, zor yari Kadar maçları izlerrmiz Ber, | olmuyor mu helal olsun” diye... N aaa en Karadeniz Teknik Gk / ; Üniversitesi” nin futbol takımının. 
Peki eşin'nasıl bakıyor bu duruma? . seçmelerine katıldım ve seçildim. Takımın : en küçüğüydüm. Gej zaman git zamal Derya: Onunla da halı sahada tanışmıştık” 7007-2008 sezonunda Trabzonspor'da . 
zaten. “ profesyonel olarak oynamaya başladım e 7 
Bize hikayenizi anlatır mısın? e üre yaliyor oldi < — ' , Ardından Dünya Kupası'na katıldık. Zaten g Derya: O zamanlar İdmanocağında sonrasında da istikametim İstanbul oldu. | oynuyordum. Bizi deplasmana getirip “Maltepe Yalı'ya transfer oldum. Dahâ götüren bir şoför arkadaşımız vardı. Bir "sonra Kocaeli'ne, oradan Amasya” ya ! 
gün, 'Kızlı erkekli bir.halı saha maçı derken; Kavak Meydanı, Ağasar Çefi yapalım' dedi. İşte o kadroda da eşim ziigel de Denizüstü. 
ni 12 , i 


Denizüstüspor 


Sen profesyonel futbol geçmişi olan bir pe i oyuncusun. Ailen bu kariyerinden memnun A İş mu? 


Meryem: Amasya'da okurken daha rahattı. Okul 
(4 bitip Trabzon'a döndükten sonra ailem futbol oynamama izin vermedi. Gizli gizli oynuyordum; ki aslında hala bilmezler. Futbolu sevmedikleri j için;başarılarımı hep göz ardı ettiler. Trabzonspor ve diger büyük kulüplerde maddi gelir elde 1)” ediyordum, bu nedenle bir şey diyemiyorlardı. 
Şimdi ise küçük kulüplerde oynamama karşı ji çıkıyorlar. Çünkü para getirisi filan yok, git meslegini yapsana, diyorlar. 


Mesleğin nedir? 


* Meryem: Beden eğitimi öğretmeniyim; ama Milli imide değilim. Halk eğitimde masa tenisi, eyboliderslerine giriyorum. 
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Sabah erken kalkıp kahvaltımızı yapıyor, saat 10:00'da sabah antrenmanına çıkıyorduk. Düz koşularla güne başlıyorduk. Genelde Beşirli'deki koşu yolunda yaklaşık bir saat koşuyorduk. Sonra evlere dağılıp öğle yemeğimizi yiyorduk. Daha çok karbonhidrat ve protein ağırlıklı. Gazlı içecekler içmiyor, sadece meyve suları tüketiyorduk. Öğleden sonra herkes evlerinden servisle alınıyor, antrenman için tesislere getiriliyordu. Yine hafif tempoda koşu, teknik taktik idmanı ve ardından yine ev. Akşam yemeğimizi yedikten sonra tekrar antrenmana geliyorduk. Günde üç antrenmandan söz ediyorum yani. Bu yetmiyor;akşam evimizde Hamit Hocamızın verdiği çizelge doğrultusunda yapmamız 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gereken kültür fizik hareketlerini yapıyorduk. En geç saat 21:30 - 22:00'de de uyuyorduk. Haftanın yedi gününde bir gün dinlenme, bir gün maç, beş gün bu şekilde antrenman. 


Tabii. Mesela takımın ilk kurulduğu dönemde epey malzeme sıkıntısı çektik. Bir ara erkeklerin formasıyla dahi çıktık maçlara. Erkek takımlarını sinemaya, tiyatroya götürürlerken bize sadece kitap okuturlardı. Onların idmanları daha profesyonel geçerken bizimki biraz daha 'ılıman' geçerdi. Onların seyircisi çoktu; bizim seyircimiz ise hiç yoktu maçlarda. 
Sonra Avni Aker'deki maçları izlemeleri için erkek takımlarına bilet dağıtılır, bize verilmezdi. İtiraz ettik, ısrar ettik defalarca. Kendimizi geliştirmemiz için bizim de maçları izlememiz gerekiyor sonuçta. Neticede bize de bilet vermeye başladılar. Hüseyin Avni Aker'de biz de maçları seyretmeye başladık. 


Sponsorluk çalışmaları yapıyoruz; belediye ile görüşüyoruz. Kadın futboluna daha fazla sahip çıkılması gerekiyor. Hani Trabzon bir futbol şehriydi? Buranın genç kızları da futbol oynamak istiyor. Bu kentte İdmanocağı, 1923 ve Denizüstü dahil üç tane kadın takımı var ve üçü de maddi olarak yerlerde sıkıntılar yaşıyor. 


Hangi sporla uğraşıyorsun dediklerinde futbol diyorum, insanlara tuhaf geliyor. Kız da futbol oynar mi diyorlar. Olumsuz söylemleri duyduğum için alıştım artık. 


Buse: Dayım futbol oynadığımı yeni öğrendi ve ilk söylediği şey “Kızlar futbol oynar mı?” oldu. Neden oynamasın, dedim. Dayıma dahi tepki gösterdim. 
Çünkü ben futbolu çok seviyorum ve birinin olumsuz bir şey söylemesini kaldıramam. 


İleriye dönük kariyer planlarınız neler? 


Fatma: Arkadaşlarımızın büyük çoğunlugu gibi ben de Beden Eğitimi okumak istiyorum üniversitede. Bir yandan da futbola devam etmek istiyorum tabii. 


Gizem: Takım olarak Birinci Lig'e yükselebilmek ve kişisel olarak milli takımda oynayıp Ay-Yıldızlı formayı giymek. Bunun için çalışıyoruz. 


Derya: Biliyor musunuz bizim takımda çok yetenekli genç arkadaşlarımız var; ancak iş milli takım seçmelerine geldi mi, hep göz önünde olan takımlardan futbolcuları seçiyorlar. Türkiye'de milli takım düzeyinde de önem verilmiyor ki kadın futboluna. Her maça bir gözlemci yollansa bence çok daha başarılı bir milli takım kurulabilir. 


Buse: Ben mesela Avrupa'daki, Amerika'daki kadın futbolu liglerini izlemek istemiyorum. Çünkü kıskanıyorum. Biz de onların şartlarında olabilseydik biz de çok iyi yerlere gelebilirdik. Onlar Medical Park gibi statlarda maç yapıyorlar, erkek futbolcular kadar para kazanıyorlar. 
Türkiye'de öyle bir ortam yok. 


Peki elinizde sihirli bir değnek olsa "kadın futbolu'yla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz? 


Fatma: İnsanların bakış açısını değiştirmek isterdim. Kadın futboluna çok yanlış bir yerden bakıyorlar çünkü. 


Gizem: Ben de insanların zihniyetini değiştirmek isterdim. Daha çok destek verilmesini isterdim. Yurtdışında oynayabilmek isterdim. 


Meryem: Kişisel olarak gençleşmek isterdim! (Gülüyor) Şaka bir kenara erkeklere verilen önemin yarısını bize verseler biz de en az erkekler kadar popüler olabiliriz; dünyada adımızı duyurabilecek kalitede futbolcular 


çıkarabiliriz. Bundan eminim. 


Derya: Ben de ülkemizde kadınların futbolu daha güzel ve kaliteli şartlarda oynayabilmesini isterdim. İmkanları değiştirmek isterdim. Biz saha bulamıyoruz maç yapmaya. Bize Yavuz Selim Sahası'nı dahi vermiyorlar, çünkü küçük erkek takımları orada oynuyor. 


Buse: Ben de dolu dolu tribünlere oynamak isterdim. Taraftar olsun, tezahürat olsun. Mesela maç esnasında bana destek verildiğini hissettiğimde ben inanılmaz motive oluyorum. Sonra taraftar varsa Derya ablaya seslenildiğinde o aşırı çalımlara giriyor... Hepimiz daha iyi oynuyoruz yani. Ama tribünler boş olunca kötü işte. Arkadaşımız gol atıyor, tutup bana (kaleye) koşup seviniyor. Kızcağız ne yapsın! 
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Yazı: 
GAMZE BAL AYDIN 


Öteki Pencereden 


Bir tutkusu olmalı insanın hayatta. 


Koşulları önemsemeden peşine düşeceği, “ne derler”i düşünmeden zamanını, enerjisini, aklını ve en önemlisi kalbini vereceği bir tutkusu olmalı. 
Pişmanlıklar da barındırmalı içinde tabii, kaygı da. Üzüntü de olmalı beraberinde, hasret de sevda da... 


Bir tutkum var benim tam da böyle. 
Talihim mi, talihsizliğim mi bilemediğim bir şey. Girdabım. Gün olup gözlerimi perdeleyen, gün olup zihnimi gölgeleyen; bazen öfkemi, bazen sevgimi harlayan ama çokça yürek dağlayan, hemen her an aklımı oyalayan bir tutku bu. 


Adına Trabzonspor dediğim; kaybolmamak için yarattığı kalp kırıklıklarını yollara serpiştirerek izini sürdüğüm ve fakat bir türlü peşini bırakıp da geri dönmeyi beceremediğim bir bağımlılık. 

Bir emanet. 

Bir miras. 

Bir borç. 

Trabzonspor işte. 

Tutkununa hem düşman hem de dost. 


Her şey gibi bir başlangıcı vardı elbet bu çılgınlığın. Hayatım boyunca bana yarenlik edecek ve tüm hatıralarıma bir biçimde sızmayı başaracak olan yoldaşımın elini bilinçle kavradığım bir ilk anım oldu tabii ki. Benim hikâyem, ülkenin güneydoğusunda, güzel Mardin'in küçük bir lojmanında, eşyaları toplanmış iki göz odalı evin kuytusunda, bir baba ile oğulun birbirine karışmış gözyaşlarında başladı. 96 yazıydı... 


Her yönüyle bireysel bir eylemdir gurbette Trabzonsporluluk. Tek başına çok olabilmektir ya hani; benimki de böyle bir hikâye işte. Bu satırların 


muhataplarına tanıdık olsa da, yaşamıma dokunan hemen herkese yabancı, tuhaf, anlaşılmaz gelen bir serüven. 


İster küçük bir kız çocuğu ol, ister yetişkin bir kadın, önyargıları da peşi sıra taşıdığın bir yük bizimkisi. 


Futbolu sevdiğin için garip tepkilerin yekten hedefiyken, üstüne bir de Trabzonsporlu olmak adamakıllı tuhaflık sayılıyordu elbet. Herkes için sıradan, benim içinse kişisel tarihimin en önemli günlerinden biri kabul ettiğim bir cuma sabahı, işi gücü bırakıp maç için Eskişehir yoluna düştüğümü, sabaha karşı geri döndüğümde uykusuz gözlerle işimin başına geçip de üzüntüden kimseyle tek satır konuşmadan mesai tamamladığımı mesela... Nasıl anlasınlardı ki? 


Hemcinslerin yaz tatili için yer beğenip bir yandan kilo verme çabasındayken, sen yeni sezonun maç programını hevesle eline alıp “Trabzon'a maça gidilecek hafta sonları” listesi yaptığında, nasıl olurdu da heyecanını paylaşmalarını sağlayabilirdin ki? 


İlk kez ve yalnız başına gittiğin bir ülkenin, bilmediğin bir şehrinin ücra bir istasyonunda, tutkunu olduğun fırtınanın bu kez felaket olup yollarını tıkadığı bir trenin kompartımanında 8 saat bekleyip, en sonunda asker gözetiminde geceyi bir ilkokulun spor salonunda, dilini bile bilmediğin 200 insanla geçirmek zorunda kaldığın seyahatin aslında “Bordo-Mavi bir derdim var, dünyaya anlatacağım!" diye çıktığın bir yolculuk olduğunu duyunca, seni az buçuk deli sanmalarını nasıl engelleyebilirdin ki? Üstelik bir de doğum gününse o gün... Biraz korku, çokça yalnızlık hissiyle bitirdiğin o geceyi düşündüğünde sen bile kendine şaşırırken, başkalarını nasıl ikna ederdin ki? 
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7000 sayfa tapeyi en sevdiğin şairin 
şiirleri gibiymişçesine ezber ederken, uykularında şampiyonluk rüyaları görüp bir forma hediyesiyle dünyaları almışsın sanırken; eşin odasında kod yazadursun, sen salonda tek başına öfke krizleriyle maç seyrederken, şu satırları yazmak için bile odaya kapanarak kulağında Kazım, aklında Trabzonspor, dünyayla iletişimi kesen sen, sen olmayı onlara nasıl anlatabilirdin ki? 


Anlatamazdın. 
Anlatamadın. 
Anlamadılar. Olsun. 


Doğru; tek kişilik bir eylemdir Trabzonsporluluk. Ama çok daha yalnızdır Trabzonsporlu kadınlık. O yüzden “majurani" koydum ben mahlasımı... Lazcada “öteki, ikinci” anlamına gelen bir sözcük bu. “Öteki” olmanın ve “ötekileştirilmenin”, "öteki" dildeki en sade ifadesi. Futbolun ötekisi Trabzonspor'a, “öteki” pencereden bakışımın özeti... 


Evet, ne diyordum en başta? 
Bir tutkusu olmalı insanın. 


Varlığından güç alıp, yokluğunu afeti bellediği bir fırtınası olmalı; yönünü rotası sayıp, yolunda yürüyeceği... 


Benim yönüm Trabzonspor, yolumsa Bordo Mavi. 


Selam olsun bu yolu birlikte adımladığım her bir yoldaşa. 


Selam olsun öteki pencerenin o güzel kadınlarına... 
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İYİ Kİ DOĞDUNUZ VE İYİ Kİ BİZE BU GURURU YAŞATTINIZ! 
Bu ay, kulüp tarihimizde müstesna yerleri olan iki değerimizin doğum günlerini kutlayacağız. Trabzonsporumuzun yaşayan üç kurucu üyesinden biri olan Sabit SABIR 86 
ve Ahmet Salih ERDEM 85 yaşına giriyor. Kendilerine sağlıklı bir ömür diliyor; 


kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı bir defa daha teşekkür ediyoruz. 


Robert Kolejli Bir Duayen: Sabit Sabır 


Sabit Sabır, 6 Mart 1932 tarihinde Vakfıkebir Yalıköy'de dünyaya geldi. Kaledibi İlkokulu'nu bitirdikten sonra 1944 yılında babasının isteği ile Robert Kolej'e girdi. 
1952'de ticaret bölümünden mezun olarak Trabzon'a dönen Sabit Sabır, bir süre deri ihracatıyla uğraştı. Ankara Polatlı'da yedek subay olarak yaptığı askerlik görevinin ardından Amerika'daki Büyük Pennsilvania Üniversitesi'nden kazandığı bursla Para, Banka ve İş İdaresi" üzerine yüksek lisans yaptı. 
1961'de Trabzon'a dönen Sabır, İdmangücü yönetimine girdi. 


Sabit Sabır, altı erkek çocuklu bir aileden geliyordu. Kardeşlerin üçü Ocaklı, abi ise koyu Güçlüydü! Sabit Bey de 14-15 yaşlarına kadar Ocak taraftarı olarak büyüdü; ama Sotha'daki mahalle arkadaşlarının baskısına dayanamayarak sonunda İdmangüçlü oldu. İstanbul'da bulunduğu yıllarda pek çok farklı branşta sporla uğraşan Sabır, İlmangücü'ndeki yöneticilik yıllarında da iki defa Trabzon futbol şampiyonluğunu yaşayacaktı. 


Sabit Sabır'ın Trabzonspor tarihinde aslında 'katmerli' bir kuruculuk misyonu vardı. Kendi ifadesiyle, “Benim iki kurucu unvanım var, birincisi Trabzonspor kurucusu, ikincisi de birleşmeden sonraki kuruluşun öncülüğüdür.” Yani 1966'da Kırmızı-Beyaz renklerle kurulan Trabzonspor'da da, 1967'de Bordo-Mavi olarak yeniden doğan Trabzonspor'da da imzası vardır üstadın... 


Sabit Sabır gençliğinden beri spor yöneticiliğinin içinde bulunmuş, Trabzonspor'un tüm tarihsel sürecine tanıklık etmiş; hatta 'dışarıdan' bir tanıklıkla kalmayıp senelerce yöneticilik yapmış bir duayen... Onun birikim ve deneyimi bizler için elbette yol gösterici. 
Kendisi ile yapılmış röportaj ve sohbetlerden derlediğimiz sözleri, 'daha 


güçlü ve başarılı" bir Trabzonspor için birtakım dersler veriyor bize... 


“Trabzon'un karakterinde başarı için önemli ipuçları var, ama başarısızlığı tetikleyen birçok neden söz konusu. En başta ferdiyetçi olmak! Bir araya gelmenin çok zor olması. Eskiden beridir bundan kurtulamıyoruz.” 


“Trabzonspor başarılı olursa zengin mozaiği ile olur.” 


“Trabzonspor'un başarısındaki sır mücadele ruhu taşıyan futbolculardan kurulu olmasıydı. Futbolcular ne kadar kaliteli olursa olsun takımda ruh yoksa başarı gelmez." 


“Futbol takımı yöneticiliği sıradan bir iş değildir. Gençlikten yetişerek gelinen bir iştir... Göreve gelen yönetimlere, 


antrenörlere imkan ve zaman vermeliyiz. 


Tezcanlılık ve aceleciliğin bize çok zararı dokunuyor. 


“Trabzon'da herkes kendini başkan, antrenör gibi görür. Öyle bakmayanlar kendini futbolcu sanır. Trabzonlu takımıyla ilgilidir, bunun itici gücü vardır. Bu aşırıya kaçtığı zaman ters yönde etki olabiliyor. Mutlaka çok konuşulduğu için zarar görüyor demiyorum ama takımın her şeyinin de her gün konuşulması şart değil. Biraz kendi işimize bakalım, daha az konuşalım.” 


GÖREVLERİ 


1966: Kırmızı-Beyaz Trabzonspor'da, Kurucu üye ve Yönetim Kurulu Üyesi (Spor Amiri) 


1967: Bordo-Mavi Trabzonspor'da, Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1969-70: Yönetim Kurulu Üyesi, 


1997-2000: Kulüp Divan Başkanlık Kurulu Üyesi, 


2000-2003: Kulüp Divan Başkanlık Kurulu Üyesi 
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Barış Kupası'nın Başkanı: Ahmet Salih Erdem 


1933 senesinde Trabzon'da doğan Ahmet 
Salih Erdem'in çocukluğu Beşirli'de geçer. 
Futbolla ilk olarak Trabzon Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarında tanışır. Erdem, kendi tekniğini pek beğenmese de 1950'li yıllarda sağ bek olarak futbol da oynar. 
1957'de Fiskobirlik'te başladığı memuriyetine uzun yıllar devam eder. 
Erdem'in spor yöneticiliği kariyeri de yine aynı yıl 24 Şubat Kulübü'nün kurucularından biri olmasıyla başlar. 


1962'de Faruk Poyraz'ın teşviki ile İdmanocağı yönetimine giren Ahmet Salih Erdem, 1967'de Trabzonspor'un kurucu üyelerinden biri olarak rol alır. 
Trabzonspor'da birkaç dönem yöneticilik yapan Erdem, Türkiye Birinci Ligi'ne 


çıktığımızda ve Kıbrıs Barış Kupası'nı kazandığımızda kulübün başkanlığını yapmaktadır. Kendisine sorulduğunda hayattaki en büyük gururunu şu sözlerle açıklar: 


“Taşıdığım en büyük gurur ise; bir yıl Kırmızı-Beyaz ve yedi yıl Bordo-Mavi olarak; toplam sekiz yıl, Birinci Lig'e yükselebilme mücadelesi veren, ayrıca tümümüzün gurur kaynağı ve ortak paydası olan Trabzonsporumuzun benim başkanı bulunduğu süreç içersinde bu gerçeği ve duyguyu yaşamasıdır...” 
Değerli Başkanımız Salih Erdem, Trabzonspor'un başarısını geleceğin ışığı geçmişte saklı' diyerek tasvir ediyor. 
Kendisinin dergimizin 2005 Kasım sayısında yayınlanan şike anısı' ise, bugünün karanlığını geçmişte aramamız konusunda adeta bizi uyarıyor! 


Erdem'den Unutulmaz Bir Şike 
Anısı 


Kıbrıs Barış Kupası maçlarında Galatasaray'ı 2-1, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek kupayı kazandık. Oradan dönüşte Türkiye Kupası final maçımız vardı. Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kalmış, büyük avantaj yakalamıştık. Bize büyük para vaat ettiler. O zamanın rakamlarıyla belki bir, belki iki yıldız futbolcu alırdık. 
Öyle dolaylı yollardan falan değil. Direkt bize geldiler, hem de tanıdık birini gönderdiler. Hiç düşünmeden reddettik. 
Üstelik teklifi getiren de bir Trabzonluydu. Onu da “Nasıl böyle bir aracılığa tevessül eder de bize gelirsin” diye tersledik. Tarihte bu gibi işler her zaman dönüyordu. Ama Trabzonspor'u çarkın içine sokamadılar. Belki onlara saha dışında dimdik karşı durduğumuz için, belki sahada ezip geçtiğimiz için kendilerinde halen bir Trabzonspor antipatisi vardır. 


Bu 1-1'in rövanşında Trabzon'da tarihi bir olay daha yaşa-dık. Fenerbahçe burada kampta, maç saatini bekliyor. O zamanki Emniyet Müdürümüz Kemalettin Serhatlı yanıma geldi. 'Başkan, bu Fenerbahçe'de golcü Cemil varmış, bu adam asker kaçağı, alıp kışlaya vereceğiz' dedi. Ben de 'Aman yapmayın' diyerek engelledim. 
Israr ettiler, önlerine geçtim. 'Maçı oynasın, ondan sonra alacaksanız alırsınız' dedim. Bir de teklif ettikleri parayı kabul etmemişiz ya, Fe-nerbahçe'yle feci takışmışız. Maça çıktık, ilk yarı öndeler. Golü de Cemil Turan atıyor. İkinci yarı 2-1 kazanıp kupayı kazandık, maç biter bitmez inzibatlar Cemil'i aldı. Tabii bu sefer tutturdular Trabzonspor yöneticileri golcümüzü yakalatıp askere aldırdı diye bağırıp çağırmaya. Oysa hala bilmezler o maçta oynamasını bile biz sağlamıştık. 


GÖREVLERİ 


1967-68: Yönetici 
1972-73: Yönetici 
1973-74: 3 ay 2. Başkan, sonra Başkan 1974-75: Başkan 
1975-76: Yönetici 
1976-77: Yönetici 
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Bir 
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Cemil Usta'nın vefatının ardından değerli yazar Hakan Dilek tarafından kaleme alınan ve 
dergimizin Haziran-Temmuz 2003 
tarihli sayısında yayınlanan yazının gözden geçirilmiş halidir. 
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Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını tarihte ilk kez İstanbul'un dışına taşıyan 


“Efsane” takımın kaptanıydı Cemil Usta... Kaptanımızın zamansız biten bir türkü 


gibi durdu o tertemiz kalbi. Dozer Cemil'i ayakta alkışlayarak uğurluyoruz... 


rabzonspor'un şampiyonluk kupası- 
İ nı tarihte ilk kez İstanbul'un dışına taşıyan “Efsane” takımın kaptanıydı Cemil Usta... Kaptanımızın zamansız biten 


bir türkü gibi durdu o tertemiz kalbi. Dozer Cemil'i ayakta alkışlayarak uğurluyoruz... 


Trabzonspor bir önceki yılın şampiyonu. 
Yıllarca rüzgar gibi esmiş ligin tepesinde, şimdi de bir dünya devine karşı oynuyor Avni Aker'de. Dakika 63... Bir penaltı kazanıyor ev sahibi takım. Maçı da Ümit Aktan anlatıyor. Liverpool sahaya Clemence'li, Hughes'lü, Kennedy/'li, McDermott'lu, Keegan'lı, Toshack'lı kadrosuyla çıkmış ama Trabzonspor daha üstün. Penaltıyı atacak olan aranıyor sahada. Ahmet Suat Hoca bir şeyler söylüyor Kadir'e. Kadir parmaklarıyla “Dört mü, beş mi?” diye bir şeyler yapıyor. 
Kadir 4, Cemil Usta 5 numarayı giyiyor. 
Kadir'in derdi penaltıyı Cemil'in mi, kendisinin mi atacağını öğrenmek. Cemil arkadaşının bu hareketini Kadir'in hazır olmadığına yoruyor. Geliyor beyaz noktanın başına, Clemence'in sağında köşeye bırakıyor topu. Ümit Aktan uzun uzun bağırıyor “Goooolll! Gooollll! Gooolll!” 
Sevinçten yere göğe sığamıyoruz, içimizin horonları ayaklanmış... 


İşte o Cemil, Kaptan Cemil, Dozer Cemil, Takoz Cemil'in kalbi durdu geçenlerde. 
Yaylalara cemre düşerken verdi son nefesini Cemil Usta. Bir köprünün üstünde sabah 


yürüyüşünü yaparken, ciğerlerine Faroz'un o deniz kokan havasını doldururken... Birden bire başlayıp, bitmesinden ürktüğü için aniden sunulan bir türkü gibi durdu soluğu. “Bir gün yapayalnız ölmekten korkuyorum” demişti yöre gazetelerinden birine verdiği bir röportaj da... 
Dil ağrıyan dişe değermiş. Koca Usta yalnızlıktan dem vuruyordu on binlerin sevgisini yıllarca omuzlarında taşıdıktan sonra. 


Ardından söylenenlerin en anlamlısını takım arkadaşı Kadir Özcan dillendirdi: “Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe böyle insanlara bizden daha çok sahip çıkıyor. Bundan sonra camia olarak birlikteliği ilerletmeliyiz. Trabzonspor da bir şeylerin eksik olduğunu vurguluyordu Özcan. Yıllar önce başından geçenleri ondan iyi kim bilebilir? Bir hastane odasında yaşama sarılmanın mücadelesini verirken o da kimseyi bulamamışta yanında. 


EN SUSKUN ABİ 


Cemil Usta...“ Efsane'nin en suskun abisi. 
Yaşlanan yüreğine söz geçiremedi. Tanjant Köprüsü'nün tam üstünde bir yerden bir yere taşırken sıkıntısını, göğsüne çöreklenen acıyla baş edemedi. Suskundu, çalışkandı, sıra neferiydi O... Trabzonsporlu Cemil Usta... 
Onun için sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim; Cüssemiz böyle ama yürek serçe kuşu!” Acılarını erken gömen dostların hep bir ağızdan Cemil Usta için söyleyecekleridir bunlar. Hani “tepeden tırnağa yürek” topçular 


vardır her takımda. İşte Cemil Usta bunlardan biriydi. Futbolla Sebat'ta Gençlerbirliği takımında başlamış, Sebat Karmasına seçilmişti kısa zamanda. Mücadeleci, inatçı, sağlam, fiziğe dayalı bir oyunu vardı. Rivayet o ki, Ankaragücü ve Ankara Gençlerbirliği de transfer etmek istemişler, Cemil'i alıp Ankara'ya kadar götürmüşler ama o yeniden kendi sularına dönmüş. 


KUPALAR GELİYOR ARDI 
ARDINA 


Tek isteği var Usta'nın o da Trabzonspor forması giymek. İstediği de oluyor zaten. Böyle mücadeleci bir memleket çocuğu gerekiyor takıma... 
1969-70 sezonunda biraz paralı transferler yapılıyor ama yine başarı gelmiyor. Faruklar, Özkan Sümerler, Necmi Perekli'ler kar etmiyor. 
Bütün iyi niyetli çabalara ve mücadeleye rağmen İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mıhlanıp kalıyor takım. 1970-71 sezonu bir yenilenme başlıyor ekipte. Yöre çocuklarına meylediyor idareciler... 1972-73 sezonunda Şenol, Kadir, Faruk, Hüseyin, Turgay, Necati var takımda. 
1973-74 İkinci Lig'de şampiyonluk yakalanıyor. 
74-75 sezonu alışma dönemi Birinci Lig'e. 
1975-76, 1976-77 şampiyonluklarla geçiliyor. 
1977-78 sezonunda da'ligi ikinci bitiriyor Trabzonspor ama Türkiye Kupası'nın da yanında, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını da taşıyor Karadeniz'e. Bütün bu kupalara yapışan eller Cemil Usta'nındı. Sessiz sedasız, bilerek ve şikayetsiz oynadı. 
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Yine aynı sessizlikle bıraktı futbolu. 1978-79 sezonunda o yoktu artık. Yıllar sonra onu ve arkadaşlarını hatırladı Trabzonspor yönetimi. 
Futbolu bıraktıktan neredeyse 25 yıl sonra bir jübile düzenlendi “Efsane” takımda forma giymiş olanlara. 


“Başarımızdaki en önemli etken arkadaşlık bağıydı” demişti Cemil Usta yöre gazetelerinden birine verdiği söyleşide: “Hep samimi ve içtendik. Hata yapana yardım ediyorduk. Gerek saha da gerek saha dışında yardımlaşmamız en üst seviyedeydi. 
“Felsefemiz, “Senin açığını kapayana sen de yardım et'idi” 


Takımın başarısında halkla iç içe olmanın da önemini vurguluyordu: “Avni Aker evimiz gibiydi. Nerede çukur var nerede tümsek var hepsini ezberlemiştik. İdmanlarımızı bile dört-beş bin kişi izlerdi. Sonradan taraftardan uzaklaşıldı. Başarısızlığın ana sebeplerinden biri budur. Biz şampiyon olduğumuz dönemlerde bile yokluk çektik. Elli kuruş bulamadığımız zamanlar oldu. Ama birbirimize el vererek çözdük sorunları. Her şey parayla ölçülmez” 


) 


Maçlara da gitmez olmuştu “Usta. Maç kuyruğunda beklemek ağrına gidiyordu. 
Trabzonspor, nedendir bilinmez, kendi evlatlarına soğuk davranıyor. Öz kaynağından yetişmiş değerlerini erkenden kaybediyordu. 
Aslında sadece Trabzon'a özgü değil bu durum, eski futbolcuların çoğunun ağzından duyarsınız benzeri şikayetleri... Hemen hepsi, onca şık hareketten sonra hiç hak etmedikleri yanlışlıkları, yalnızlıkları yaşayıp, adeta kaçarcasına atıyor kendilerini ölümün kollarına... 


Yüreğini ortaya koymanın 'Ustasıydı' Dozer Cemil... Yetmedi ama... Herkesin bir sabahı vardır. Her sabahın yeni sancılar üreteceğini bilmeliydi Cemil Usta. Yüzümüze bir gülücük gibi yayılan dalgalara bakarken duruvermiş kalbi... Yüzünde bir dalga gibi gülücüğü... 


Kaptan'dı, arkadaştı, insandı. Tam bir Trabzon Uşağıydı. Öylece yaşadı ve öylece göçüp gitti aramızdan. 
Ruhu şad olsun... 


Bir martının sisli, doymak bilmez iştahıyla sarılırken güne, tekleyen kalbinin bir gün 


kendisine azizlik yapacağını bilmez miydi? 
Yoksa balıkların yiyip bitirdiği bir balina ölüsü gibi kıyıya vuracağı günü mü hesaplamalıydı? 
Tanjant Köprüsü'nün üzerinde düşüp öldüğünde üzeri gazete kağıtlarıyla örtülmüş “Usta'nın. Cebinden beşllira çıkmış... 


Ne demişti şair:“ Fukara ölümü bu /geldim, geliyorum” Şimdi ardından ağıtlar yakılıyor, üzüntüler bildiriliyor, Bundan ders alalım” deniyor. Belki hiç konuşmaması gerekenler konuşuyor. Her ölümün ardından kanıksanan şeyler işte... 


Adını bile koyamadığımız bir boşluğun ardı sıra koşup gitti Cemil Usta. Takım arkadaşı Hüseyin Tok'un söylediği gibi: “Efsane ilk fireyi verdi!” Çocukluğumuzun bütün anılarını topluyoruz şimdi çiğ damlalarıyla düşen cemrenin tünediği fındık dallarından. 


Sessizluk uşaklar! Ne bir ağıt ne bir hıçkırık... 


Susun, sıra neferi uyusun... 


(> Ali Osman Ulusoy 


i i* 
0850 532 88 88 


aliosmanulusoy.com 


Kalecilik bir mevki değil; bir mertebedir Trabzon futbol kültüründe. Amatör dönemde Trabzon'da yetişmiş çok değerli kaleciler vardı. Kente modern anlamda kaleciliği ilk getiren Sedat Nemli, İdmangücü'nden yetişen Beykoz'un ünlü kalecisi Sıtkı Taşer, İlmanocağı'ndan sonra Süleymaniye'de forma giyen Krino Kafato, Doğanspor, İdmanocağı ve Gençlerbirliği'nin kalesini koruyan Hantal İbrahim (Küçüktepe) ve Martıspor ve İdmanocağı'nın unutulmaz file bekçisi Faik Arıkan. Faik Arıkan -namı diğer Kuş Faik- ile Semerciler Yokuşu'ndaki babasından kalan tarihi şekerci dükkanında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 


Röportaj: SEVECEN TUNÇ Fotoğraf: SEDAT AYGÜN 


Beni futbola Rahmetli Sebahattin Canoğlu başlatmıştır. futbolu bıraktıran da Ahmet Suat Özyazıcı'dır. 


Çok küçük sayılmazdım. 18-19 yaşlarında Martıspor'da başladım. Benim mahallem Hacı Kasım'dır. Rahmetli Sebahattin (Canoğlu) abi beni aldı, Martıspor'a 


getirdi kendi elleriyle. “İki sene sonra bu çocuğu geri alacağım buradan" dedi. 
Aradan iki yıl geçti, benim neredeyse askerlik çağım gelmiş. Dedim “Abi beni buradan alıyorsun ama ben askere gideceğim.” “İdmanocağı'ndan askere gitmek başka olur" dedi. Biz de tabi kıramazdık onu hiçbir şekilde. Öyle İdmanocağı'na geldim. İdmanocağı'nda Ender ve Ergun diye çok iyi iki tane kaleci vardı. Ender hastalandı o sene, Ergun da askere gitti. Benim İdmanocağı kalesini 


koruduğum ilk senede de Trabzon şampiyonu olduk. 


İdmanocağı Türkiye çapında tanınırdı, isim yapmış bir takımdı. Trabzon'da futbol' dedin mi ilk önce akla gelen İdmanocağı'ydı. 
Tabi İdmangücü de var; onun da hakkını yemeyelim. Sonra Necmiati'yi diyebilirim; ama Ocak en ön plandaydı. 


Neden diye sorarsanız, başarılarından ötürü tabi ki. Hemen her yıl Trabzon şampiyonu olması İlmanocağı'na ayrıcalık kazandırıyordu. Türkiye şampiyonlukları da vardı. Haliyle de tüm Türkiye'de tanınıyordu. 'Askere gidince nereden geldin' sorusuna 'İdmanocağı'ndan' cevabını verdiğinizde hemen bir torpil oluyordu. Mesela ben hiç eğitim yapmadım o sayede. 


Kulübün maddi imkanları nasıldı? 


Prestiji yüksekti belki; ama imkan filan yoktu ki... Eşofmanlarımızı verirdi mesela; ama temizleme işi bize aitti. Ah rahmetli analarımızın nasıl hakkı ödenir! Sonra ayakkabı alırlardı bize, Dünya Koz ayakkabı vardı o zamanlar. Fakat onun da bakımını kendimiz yapardık. Evde sıcak suya koyacaksın, yağlayacaksın, hep bunları biz yapardık. Sonra, Kavak Meydanı'nda Ayaz Salih diye bir usta vardı. Kramponlarımızın çivilerini o çakardı. Ama öyle ayakkabılarımız vardı ki, inanın maçtan sonra çivileri ayağımızdan çıkaramazdık. O çiviler hep ayağımıza geçmiş, kan içinde kalırdı tabanlarımız. Şimdi ise formalar yıkanmış, ütülenmiş geliyor; ayakkabılar desen patik gibi... Sahaları karşılaştırmaya zaten gerek yok! 


Neden kalecilik diye sormak istiyorum size; herkes golcü olmak isterken? 


Aslında ortaokuldayken okul takımında forvet oynardım, sonradan kaleciliğe döndük. Rahmetli Sebahattin abi de kalecilikten santrafor olmuştu. Beni kaleci olmaya yönlendiren kişi odur. 


Başka pozisyonlarda hiç oynadınız mı yoksa hep kaleci olarak mı devam ettiniz? 


Hep kaleci olarak devam ettim. Yalnızca Martıspor'dayken bir defasında pozisyon değiştirdim. İldmanocağı'yla oynuyoruz; 
11 kişiyi zor bulduk. Dediler ki kaleye bir 
başka arkadaşı koyduk, sen sol açık oynayacaksın. Ahmet Suat da orada bana 
1 gol atmıştır. İlk devre ben sol açık 
oynuyorken kaledeki arkadaşa 1 tane attı. 
Dedim ki “Buldun öyle kaleciyi atarsın tabi.” Dedi ki “Onun boyu kısadır ona havadan attım, sen geç sana da yerden atacağım” Aksilik işte ikinci devre kaptanımız Recep dedi ki 'Faik sen geç kaleye.' Geçtik, olacak ya bana da dediği gibi yerden attı. Numarası da 4'tür 


Ahmet Suat'ın. Sordu bana "Bu kaç?” Dört dedim. Maçı da 4-0 aldılar. 


Sizce Trabzon'un yetiştirdiği en iyi kaleci kimdir? 


Bence en iyi kaleci İbrahim, Sıtkı da var mesela Beykoz da futbol oynadı ama İbrahim çok iyi kaleciydi. 


Kendinizi söylemiyorsunuz? 


Benim futbol hayatım çok uzun sürmedi zaten. 


Peki Şenol Güneş nasıl bir kaleciydi? 


Şenol Hoca iyi bir kaleciydi; ama her şeyden önce çok akıllıydı bir kaleciydi. 
Şenol Hoca çok az plonjon yapardı ama çok iyi yer tutardı. Bizim millet atlayanı zıplayanı çok sever, kaleci atlar, kucağına gelen topla az yana kayar... Şenol öyle değildi. Gösterişsiz, ama iyi yer tutan akıllı bir kaleciydi. Şenol Hoca bir tanedir zaten. 
Onun üzerine yok. 


Siz neden futbolu erken yaşta bıraktınız? 


Grup maçları var, şampiyon olduğumuz yıl bize idmanlarımızı yapmak için Avni Aker'i verdiler. Orada idman yapıyoruz. Rahmetli genel kaptanımız Süha Akçay da idmanda, Ahmet Suat Özyazıcı da. Ahmet Suat hem takımda oynuyor, hem de hocamız, bizi koşturuyor. Çolak İbrahim, Kara Necati ve ben en arkadan koşuyoruz; çok isteksiziz. 
İdman bitti, Suat çağırdı beni yanına. “Ne oldu?" dedim. Faik dedi “Futbol mu oynamak istiyorsun yoksa rakı mı içmek?” 


“Sana ne” dedim. Dedi ki “İkisinden birini tercih edeceksin.” Ben de ötekini seçtim, futbolu da noktalamış olduk. 
Başta da söyledim ya rahmetli Sebahattin Canoğlu başlattı beni futbola, Ahmet Suat Özyazıcı da 60-70 yıllık arkadaşım bana futbolu bıraktırdı. 


Ahmet Suat Özyazıcı bildiğim kadarıyla çok yakın arkadaşınız. 


Bize takılırlar, baba-oğul diye. 75 yıl oldu bu şekerci dükkanında, onun 
dükkanı da hemen yanım... Yani 75 
yıldır yan yanayız. Düşün ki 10 yaşından beri beraberiz. Onun için baba oğul. 
Ahmet Suat Hoca çok zeki bir adamdır. 
Trabzonspor'a çok faydası olan, tutumlu, Trabzonspor'un parasını boşa harcatmayan, kendi cebindeki parayı nasıl harcarsa ki kendi çok tutumluydu, Trabzonspor'un parasını da aynı ölçüyle kullanan bir arkadaşımızdı. 


Eminim ki çok hatıranız vardır Ahmet Suat Hoca'yla. 
Unutamadıklarınızdan bir tanesini bizimle paylaşır mısınız? 


Değirmendere'de bir lokanta vardı, çok güzel yemek yapardı. Biz Ahmet Suat'la her öğlen buradan minibüse biner, oraya giderdik. En güzel kuru fasulyeyle köy tavuğunu orası yapardı. Bir gün o verirdi hesabı, bir gün ben. Bir gün kuru fasulye yiyoruz, bir gün tavuk yiyoruz. Kuru fasulye yiyeceğimiz zaman Ahmet Suat diyor ki “Ben vereceğim parayı.” 
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Ahmet Suat dedi ki “Onun boyu kısadır; ona havadan attım. Sen geç sana da yerden atacağım” İkinci devre kaptanımız Recep 'Faik sen geç kaleye' dedi. Geçtik; bana da dediği gibi yerden attı. 


Ben elimi yıkayıp dışarı çıkıyorum, ne verdiğini görmüyorum yani. Ertesi gün piliç yediğimiz zaman “Sıra sende” diyor, ben veriyorum. Bu böyle beş altı ay devam etti. Bir gün o parayı verirken bir baktım ki o zamanın parasıyla 6-7 lira verdi. Dedim ki “7 lira verdin sen!" “E ne vereceğim” diye sordu. “İyi ama piliç yediğimiz zaman ben 15 lira veriyorum!” 
(Gülüyor) Ona sıra geldi mi sabahtan başlıyordu; “Adam ne kuru fasulye yapıyor ya..." diye sayıklamaya! Ben de safım ya; şartlanıyordum fasulyeye. Bana sıra geldi mi de “Adam ne piliç yapıyor yahu” diye söyleniyordu. 


Martıspor'dan transfer ederken size ne vaat etmişlerdi? 


Hiçbir şey... Biz o dönem para nedir bilmezdik. Kendi kramponlarımızı kendi paramızla yaptırırdık. İlmandan sonra hamama gitmek ister; para bulamazdık. 
Şadırvan vardı Kavak Meydanı'nda. 
Biliyorsundur, hala durur. İşte orada yıkanırdık. Eğer içimizden birinin parası varsa hamama götürürse yıkanırdık, yoksa başka türlü yok. İstanbul'da İdman Ocağı olarak Beşiktaş'ı yendiğimiz zaman kulüp başkanımız Rıfat Dedeoğlu tarafından bize verilen prim 75'er lira idi. 
Büyük bir para da değildi. Şöyle ki; biz 


primi aldığımız gece, üç ayrılmaz arkadaş; Nevzat Özgür, Özkan Kerimoğlu ve ben İstanbul'da dışarı çıktık. Tüm para bendeydi. Bir güzel yedik içtik tabi. Sabah oldu, kapım çaldı. Bu ikisi kapıda. “Para ver tıraş olacağız" diyorlar. “Alın pantolonumun cebinden” dedim. “Burada para mara yok" dediler. Yani o gece bitirmişiz tüm parayı. 


Siz o Beşiktaş maçında oynadınız mı? 


Hayır, ilk 11'de değildim; Aydın'ın yedeğiydim. Yedeklerin biliyorsunuz sahaya çıkma durumu yoktu, biz tribündeydik. Maçtan sonra çok enteresan bir şey oldu. Arabalara bindik, Beyoğlu'na çıktık, formaları arabalardan çıkardık, bize bir tezahüratlar yaptılar, inanamazsın. 
Görülmeye değerdi. İstanbul'da epey Trabzonlu var, bir de Beşiktaş'ın aleyhinde olan taraftarlar var. Bizi bir alkış yağmuruna tuttular ki unutulacak gibi değil. 

Özkan Sümer bir defasında kafilenin İstanbul'dan Trabzon'a dönerken bir badire atlattığını anlatmıştı. 


Uçakla, o zamanlar pervaneli uçaklar var, gelirken Samsun'u geçtikten sonra oldu 


o olay. Hostes servis yapıyor, birden müthiş bir ses oldu. Anlatılır gibi değil. 
Işıklar gitti, etraf simsiyah, hostes bir çığlıkla beraber koridora düştü. 
Allahtan futbolcu kafilesi panik yapmadı, ama korktuk tabi. Saniyeler geçti, pilot çıktı o sırada, bize geçmiş olsun dedi. Bir de uçağın kanatlarına doğru bakıyor. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok, bir türlü inemiyoruz Trabzon'a. Dönüp dönüp duruyoruz, bir saat belki daha fazla havada dolaştık. 
Sonra Samsun'a indik. Meğer uçağa yıldırım isabet etmiş, bütün telsiz bağlantısını koparmış, hava da bozuk yerle irtibat kuramıyor telsiz olmadığı için. Sonra döndü, hava açık olduğu için Samsun'a indi. Oradan da taksiyle Trabzon'a döndük. 


Devamı da var bildiğim kadarıyla. Taksiyle giderken de kaza atlatılıyor... 


Doğru doğru. Yollar kar buz. Üç dört taksi gidiyoruz, arabaların zinciri yoktu, sadece arka tekerlerde. Birkaç defa kayıp yoldan çıktık. Önümüzden giden başka arabalardan dereye uçanlar oldu. 
Maceralı bir yolculuk ve sonunda Trabzon'a geldik. İnsanlar sokaklarda bizi bekliyorlar, o kadar endişenmişler ki... Beşikdüzü'ne kadar taksilerle gelip bizi orada karşılayan epey araba oldu. 
Ertesi gün de kurbanlar kesildi atlatılan badireler için. 


Neden size 'Kuş Faik' diyorlar? 


O lakap bana Martıspor'da oynadığım dönemden kaldı. Doğan diye hasta Martısporlu ayakkabıcı bir arkadaşımız vardı. Dilsizdi Doğan. Bana bir bot yapmış, üzerine de “Kuş Faik” yazmıştı. 
Öyle başladı, hala da öyle seslenilir. 


Size amatör Trabzon futbolunun gelmiş geçmiş en iyi 11'ini yapın desem kimler olur sizin ilk 11'inizde? 


Kaleci Hantal İbrahim, sağ bek Cin Emre, sol bek Kenan Aksu, santrafor İdmangüçlü Harun Kırman, sağ haf Ahmet Suat, sol haf Osman Burma, forvet Yılmaz Piroğlu, santrafor Ahmet Celal, Kara Necati ve Abdurrahman, bir de Faruk. 
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ürkiye'nin FIFA Kokartlı ilk 

kadın hakemi veilk kadın futbol antrenörü. Sahaların 

altın kalbi. Bilgi ve tecrübelerini gençlere aktaran bir öğretim üyesi. 
Yalnızca futbolda değil, kadınlar için her başarıda bir ilham kaynağı. Son düdük çalmadan asla 


” 


pes etmeyenlerden. 


'Asla Pes Etmeyenler' Projesinde böyle anlatılıyor LALE ORTA. 
Türkiye'de futbolun kadınlar için de bir 'varlık' alanı olduğunu gösteren öncü kadınların başında o geliyor. Kendisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile buluştuk ve içinden kadın, futbol, tutku, emek ve tabi ki , 


Trabzonspor'un geçtiği keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 


Röportaj: SEVECEN TUNÇ 
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“Toplumların barış içinde yaşaması da; kadın ve erkeğin, uygarlık yolunda her alanda, birlikte yürümelerine bağlıdır. Spor bunun en kolay elde edilebileceği yollardan biridir. 


â3ğ 
Lale Orta ne zaman ve nasıl 


tanıştı futbolla? Yalnızca futbola mı ilgisi vardı, yoksa diğer sporlarla da ilişkisi oldu mu? 


Çok hareketli bir çocuk olduğum için ailem beni 11 yaşında spora yönlendirdi. Vefa kulübünde basketbol oynarken, sokaklarda da erkek arkadaşlarımla birlikte futbol oynuyordum. Futbolun; seyretme ve oynama zevkinin herkese ait olduğunu düşünüyorum. İstanbul Moda'da, Dostlukspor Kız Futbol takımının olduğunu ve maçlar yaptığını öğrendim. 
Bu sayede futbolu öğrenip oynamanın da verdiği keyfi yaşamak ve görmek açısından tercihimi futboldan yana kullandım. Önce ailemi ikna etmeye çalıştım. Türkiye'de o dönemlerde futbol, kız çocukları için uygun bir spor dalı olarak görülmüyordu. Ablalarımın denetiminde Dostlukspor Kız Futbol Kulübüne kaydoldum. 


Bir proje kulübü müydü 
Dostlukspor? 


Nasıl ortaya çıktı? Dostlukspor'un kuruluş ve gelişme sürecinden bahsetmenizi isteyeceğim. 

Avrupa'da başlayan ve yaygınlaşan kadın futbolunun yansımaları ve Türkiye'de oynanan İtalya-Avrupa 
karması kadın futbol maçları, 1969 
yılında Kınalıada Spor Kulübü'nün içinde bir kız takımının oluşturulmasını sağlamıştır. Kınalıada Kız Futbol Takımı, spor salonlarında minyatür futbol oynayarak başladıkları faaliyetlerine daha sonraları genç erkek takımlarıyla karşılaşmalar yaparak devam etmişlerdir. 


1972 yılında, İstanbulspor Kız Futbol 
Takımı olarak da bilinen Kınalıada Kız Futbol Takımı “Dostlukspor Kız Futbol Takımı” adını almıştır. 1973 yılında “Dostlukspor Kız Futbol Kulübü Derneği" adı altında resmi olarak tescil 


edilerek “Türkiye'nin ilk Kız Futbol 


Kulübü Derneği” olmuştur. 


Dostlukspor kız futbol takımı 1973-1978 yılları arasında Türkiye'de kız futbol takımlarının olmamasından dolayı jübile maçları öncesi, derbi maçları öncesi ve futbol takımların sezon açılışlarında erkek takımları ile karşılaşmalar yapmışlardır. Rakip bir kadın futbol takımı olmaması nedeniyle genellikle gençler ve eski futbolculardan oluşan takımlarla gösteri maçları yaparak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Dostluk Spor Kız Futbol takımı Anadolu'nun her şehrinde maç yaparak kadın futbolunun Türkiye'de tanınmasını, kabul edilmesini ve yayılmasını sağlamıştır. 
Dostlukspor, Türkiye'nin ilk kız futbol kulübü olmasının yanı sıra, toplumda örnek davranışlar sergileyerek herkesin ilgi odağı haline gelmeyi başarmışlardır. 


Dostlukspor Kız Futbol Kulübü benim yetişip büyüdüğüm, dostluğu, arkadaşlığı öğrendiğim, her hafta sonumu severek yaşadığım bir yerdi. 
Bir amaç uğruna mücadele etmeyi ve Anadolu'nun her karışını adım adım dolaşarak kızların nasıl futbol oynadığını kanıtlamaya çalıştığımız bir yerdi. Dostlukspor deyince: emek, mücadele, çaba, azim, umut, beraberlik kavramları aklıma geliyor. Bulunduğum noktaya gelmemde, köklerimin oluştuğu yer Dostlukspor'dur... 


Futbolculuktan hakemliğe nasıl geçtiniz? UEFA A lisansına sahip olmanıza rağmen teknik direktörlük yerine neden hakemliği seçtiniz? 


1986 yılında, antrenör olmak ve 
diplomayı almak için 3 maçta hakem, 

5 maçta da yardımcı hakem olarak maç 
yönetmek gerekiyordu. Hakemliğe; yönetmelikler gereği zorunlu olarak başladım. Hatta; 8 maç için bu kadar 


masraf da yapılır mı diyerek, hakemlik kıyafetlerini de söylene söylene almıştım. 
Bu süreçte beni izleyen hakem ve gözlemci hocalarım: “Hakem olarak çok başarılı olduğumu ve kesinlikle devam ettirmem gerektiğini” söylediler. Hiç aklımdan geçmeyen bir durumla karşı karşıya kalmıştım... Kurallara bağlı olarak yönettiğim maçlar, dağıttığım adalet ve uygulamalarım, kişilik özelliklerim ve karakter yapımla özdeşleşmişti... Başarılı olacağıma olan inancım ve azmim beni daha büyük yönetsel bir organizasyona yönlendirmiş oldu... 8 maç için başladığım hakemlik serüvenim 20 yıl sürdü... 


Hakemlikteki 'yükseliş' öykünüzde karşılaştığınız zorluklardan bahseder misiniz? 


Yaşamımın her döneminde sporun içinde büyük mücadeleler sonucu yer alan ve birçok ilklere ve başarılara imza atan biri olarak, geldiğim noktaya varmak hiç kolay olmadı. Tüm yaşamımı spora adamış, yüksek lisansımı, doktoramı, aldığım tüm futbol antrenörlük diplomalarımı, uzun hakemlik deneyimimi, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin spora hizmetlerimden dolayı bana layık gördüğü Avrupa Kıtası Büyük Ödülü ve yönettiğim UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final maçı deneyimine rağmen, karşımda yer alanları yanımda görseydim çok daha fazla şeyler yapabilirdim diye düşünüyorum. 
Hakemliğin her aşamasında; hak ettiğim yere, beraber çalıştığım arkadaşlarımdan ancak yıllar sonra ulaşabildim. Beni değerlendirebilen, ayrımcılık yapmadan destek veren yöneticilerinizin az olması en büyük engellerden biriydi. Kadın hakemliğin gelişiminden ve çoğalmasından öylesine rahatsız oldular ki, bir dönem kadın hakemlerin aday hakem kurslarına alınmasını yasakladılar. 
Kadın olduğum için benimle maça gitmeyi istemeyen erkek hakemler oldu. 
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Bir maç tebligatımı aldıktan sonra, bir Merkez Hakem Kurulu üyesi maç çok zor bu maçı sizden almak zorundayım dedi. 
Halbuki o maçı veren de kendisiydi... 


Yönettiğiniz maçlarda erkek futbolcuların size yaklaşımları nasıldı? Kendinizi "maçı yöneten" kişi olarak kabul ettirme noktasında bir kadın olmanın avantaj ve dezavantajları neler oldu? 


Bir işte başarılı olduğunuzu kanıtlayana kadar çevrenizle mücadele ederek kendinizi kanıtlamak zorunda kalabiliyorsunuz. Yaptığınız işi en iyi şekilde yapmaya çalıştığınızı anladıklarında ise, karşınızda yer alanlar yanınızda yer almaya başlayabiliyor. Özellikle 1990 yılı, Türkiye Birinci Ligi'nde (Süper Lig) Galatasaray-Sarıyer maçında görev yapmam, başarılı olmam, cinsiyetin hakemlik üzerinde etkisinin olmadığının anlaşılmasını ve de tüm kamuoyu tarafından kadın hakemliğin kabul görmesini sağladı. O maç; kadın hakemliğin kamuoyu tarafından fark edilmesini, kadınların en üst düzeyde hakemlik yapabilirliğini ve genç kızlarımızın hakemliğe yönelmesini sağlamıştır. 

Sahaya çıkarken arkadaşlarına dönerek “Maçta hakemlere karşı en ufak bir itiraz istemiyorum” diyen Galatasaray Spor Kulübü Kaptanı Sayın Cüneyt Tanman başta olmak üzere, o maçta görev alan her iki takım futbolcuları, teknik kadroları, seyirciler ve spor medyasının bana olan yaklaşımı, tüm Türkiye'de daha kolay kabul görmemi sağladı. Bana o maçta görev veren Türkiye Futbol Federasyon'u ve dönemin Merkez Hakem Kurulu'na ve maçın hakemi Sayın Ergül Yücedağ'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 


Futbolculuk hakemlik ve ardından spor bilimlerinde akademik kariyer. 
Yaşamın her alanında olduğu gibi spor alanında da kadının karşılaştığı pek çok zorluk var. Kaldı ki erkek egemenliğinin çok daha fazla hissedildiği bir alan spor... 
Tüm bu zorluklara rağmen siz ısrarla bu erkek egemen alanda 
"top koşturmayı" tercih ettiniz. Hiç mi vazgeçmeyi düşünmediniz? 


Kaldı ki; sporda da erkek egemenliğinin en çok hissedildiği dallardan biri futboldur. 
Fakat ben futbolu evrensel bir oyun olarak 


gördüm. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna gittiğinizde futbol oyunu, çocuklardan başlayarak hemen herkesi kendi sihrinin içine alır. Takım ruhu ve dayanışmasının keyfini yaşatır. Verilen mücadelenin sonucunda alkışı ya da kendi kendinizle özeleştiri yapmanın yollarını gösterir. Bu yollar; daha çok çalışmanın, taktiklerin, Fair Play ruhunun yerleşerek suya atılan taşın, yayılan dalgaları gibi toplum içinde de sürdürülmesini sağlar. Yaptığınız spor ne olursa olsun, toplumun bir bireyi olarak bu spor üzerinden kazanımlarımızı topluma en iyi şekilde yansıtmanın yollarını da göstermesi bakımından benim için önemliydi. 
Yaşadığımız en büyük zorluk Dünya'dan ve gelişmelerin çok uzağında bulunanların futbolu erkek sporu olarak görmesiydi. Bu da ne yazık ki en büyük engeldi. Vazgeçmeyi düşündüğüm zamanlar olsa da “Asla Pes Etmedim”... 


Bu başarılı kariyerin sırrı nedir? 


Çalışmak... Çalışmak... Çalışmak... Ve Asla Pes Etmemek... 


2005 yılında Kadınlar Şampiyonlar 
Ligi finalini yönettiniz? Nasıl bir deneyimdi bu sizin için? 


2005 yılında Almanya'nın Turbine 
Potsdam ile İsveç'in Djurgarden takımları arasında oynanan UEFA Kupası Kadınlar Final maçını yöneterek, hakemlik hizmetimi onur ve gururunu yaşadım. 
Yardımcı hakemlerim Seçim Demirel ve Kadriye Gökçek'ti. O gün arkadaşlarımla birlikte tarih yazdığımızın farkındaydık. 
Başımız dik sahaya çıktık ve çok başarılı bir performans sergiledik. O maç, uluslararası arenada verilen 11 yılın çabanın sonunda elde edilmiş çok büyük bir başarıydı... O güne kadar UEFA'nın en üst düzey karşılaşmasında ilk kez bir Türk hakeminin görev yaptığı bir karşılaşmaydı. 
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“Ben Trabzon'da iki defa sahaya çıktım. Birincisi Şenol Güneş'in jübilesinden önce Dostlukspor'un kalecisi olarak, diğeri ise Avni Aker Stadyumu'nda tel örgülerin ılk defa kaldırıldığı hazırlık maçında hakem olarak. Benim kişisel tarihimde önemli anlardı. 


Bu maç, hakemlikte giydiğim en güzel oluşturmak, futbol aracılığıyla ülkemiz olan şehirlerin başında Trabzon geliyor; taçlardan biri oldu. insanına sporun bir yaşam biçimi futbolun şehirle bütünleşmiş halidir olduğunu aşılanmalıdır. Futbola olan Trabzon... 


Türkiye'de kadınların spora katılımı nasıl? Hem sahada sporcu olarak var olmaktan, hem tribünde seyirci olmaktan söz ediyorum. Her iki şekilde de Türk kadınının spora ilgisi düşük bir grafik mi çiziyor? 


ilginin arttırılarak futbol aracılığıyla, çocuk ve gençlerimiz üzerindeki eğitici ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak yönlerini öne çıkararak sosyal içerisindeki asli görevini de yerine getirmektir. Kadınına gerekli ve yeterli önemi vermeyen hiçbir ülke ne yazık ki uygar dünyada yerini alamamıştır. Bu durum; o ülkenin Ulusal Meclisi'nden eğitimine, biliminden sporuna her alana yansımaktadır. Kızlarımızın okula gönderilmesi için kampanyaların yapıldığı günümüzde, sporu, yaşayarak yaşatacak olan ve gelecek sağlıklı kuşakları yetiştirecek olan kadınlarımızın topluma eğitimin vazgeçilmez bir parçası haline katacağı tüm değer ve katkılar ortadadır. 
getirmek, spor yapmanın her Türk Toplumların barış içinde yaşaması da; vatandaşının Anayasal bir hakkı olduğunu ( Trabzonspor, İstanbul dışından şampiyon O kadın ve erkeğin, uygarlık yolunda her 


Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? 


Türkiye'de dört büyük kulübün her birinin farklı bir kimliği, Türk futbolunda işgal ettiği farklı anlamlar var. Trabzonspor da Anadolu'nun liderliğini yapmış, üç büyük saltanatına meydan okumuş bir kulüp olarak tarihteki yerini aldı. Siz Trabzonspor'un tarihsel ve kültürel önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? 


Ülkemizde son yıllarda kadınların spora katılımı, hem profesyonel anlamda hem de rekreatif anlamda artmasına karşın istenilen düzeyde değildir. Kadın sporunun erkek sporuna paralel bir şekilde gelişiminin sağlanması için öncelikle spor kültürünün topluma yayılması gerekmektedir. Sporu temel 


vurgulamak ve en önemlisi; erkekler için olmayı başaran ilk Anadolu takımıdır. alanda, birlikte yürümelerine bağlıdır. 
yapılan her türlü spor aktivitesi, Türkiye'de futbolda şampiyon olan Spor; bunun en kolay elde edilebilecek organizasyonu, etkinliğini ve yatırımını takımların sayısının yalnızca beş olduğunu yollarından biridir. 
kadınlar için de yapmak gerekmektedir. düşündüğümüzde bunun ne kadar . Si N 

a DAR z b li > Dünyaya emeğini veren tüm kadınların Sporda cinsiyet açısından fırsat eşitliği önemli ve değerli olduğu ortadadır. ie se yaratılmalıdır. Trabzonspor 1977-1978 sezonunda elde ki e 

ettiği lig ikinciliği yerine o yıl birinci olmayı © 


"Futbol ve kadın" denildiğinde hala birbiriyle uzlaşmaz iki olgu olarak değerlendiriliyor ülkemizde. Bu anlayışı yıkmak için ne yapmak gerekiyor? 


başarabilselerdi, Türkiye Süper Ligi'nde (6) bugüne kadar altı yıl üst üste şampiyon 


olan tek takım olacaktı! Takımıyla içli dışlı 


Futbol, insanı sportif açıdan eğitmeyi, karakter ve ahlakını güçlendirmeyi, çağdaş ve kişilikli insan oluşturmayı amaçlar. Bu bağlamda, diğer spor dallarında olduğu gibi, tüm insanlık için ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın aynı felsefe içerisinde değerlendirilmelidir. Çeşitli nedenlerden ötürü düşünsel gelişmişliğini tamamlayamamış ülkelerde, kadın futbolunun toplumlarda kabul görmesi için, kadın futboluna magazinsel değil, spor faaliyeti olarak bakılması gerekmektedir. Kadınların yeteneklerini kullanma, cesaret ve güven kazandırma açısından teşvik edilmesi kadın futbolunun geleceği ve saygınlığı açısından temel noktadır. Futbola olan ilginin ve kitle iletişim araçlarının artan yapı etkinliği ve gücüyle toplumda spor bilincini 
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BİR SEZONUN KISA HİKAYESİ (2015-2016) 


u belgesel fotoğraf çalışması, Trabzon İdmanocağı Cinsiyetçi ve kültürel kodların en yoğun 

Kadın Futbol Takımı'nı 2015-16 Sezonu boyunca şekilde üretildiği alanlardan biri olan futbol, 

takip eden, takımla birlikte deplasmanlara giden, "sanıldığının aksine' sadece bir erkek oyunu 
antrenmanlarına katılan, futbolcuların evlerinde kalan, değildir. Türkiye'de ilk kadın futbol ligi 1994 
kısacası kadın futbolcuların futbol pratiklerinden gündelik yılında kurulmuş olup, günümüzde üç lig, yaşam deneyimlerine kadar bir sezonunu etraflıca 100'e yakın takım ve 5 binin üzerinde lisanslı belgeleyen Gülşin Ketenci tarafından hazırlanmıştır. kadın futbolcu vardır. 
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Yazı/Fotoğraf: GÜLŞİN KETENCİ vi a ie f 


2007-2008 sezonunda kurulan Trabzon İdmanocağı Kadın Futbol Takımı 2009-2010 sezonunda Türkiye 1. Ligi'ne yükselmiştir. 2015 - 2016 sezonunda 1.Lig'de mücadele eden 10 takım içerisinde ligi 3. olarak tamamlamıştır. 


Takımdaki bütün futbolcular çok küçük yaşlarda futbola başlamışlardır. 
Sarı-Kırmızılı takımda yer alan futbolculardan üçü Trabzonludur. Farklı şehirlerden gelen oyuncular Trabzon'daki iki dairede bir arada yaşamaktadır. 
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Kadın futbolcular ve kulüpler ne yazık ki birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. En büyük sorunları federasyondan ekonomik anlamda yeterli odestek alamamalarıdır. Futbolcu maaşlarının yetersiz olması sebebiyle çoğu futbolcu ek iş yapmak zorundadır ve bundan dolayı kariyerlerini yarıda bırakmak durumunda kalabilmektedirler. Ayrıca ligde az takımın olması sebebiyle sezon kısa sürmekte, dolayısıyla yılda sadece altı ay futbol ile ilgilenmektedirler. 
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Bu durumda hem oyuncuların fiziksel performanslarını hem de ligde ve uluslararası turnuvalarda oynanan futbolun başarısını etkilemektedir. Oynanan maçların canlı yayınlarının olmaması ve medyanın ilgisizliği de kadın futbolcuların emeklerini ve yaşadıkları sorunları görünmez kılmaktadır. 


Haftada dört gün yaptıkları antrenmanlardan arta kalan zamanı da çoğunlukla birlikte geçirmektedirler. 
Takımın büyük çoğunluğu farklı üniversitelerin beden eğitimi bölümlerinde okumaktadır ve futbol oynamayı bıraktıktan sonra beden öğretmeni olarak çalışmayı hedeflemektedirler. 
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Ismine Orhan Veli, Rıfat Ilgaz ve Sunay 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Akın gibi ustaların eserlerinde rastladığımız 


Gülcemal Vapuru, 1874 yılında Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde, Horland and Wolff firması tarafından inşa edilir. Uzun yıllar Kuzey İrlanda sularında hizmet veren Gülcemal, 1911 yılında ise Osmanlı Seyr-i Sefain idaresi tarafından satın alınarak Osmanlı donanmasına katılır. Zor günler yaşayan Osmanlı Devleti'nin, donanmasına 


katılan Gülcemal'i artık zorlu yolculuklar beklemektedir. 


T akvimler 1914 yılına geldiğinde 1. 
Dünya Savaşı başlamış, tarihin en kanlı harbi Osmanlı topraklarında kendini göstermiştir. Bunca büyük çarpışmanın yaşandığı, ana kuzularının şehit olup bir daha evlerine dönemedikleri, dönenlerin ise bir uzuvlarının eksik olarak döndükleri coğrafyada, Gülcemal de cepheye asker taşıyarak vatanına hizmet ediyordu. 


Savaş tüm şiddeti ile devam ederken cepheye yine asker taşıyan Gülcemal, İngiliz denizaltısı tarafından torpillenir. 
Düşman tarafından vurulan Gülcemal de gazi olur ve cepheye taşıdığı çoğu asker gibi savaşa devam edemeyecek duruma gelir. İstanbul'da yoğun bir onarım sürecinden geçen Gülcemal, yara aldıktan tam iki yıl sonra yeniden seferlerine başlar. Ancak cepheye bir daha asker taşıyamaz! Seferlerine sivil yolcu gemisi olarak devam eder... 


Bu yolcular arasında kimler yoktur ki? 
Gülcemal, Kurtuluş Savaşı öncesi 9. 
Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'i, Trabzon'a taşıdığı gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün de birçok seferinde yoldaşı 


olur. Yani Gülcemal, gazi olsa da vatan hizmetinden geri kalmaz! 


Gülcemal'in, yedinci seferi 1924 yılına denk gelir. Bu tarihte savaştan çıkmış, binlerce insanını kaybetmiş ve yokluk içinde yeni kurulmuş bir ülke olan Türkiye, ilk kez olimpiyatlara katılacaktır. 
Yedinci seferi için Trabzon Limanı'ndan hareket eden Gülcemal, kamarasında ülkemizi Paris Olimpiyatlarında temsil edecek olan sporcuyu konuk etmektedir. 
Paris'te düzenlenecek olan bu olimpiyatlara Türkiye, Olimpiyat Komitesi'nin özel izni ile katılır. Çünkü yeni kurulmuş bir ülke olan Türkiye, Milletler Cemiyetine üye değildir ve bu olimpiyatlara katılmak için de bu cemiyete üye olmak gerekir. 


Gülcemal'in yolcusu, Ali Sami (Yen) Bey'in öncülüğünde -İstanbul dışından-Anadolu'dan seçilen tek sporcudur. 
Yolcu, babası Kolağası Ali Rıza Bey'in, Kırcali'de görevli olduğu sırada doğar; daha sonra ise ailenin İstanbul'a nakledilmesiyle birlikte ağabeyi Mehmet Rıza Bey ile Galatasaray Sultanisi'ne kayıt olur. Kendilerini daha çok futbol 


alanında gösteren kardeşler, ilk spor disiplini ile de burada tanışır. Okulun beden terbiyesi muallimi Faik Üstünidman da kardeşlerin spora olan yeteneklerini bu okulda keşfetmiş olur. Ancak kardeşler, babalarının İstanbul'daki görevlerinin bitmesi ile memleketleri olan Trabzon'a dönmek zorunda kalırlar. 


Aile, 1921 yılında Trabzon'a göç edince iki kardeş spora olan sevgilerini buraya da taşır. Trabzon'da, İdmanocağı kulübünde çalışmalarına devam eden kardeşlerden küçüğü olan Gülcemal'in yolcusu, santrafor mevkiinde çok iyi bir futbolcu ve komple atlet olarak da ağabeyine göre daha başarılı olur; tenis, futbol ve atletizm alanlarında birçok başarı elde eder. 


Günümüzdeki gibi imkânların olmadığı o yıllarda kendi kendisinin antrenörü olan Gülcemal'in yolcusu, yüksek atlama, sırıkla atlama ve gülle atma dallarında başarılı olup, Türkiye çapında dereceler kazanınca dikkatleri üzerine çeker. Tabii ki bu başarılar dönemin spor otoritelerinin de gözünden kaçmaz ve bu sporcuya Paris'e giden yolun kapısı açılmış olur. 
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"Vatanım için çarpışacağım. Bu bir şeref. 
Ağır yük, fakat hafifleten sebepler var: Yolum dikenli, vazifem kutsi, rehberim İdmanocağı'nın aşkı, koruyucum Allah! 
Önümde zafer var, fakat netice olumsuz olursa bedbahtım. Haydi, Süleyman, yürü atla. Allah'a emanet ol!" diyen milli sporcu, Gülcemal'in küpeştesinden Trabzon'a el sallayarak, İstanbul'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezinin yolunu tutar. 


Başarılı sporcu, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra İstanbul'a varır. Yolculuk sırasında Karadeniz'in sahil kentlerinde yaşayan, savaştan çıkmış halkın, yoksul ve perişan haline şahitlik eder. Gördüğü bu manzara milli sporcuyu, Paris'te başarılı olma konusunda daha da kamçılar. 


Anadolu'dan milli takıma seçilen tek sporcu olan Gülcemal'in yolcusunu, İstanbul'da birbiri ile kenetlenmiş, başarılı olacaklarına inanan bir sporcu gurubu karşılar. Savaştan çıkan milletin çocukları, birbirlerine hemen alışır ve çalışmalarına başlar. Paris'e gidebilmek için bu kamp son şanslarıdır ve burada yapılacak olan seçilmeleri de geçmeleri gerekir. Her türlü zorluğa rağmen de çok çalışırlar. 
Ülkelerini temsil edebilmek için de başka çareleri yoktur! 


Anadolu'dan milli takıma seçilen tek sporcu olan Gülcemal'in yolcusu, sadece milli takım için değil, kulübü İdmanocağı için de fazladan çalışır. Diğer kulüplerden gelen arkadaşlarından bilgiler alıp, Trabzon'a ne gibi yenilikler götürebilirim diye düşünür. Aklının bir köşesinde hep İdmanocağı vardır. Çünkü 1928 yılında yeniden düzenlenecek olan olimpiyatlara Trabzon'dan sadece kendisinin değil, beş on sporcunun da katılabilmesini hayal eder. 


Trabzon'u için de çok çalışır İdmanocağı sporcusu... Sadece arkadaşlarından kulüpleri hakkında bilgi almakla kalmaz, izinli oldukları günlerde de imkânı elverdiğince kulübü için alışveriş yapar. 
Her türlü spor faaliyetlerinde kullanacakları, Trabzon'da bulunmayan malzemeleri İstanbul'dan alıp, Trabzon'a götürmek ister. 


“Yemekten sonra epeyi uzanıp yattım. 
İstirahat ettim, hesaplarımı falan yazdım. Öğleyin fotoğraf çıkartmadan dönerken yoldaki çorapçı dükkânına 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uğradım, yaşlıca bir kadın idare ediyor. Sarı kırmızı uzun çorapların çiftini elli kuruştan bir düzine Ocak için sipariş verdim. Yerli mamulat, fena çoraplar değil, sonra bu dükkânın mamulatının Trabzon'da satışı için çalışacağımı vaat ettim, bir lirada pey verdim... Bakalım... Forma falan da yapıyor, sonra daha kati görüşeceğiz...” 


İdmanocağı'nın milli sporcusu sadece malzeme almakla kalmaz aynı zamanda kulübünü çağdaş düzeye ulaştırmak için de çaba harcar. Bu nedenle İdmanocağı sporcularının yeni gelişmelerden haberdar olabilmeleri için, kulübü 


Resimli Gazete'ye abone ettirir. Ayrıca, son Avrupa temasları dolayısıyla bilgisini arttıran Galatasaray'ın kalecisi Nüzhet Bey'i de Trabzon'a götürebilmek için hayaller kurar. Bunların dışında kulübünü fiziksel olarak da geliştirebilmek için farklı kulüplerdeki yenilikleri görmek ister. Bu amaçla da Sami Bey ile görüşerek Fenerbahçe kulübünü ziyaret edebilmek için yardımcı olmasını talep eder. 


Milli sporcunun edindiği bilgiler ile çağı yakalayan bir kulüp olması beklenen İdmanocağı, aynı zamanda da alınan malzemeler ile yenilenirken, çalışmaları biten milli takımın da İstanbul günleri 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Trabzon'da sporun önder isimlerinden Süleyman Rıza Kuğu 


yavaş yavaş sona erer. Böylece milli takımın Paris kadrosu da şekillenir. 


Milli takımın Paris'e gidecek olan kadrosu- nun içinde Gülcemal'in yolcusu da vardır. 
Çalışmaları meyvesini vermiş, hayallere doğru gidecek olan trenin bileti alınmıştır. 
Artık, Paris yolculuğuna saatler kalır. 


İdmanocağı'nın başarılı sporcusu, olimpiyat yolculuğuna çıkmadan önce Karaköy'de demirlemiş olan Gülcemal'in yolunu tutar. Bu sefer yolculuk için değil, İdmanocağı için aldığı malzemeleri Trabzon'a ulaştırsın diye Gülcemal'in reisi Şefik Kaptan'a teslim edebilmek için... 
Ama kaptan gemisinde değildir. Milli 


sporcu da kaptana vermesi için malzemeleri telsiz memuru Eyüp Bey'e teslim eder. Böylece İdmanocağı için görevini yerine getirmiş olmanın huzuru ile Gülcemal'e veda ederek, Türkiye'yi Paris'te temsil edebilmek için diğer sporcu arkadaşlarıyla birlikte bir hayallerine doğru yolculuğa çıkar. 
Trabzonlu genç, yolculuk esnasında ve Paris günlerinde spor ve kültür alanlarında birçok müzeler ve kültürel yerler gezerek bilgiler edinir. Olimpiyat heyecanın dışında “Trabzon'u geliştirebilmek için burada neler öğrenir, Trabzon'a neler götürebilirim?” 


diye düşünür. Olimpiyatların başladığı gün ise ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elinden geldiği kadar mücadele eder. Bu muhteşem ortamı görünce de bir dahaki olimpiyatlarda sadece kendisinin değil, birden fazla Trabzonlu gencin ülkemizi temsil etmeleri gerektiği düşüncesi kamçılanır ve onların daha iyi şartlarda yetişebilmesi için çok çalışacağına dair kendi kendine söz verir. 


Anadolu'nun ilk milli sporcusu, Paris Olimpiyatları'nda istediği başarıyı elde edemez ama kısıtlı imkânlar ile milli takıma seçilerek, kendisi gibi birçok sporcuya örnek olur. Kulübünü geliştirebilmek için edindiği bilgi ve tecrübelerini de bavuluna koyarak kafilesiyle birlikte yurda döner. 


Memleketinde artık onu daha da yoğun çalışmalar beklemektedir. Olimpiyatlar bitti diye çalışmalarına ara vermez, kendi kendine verdiği sözü tutmak ve birden fazla Trabzonlu gencin bir sonraki olimpiyatlara kadar yetiştirilebilmesi için edindiği bilgi ve tecrübelerin ışığında çalışmalarına devam eder. Sayısız gencin başarılı bir sporcu olarak memleketlerine hizmet edebilmeleri için elinden geleni yapar. 


Spor bilgisinin sadece pratik alanda değil, teorik alanda da geliştirilmesi gerektiğini düşünür ve bunun için de 1920'li yıllarda futbol oynamaya uzak olan Trabzonlu sporseverlere; futbolu tanıtmak, onlara kuralları öğretmek için 'Asosyeşın Futbol adında bir futbol kitabı yazar. Bu kitap aynı zamanda Türkiye'nin ilk üç futbol kitabından biri olarak, İlmanocağı kulübü adına Trabzon'da Serasi Matbaası'nda bastırılır. 


Bu çalışmalardan sonra ise Trabzon halkının sporun çeşitli dallarına olan ilgisi artar. 
Özellikle futbol, Trabzon halkının en sevdiği spor olur ve popülaritesini günümüze kadar sürdürür. Şehirde bir kültür olarak kendini geliştirir. 


Bugün Trabzon'da futbolun bu kadar sevilmesine, Trabzonspor'un temellerinin sağlam atılmasına sebep olan; Trabzon spor tarihine fedakârca unutulmayacak katkılar veren, Anadolu'nun milli takıma seçilmiş ilk sporcusu kim midir? Sporun bir yaşam biçimi olduğu Trabzon'da, şehrin görünür bir yerinde heykeli olması gerektiği halde, adı pek anılmayan Süleyman Rıza Kuğu'dur! 
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saatte yerinde! 


Sürat Kargo; Sürat 24 hizmetiyle teslimat 
süresi 48 ve 72 saat olan gönderilerinizi HEH 202 0 202 
24 saat içinde özenle yerine ulaştırıyor. ml 
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2 Mart 1994. Avni Aker'de ilk gece maçı oynandı. Statta ışıklandırmanın 
denenmesi amacıyla düzenlenen hazırlık maçında Bordo-Mavili ekip, Dinamo Batum ile karşı karşıya geldi. Gece, Osman'ın 1 ve K. Orhan'ın 2 golünün ardından 3-0 üstünlüğümüzle sona erdi. 


7 Mart Salı 2004. Trabzonspor, ligdeki 60. randevularında Beşiktaş'ı 3-0'lık 
skorla mağlup etti. Maçın golleri Fatih Tekke, Maksim Romaşenko ve Gökdeniz Karadeniz'den gelecekti. 


15 Mart 2003. Liverpool zaferinin kahramanı, Trabzonspor'un mücadeleci, 
yürekli ve fedakar kaptanı Cemil Usta, nam-ı diğer Dozer Cemil aramızdan ayrıldı. Aldığı transfer tekliflerine "Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, başka bir kaptanın arkasından nasıl sahaya çıkarım" şeklinde cevap verdiği; takımı deplasmana gidebilsin diye karısının bileziklerini alıp yöneticilere verdiği Dozer Cemil efsanesine ilişkin yaygın anlatılar arasındaydı. 'Dozer Cemil ruhu” yarına bırakacağımız bir büyük miras olarak bizlere kaldı... 


19 Mart 1975. Türkiye'nin Romanya ile yaptığı özel maçın kadrosuna alınan 
Ali Kemal Denizci, Trabzonspor'un ilk 'A milli" futbolcusu oldu. Denizci, milli formayla ilk golünü ise 22 Eylül 1976 tarihinde Balkan Kupası'nda Bulgaristan karşısında kaydedecekti. 


20 Mart 1994. Trabzonspor şeytanın bacağını kırarak tam 19 yılın üstüne 
Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de mağlup etmeyi başardı. Bordo-Mavililer maçı Şota ve B. Orhan'ın golleri ile 2-0 kazandı. 


25 Mart 2012. Bordo-Mavililer için rakip yine Galatasaray, ancak saha Ali 
Sami Yen değil; bu defa TT Arena'ydı. Trabzonsporlu futbolcuların inanılmaz pozisyonlar kaçırdığı karşılaşma, Cüneyt Çakır'ın gösterdiği 7 sarı kart ve karşılıklı atılan 2 golle 1-1 son bulacaktı. 


28 Mart 1984. Federasyon Kupası maçlarında Avni Aker'de rakibimiz 
Zonguldakspor'du. Ahmet Suat'ın kumandasındaki Bordo-Mavililer, maçın henüz başında yedikleri golün ardından şahlanışa geçtiler: 1, 2, 3, 4... Maç 6-1 son buldu. Taraftarlar stadı terkederlerken birbirleriyle “skor tabelası mı araç plakası mı' diye şakalaşıyordu. Sezon sonunda Federasyon Kupası Trabzonspor'un oldu. 


30 Mart 1978. Trabzonsporlu futbolcular Beşiktaş maçı için İstanbul 
yolcusuydu. Hava muhalefetinden dolayı uçaklar çalışmayınca, Bordo-Mavili kafile deplasman otobüsü ile yola çıktı. 1300 kilometrelik seyahatin sonunda takımda derman kalmamıştı. Futbolcular o geceyi istirahatte geçirdiler. Yine de ertesi gün sahaya çıktıklarında güçlü rakiplerini 2-0'lık net bir skorla geçmeyi bildiler. 
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arıkamış şehitleri bugün birer kahraman olarak anılabiliyorsa, bu algıyı Prof.Dr. Bingür Sönmez'e borçluyuz. Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu ı Başkanı Sönmez sayesinde Sarıkamış şehitleri artık bir gecede tek kurşun atmadan yaşamını yitiren askerler olarak değil, 90 bin kahraman olarak tanınıyor. Bingür Hocamıza Sarıkamış dramını ve Trabzonlu kahraman şehitlerimizin hikayesini sorduk. 


“Artık makalelerde Sarıkamış şehitlerinden bir gecede tek kurşun atmadan yaşamını yitiren zavallılar olarak değil, doksan bin kahraman olarak bahsediliyor. Bu beni çok gururlandırıyor.” 


Sarıkamış şehitlerinin anısını yaşatma fikri ne zaman oluştu? 


Çocukluk dönemimden beri Sarıkamış şehitlerini biliyordum. O sıradağlara baktığım zaman şehitlerimizin iniltilerini duyuyordum. Lise için İstanbul'a geldiğimde baktım ki kimse bu olaydan haberdar değil. Arada bir yeri geldiğinde bu olaydan bahsedilirse de “Bir gecede donarak, titreyerek yaşamını yitiren zavallılar” diye anılıyordu. Ben çocuk 
halimle bile biliyordum ki bu savaş 15 
gün sürdü, göğüs göğüse çatışmalar oldu. 
Köyler, dereler, tepeler işgal edildi. 
Sarıkamış'ın içine kadar girildi, alındı ancak elde tutulamadı. Her savaşın bir yenilen tarafı mutlaka vardır. Bu 


Mehmetçikler yenildiler diye böyle anılmayı hiçbir zaman hak etmemişlerdi. Yıllarca bu konuda bir farkındalık yaratılmasını bekledim. 


1990 yılında İngiltere'den döndükten 
sonra yoğun bir tempo ile çalışmaya başladım. Tarihçi değildim, ama bu konuda mükemmel bir arşiv oluşturmuştum. 2003'te, Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından Sarıkamış Şehitleri için bir panel düzenlendi. Vakfın Başkanı Necati Bölükbaşı, “Sarıkamış hakkında bize ne anlatabilirsin?” diye sordu. Ben de, “Sarıkamış-Kafkas cephesinde sağlık hizmetlerini anlatabilirim" dedim. Muazzam bir kalabalık karşısında ilk defa kendi 


arşivimden seçtiğim Sarıkamış filmleri, fotoğraf ve belgelerini paylaştım. Herkes ilk defa gördükleri bu görsellere hayran kalmıştı. Çoğunluğu Rus kaynaklı olan filmlerdeki acı görüntüler yürekleri kabartmıştı. 


Sarıkamış'ta neler yaşandı? 


120 bin insan 22 Aralık'ta Erzurum'dan 
yola çıkıyor, akın akın bütün vadilerden geçerek Sarıkamış'a gidiyorlar. 11. 
Kolordu'nun görevi iki Rus kolordusunu bloke etmek, taciz manevralarıyla Erzurum'a gelmelerini engellemek, aynı zamanda geri gitmelerini önlemek. Hafız Hakkı Paşa komutasındaki 10. Kolordu Oltu'ya, Enver Paşa'nın komutasındaki 9. 
Kolordu ise Bardız'a doğru yola çıkıyor. 
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Büyük bir çevirme harekâtı yapılıp, Sarıkamış alınacak, Ruslar imha edilecek ve Kafkasların önü açılacak. 


11. kolordu iki Rus kolordusunu bloke edecekti ama başarılı olamıyor ve bir gecede geri çekilen 25 bin Rus askeri obüsleri ile birlikte Sarıkamış'a geliyor. 
Tarihçiler diyor ki, “Biz azaldıkça onlar çoğalıyordu." Hava çok kötü, yollar kar içinde. Enver Paşa'nın beklediği 10. 
kolordu ise dört gün sonra Sarıkamış'a geldiğinde bitik bir durumda... Dokuzuncu kolordu zaten onları beklerken tükenmişti. Dokuzuncu kolordudan geri kalan 200-250 asker de esir düşüyor ve hiç kimse geri dönemiyor. 10. kolordudan 
4 bin 800, 11. kolordudan ise 5 bin kişi 
hayatta kalmıştı. 


Sarıkamış'ta kaç şehit verildiği kesin olarak biliniyor mu? 


Hep kaç bin şehit verdik diye sorulur. Bir defa kaç bin asker gittiğini de tam olarak bilmiyoruz. Hele son zamanlarda Erzurum'a devamlı olarak depo askerleri gönderilmiş, elbette hiçbirinin kaydı yok. 
Gönüllü katılanların da kaydı tutulmamıştı. 1933 yılında Genelkurmay bir açıklamada bulunuyor ve 120 bin kişiden sadece 12 bin kişi geri döndü diyor. Daha sonra Fevzi Çakmak yaptığı 
araştırmalarda 60 bin şehit var diyor. 29 
Aralık gecesi Allahuekber Dağı'nda 93. 
alay var, gece bir tipi kopuyor, sabah alayın yarısı yok. Bu alay, yitik sayılıyor. 
Yitik ne demek? Kaçmış olabilir, firar olabilir, geriye dönmüş veya esir düşmüş olabilir. Bunlar şehit olarak kayıtlara geçmiyor. Bir de donarak ölen şehitler var. Komutanlar onları firar diye kayda geçiriyor çünkü askerin güvencesinden komutan sorumlu, savaştan sonra yargılanma korkusuyla donukları firari diye rapor ediliyorlar. Onun için gerçek rakamı bilme şansımız hiçbir zaman yok. 


Esir düşenlerin sayısı belli mi? 


Askeri esir sayısı 15 bindir. Ama ya siviller? Yusuf Akçura 1917 yılında Moskova'da bir çalışma yapıyor. 
“Rusya'da 65 bin esirimiz var” diyor. 
Giden esirlerin yollarda kaybolduğunu, gidip orada yaşamını yitirdiğini de düşünürsek 100 bin esir olarak kabul etmek gerekir. 


Sarıkamış şehitlerinin geniş kitleler tarafından bilinmesi nasıl gerçekleşti? 


Erzurum Kalkınma Vakfı'nın organizasyonu ile 6 Temmuz 2003'te Sarıkamış Şehitlerini anmak için Allahuekber Dağı'nda gerçekleştirdiğimiz etkinlik 2000'den fazla insanın katılımına rağmen hiçbir ulusal gazete ya da televizyonda haber olmadı! 
Bu duruma çok üzüldüm. Benim değerli bir iletişimci olan arkadaşım Cem Sayoğlu'na danıştık. “Aynı gün, aynı saatte, aynı yerde bir tören yapıp, onlar gibi yürüyeceksiniz, o zaman dikkat çeker, ilgi odağı olabilirsiniz.” dedi. 24 Aralık 2003'te, Sarıkamış Dayanışma Grubu, AKUT ve Erzurum Kalkınma Vakfı olarak 250 kişilik bir ekiple Erzurum'a gittik. Üstümüzde şehitlerin isimlerinin yazıldığı şehit gömlekleri var. Ben göğsüme bir şehit 


cerrahın ismini yazmıştım. Bardız Köyü'ne araçlarla gittik. Dedemin köyü olan Bardız, bu savaşın başladığı ve bittiği noktadır. Oradan Kızılçubuk Köyü'ne gittik. Dağın bir eteğinde Kızılçubuk, diğer tarafında Sarıkamış. Bu yürüyüşümüzün sonunda Sarıkamış Şehitliği'nde çok güzel bir tören gerçekleştirdik ama basında çok az yer aldı. Yine de ertesi yıl 90. Yıl Anma Törenleri için büyük moral kazandık. 


Ertesi sene daha, büyük bir organizasyon yaptık. Şöyle bir slogan geliştirdik: “90. Yılda 90 Bin Şehit Anılıyor.” 


Bu etkinlik sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaşabildik. Ayrıca burada çok ilginç bir olay da başımızda geldi. 
Genelkurmay Başkanı bizi yürüyüş 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öncesinde davet etti. Bu davette asıl amacı bu girişimimizi engellemekmiş. 
Ortada bir yenilgi olduğu için “Bingür Hoca durup dururken neden bu olayı gündeme getiriyor?" denmiş. “Askeri yıpratmaya mı çalışıyor?” şeklinde dedikodular olmuş. Genelkurmay Başkanı bize, “Ne yapmak istiyorsunuz?” 
dediğinde, biz de bu girişimimizin ana fikrini anlattık. Sarıkamış şehitlerinin birer kahraman olduklarını duyurmak istediğimizi ve gençlere şehit anma adabı öğretmek istediğimizi belirttiğimizde ona güven verdiği için önümüzü açtı ve asker 
(9. Kolordu) yerel bürokratların aksine her zaman bu faaliyetlerimizi destekledi. 


Sarıkamış Şehitleri bugün sizin sayenizde kahraman olarak anılıyor. 


Benim Sarıkamış için birinci hayalim 


Sarıkamış şehitlerini ülkeye tanıtmak, onların birer kahraman olduklarını kabul ettirmekti. Bu konuda da çok başarılı oldum. Bugün ülkemizin bütün aydınları, öğrencileri, bilim insanları, tarihçiler Sarıkamış'ın bir kahramanlık destanı olduğunu biliyor. Artık makalelerde Sarıkamış şehitlerinden bir gecede tek kurşun atmadan yaşamını yitiren zavallılar olarak değil, 15 gün savaşmış doksan bin kahraman olarak bahsediliyor. İkinci hayalim Sarıkamış'ta bir müzenin yapılmasını sağlamaktı. Bu anlamda Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu önüme bir piyango gibi çıktı. Kendisi de bir Sarıkamış şehidinin torunu. Sarıkamış'a bir müze yapmak istediklerini söyleyerek ismini de benim koymam konusunda lütufta bulundu. 
Müzenin adını “Sarıkamış Kafkas Cephesi 


Tanıtım ve Araştırma Merkezi” koyduk. 
Elimde yıllardan beri biriktirdiğim 100'e yakın obje var. Orijinal haritalar, madalyalar, dürbünler, kılıçlar, kamalar, süngüler, mermiler, tüfekler, tabancalar... Rus arşivlerinden elde edilen filmler, fotoğraflar ve Sarıkamış için yazılmış çok sayıda Türkçe, Rusça, İngilizce, Almanca kitap ve bugüne kadar yapılmış olan tez çalışmaları... Tamamını 2019 Ocak ayında açılması planlanan müzeye vereceğim. Benim Sarıkamış kahramanları için en son armağanım da bu olacak. 


Trabzon'dan Sarıkamış'a gidip dönemeyen “Bizim Uşaklar'ı" anlatabilir misiniz? 


çalışmaları... Tamamını 2019 Ocak ayında açılması planlanan müzeye vereceğim. Benim Sarıkamış kahramanları için en son armağanım da bu olacak. 


Sarıkamış'a giden 10. kolordunun askerlerinin büyük bölümü, hatta gönüllülerin tamamı Karadeniz Bölgesi'nden gitmiştir. Bugün Karadeniz'den herhangi bir kimse “Benim dedem Sarıkamış'ta şehit oldu” derse buna kesinlikle inanın. Çünkü hemen her evden bir ila beş kişi, her köyden elli altmış kişi gidip, yüzde doksanı dönmemiştir. 


Bir Alman 1.Dünya Savaşı Ansiklopedisinde yayınlanan fotoğrafın altında, “Karadenizli gençler hemen her molada kemençelerini çıkararak, horon tepiyorlardı. Savaşa, düğüne gider gibi gidiyorlardı" cümlesi geçiyor. 


Sarıkamış-Kafkas Cephesinde 22 Aralık 1914 - 
5 Ocak 1915 tarihleri arasında 90,000 
şehidimiz var. Dört yıl süren savaş sırasında kaybımız 600.000. Şu anda elimizde sadece 17.500 şehidin künyesi mevcut. Tespit edilen Trabzonlu 423 şehidin 17 bin 500 isim içinden alındığını, eğer elimizde 600 bin şehidin ismi olsaydı bu rakamın 10 misli olacağını tahmin edebilirsiniz... 


Son söz olarak Trabzonsporumuz üzerine neler söylemek istersiniz? 


Trabzonspor'un gönlümdeki yeri bir taşra takımı' olarak eze eze şampiyonluklar aldığı yıllardaki durumudur. Bugünkü gençlerin o ruhu tekrar yaşatmalarını bekliyorum. 
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Yazı: 
SEMA TUĞÇE DİKİCİ 


Futbol Kültüründe 


“Kadın Olmak' 


“Futbol kulüplerinin kadın taraftarlar için yaptığı iletişim çalışmaları son 10 yıldır dikkat çeken bir nitelik kazandı. Kombine indirimleri, bilet kampanyaları, lisanslı ürünlerdeki kadın taraftarlara özel ürünler ve tabii ki stadyumların modernleşmesi 


kadınların tribünlerdeki sayısını her geçen gün artırdı. 


utbol başlangıç hikayesi, seslendi-F: kitle ve oluşturduğu metaforlarla 'eril' bir oyun. Kazanma mücadelesi, hırs, kavga, güç yarışı gibi unsurları onu erkek kimliğiyle özdeşleştiren özelliklerin başında geliyor. Oysa futbol tarihine baktığımızda, sayıları erkekler kadar olmasa da kadınların her daim var olduğu görebiliyoruz. 1885 yılında Preston North End Kulübü kadınların varlığının erkeklerin kaba davanışlarını azaltacağını düşünerek kadınların stadyumlara ücretsiz girmesine izin verdi. 1895 yılında bilinen ilk kadın futbol takımlarından biri olan 'British Ladies 'Football Club” kuruldu. 
Birinci Dünya Savaşı sırasında, fabriklarda çalışan kadın işçiler, cephedeki askerlere yardım toplamak için futbol maçları düzenlediler. 1914 - 1915 yılında İngiliz 1.Ligi'ne 


ara verildiği zaman, fabrikalardaki kadın işçiler tarafından oluşturulan futbol takımlarının ezeli rekabetlerini saha kenarında 10 binden fazla taraftar izledi. 
İngiltere'yi Fransa, Kanada gibi ülkeler takip etti. Futbol, kadınlar arasında hızla popüler olmaya başladı. Savaşın ardından İngilizler kadınların futbol oynamasını yasaklasalar da futbol tutkularını sona erdiremediler. 1950'li yılların başında yeniden kadın futbol takımları kurulana kadar devam etti bu süreç. Fabrikalarda çalışan kadın işçilerin başladıkları bu macerada çok yol katetti kadınlar. 


Kadın futbolunun gelmiş geçmiş en iyi kalecisi olarak kabul edilen Nadine Chelsea'nin takım doktoru Eva Carneiro, Mansfielf Town Futbol Kulübü'nün başkanı Carolyn Radfor, 2007'de Hapoel Beer Shava'yı satın alarak kulübü yönetmeye başlayan Alona Barkat futbolun fark yaratan başarılı kadınlarından. Bizden de örnekler verelim; FIFA kokartlı ilk kadın futbol hakemimiz Dr. Lale Orta, Türkiye Kadın Futbol Ligi'nde bir dönem fırtına gibi esen fakat imkansızlıklar yüzünden Avrupa'ya gidemeyen Dinarsu Kadın Futbol Takımı, Türkiye'deki futbol kariyerine Trabzonspor Bayan Futbol Takımı'nda başlayan milli futbolcumuz Cansu Yağ, Türkiye'den sonra Almanya'da başarılı projelere imza atan Bilgin Defterli, online futbol eğitimi veren Kübra Keskindokur, Trabzon şehrini Kadınlar Futbol Ligi'nde temsil eden Trabzon İdmanocağı, “Elinin hamuruyla erkek işine bulaşmar, “Kadınlar futboldan ne anlar? 
'Ofsaytı biliyor musun” gibi modası geçen söylemlere inat verilebilecek en güzel 


örnekler... Bugün futbol endüstrisinin her alanında kadınları görebilmek mümkün. Pekala tribünlerde de. 


Stadyumlardaki kadınlar 


Futbolun popüler olduğu farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde değişmeyen birşey var; rekabet söyleminde biz olanın 'erkek', rakip olanın küçümsenerek 'kadın' figürü yerine konması... Bu davranış biçimi cinsiyetçi söylemin en genel tezahürü. Ki zaman zaman tribülerdeki kadınlar da farkında olmadan bu tavrın içine dahil oluyorlar. Bu futbolun erkek egemen bir kültür tarafından oluşturulmasının sonucu aslında. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, kadınların tribünleri sadece 'görsel' açıdan değil; sosyo-kültürel çeşitlilik açısından da zenginleştirdiği yadsınamaz bir gerçek. 
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Futbol kulüplerinin kadın taraftarlar için yaptığı iletişim çalışmaları son 10 yıldır Kombine indirimleri, bilet kampanyaları, lisanslı ürünlerdeki kadın taraftarlara özel ürünler ve tabii ki stadyumların modernleşmesi kadınların tribünlerdeki sayısını her geçen gün artırdı. Bugün Premier Lig'de tribünlerdeki kadın taraftar oranı 9625 civarlarında. Kadınların 9033,5'i ilk kez 5-10 yaş arasında tribünlerde maç seyretmişler. İngiltere'de 1880'li yıllarda başlayan bir geleneğin devamı bu. Neden desteklediginiz takımı taraftar oranı 9625 civarlarında. Kadınların 433,5'i ilk kez 5-10 yaş arasında tribünlerde maç seyretmişler. 
İngiltere'de 1880'li yıllarda başlayan bir geleneğin devamı bu. Neden desteklediginiz takımı tercih ettiniz? Sorusuna verilen en aileleri ile maç deneyimi yaşamışlar. Bundesliga'da bu oran geçtiğimiz yıllarda 9018'lerdeydi. En son yapılan araştırmalar taraftar oranı W25 civarlarında. Kadınların 433,5'i ilk kez 5-10 yaş arasında tribünlerde maç seyretmişler. İngiltere'de 1880'li yıllarda başlayan bir geleneğin devamı bu. 
Neden desteklediğiniz takımı tercih ettiniz? Sorusuna verilen en aileleri ile maç deneyimi yaşamışlar. Bundesliga'da bu oran geçtiğimiz yıllarda 9018'lerdeydi. 


En son yapılan araştırmalar Dortmund, Bayern gibi 75.000'in üzerinde seyirci ortalamasına sahip kulüplerin tribünlerindeki kadın oranının 9625'i geçtiğini belirtmekte. 


Süper Lig'de kadın taraftarların oranı 610 oldu 


Türk futbolunda yeni ve modern statlar, hızlı ve güvenli bir şekilde statlara giriş imkanı, takımların kadrolarına dahil ettiği yıldız isimler ve saha içindeki rekabet 


kalitesinin yükselmesiyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki kadın seyirci sayısı geçtiğimiz sezonlarda 9065'lerde iken bu sezon 9610'a ulaştı. 


En genç kadın taraftarlar Trabzonspor tribünlerde 


Passolig Kart verilerine göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig takımların tribünlerine bakıldığında erkeklerin yaş ortalamasının 34, kadınların 30 olduğu görmekteyiz. 4 büyükler arasında kadın taraftarların yaş ortalaması ise 29. 


Yaş ortalaması en genç kadın taraftarlar Trabzonspor tribünlerinde yer alıyor. 
Bordo mavili renklere gönül veren kadın taraftarların yaş ortalaması 27. Son yıllarda farklı şehirlerden Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gelen üniversite gençlerinin Trabzonspor'a artan ilgisi ortada. Karadeniz kültürünün bir parçası olarak gördükleri Trabzonspor'u destekleyen Ağrılı, Tekirdağlı, Yozgatlı, Sivaslı, Osmaniyeli birçok genç var tribünlerde. Ve sayısı her geçen gün daha da artıyor. Çünkü biliyorlar ki Trabzonspor Anadolu ruhu demek; İstanbul'un güç ve ihtişamı karşısında mütevaziliğin, özveri ile kenetlenmişliğin, inanmışlığın sembolü demek... 


Yazımı sonlandırırken, toplumsal hayatın her noktasında görev ve sorumlulukları erkeklerle bölüşen ve kimi zaman onlardan daha çok çalışan ve öne çıkan Karadeniz Kadınları başta olmak üzere bütün emekçi kadınların “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım. 
Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. 
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iz değil, hayat felsefemizdir” ; 


ne N.. başlamış olduğu müzikal yolculuğun eğisinin 

a ndıran Ekin Uzunlar, günümüz Karadeniz otantik müziğiyle ön gi tarzını eve koymayı başardı. Renkli Kişi mizahi MAL 


Röportaj: CEYLİN YILMAZ “ 


Ky 50 Mi 


G iri” Ekin Uzunlar 


Kemençe çalmak ve Karadeniz şarkıları söylemenin dışında pop, türkü, halk ve yabancı müzik konusunda kendimce başarılı olduğumu düşünüyorum. 
Dinleyenlerin tepkisi çok güzel. İleride bu konuda çalışmalar yapmak istiyorum. 


Kendinizden bahseder misiniz? Kemençeci olmak istediğim için bunu hiç düşünmedim. Aradan üç dört ay 

1991 yılında İstanbul-Bakırköy'de geçtikten sonra annemin de baskısıyla 

doğdum. Baba tarafından Selanik, anne 'Çaykara Dağları' adlı şarkımı 

tarafından Trabzon-Çaykaralıyım. sevenlerimizle buluşturduk. 


Facebook'tan paylaşımlarım sonrası Trabzon'un belirli yerlerinde şarkı 

Müzik yolculuğum dokuz yaşında duyuruldu ve gençler söylemeye başladı. 
dayımın bana sünnet hediyesi olarak kemençe almasıyla başladı. Kemençemi 


Müzik yolculuğunuz nasıl başladı? 


Kariyer planlarınla ilgili bilgi verir 


aldığımın akşam ilk şarkımı çıkarmıştım. alla Eski üstatlarımızı dinleyerek, görerek, Müzik beni istemeden bir yola soktu. 
festivallere katıla katıla kendimi Şarkı söylemeye ve konserler vermeye geliştirdim. Birçok Karadenizli sanatçıyla başladım. Kariyerimde basamakları çalıştım. Teona grubumuz vardı. Bu yavaş yavaş çıkmak istiyorum. Şu anda grubun yanı sıra Apolas Lermi ve başka çok güzel bir sanatçıyla çalışmaktayım. K , ekiplere çalarak müzik yolculuğum Aranjörlüğünü üstlendi, benim için çok Si gr Ar . başladı. Ardından Resul Dindar ile güzel olacak. SEE 


7 alla Beş yıl birlikte çalıştıktan sonra 
rıldım ve tek başıma yoluma devam MYadeniz müziğinde başarılı... 
olduğun kadar, öze a, 
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Ekin Uzunlar (Ol 


Ekin 
Uzunlar 


Altyapılarda futbol oynadım, ilçe takımlarında forma giyme şansım oldu ve birçok takımda oynadım. Lisanslı bir futbolcuydum. Araya tiyatro ve müzik girince futbol ile uzaklaştık. Seçim yapmam gerekti. Seçimimi müzikten yana yaptım. 


Trabzonspor ile ilgili anın var mı? 


Trabzonspor ile ilgili birçok anım var. 
En özel anılarımdan biri Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda gitmiş olduğum ilk maçtır. Rakibi hatırlamıyorum ama çok güzel bir maçtı, inanılmaz bir atmosfer vardı. En büyük anımı ise 50. yılda yaşadım. Tam sahanın ortasında kemençemi çaldım, şarkı söyledim ve taraftarımızla beraber üçlü çektik. 
Benim için inanılmaz bir şeydi. 
Trabzonspor yönetimi, taraftarları ve profesyonelleri beni destekliyorlar. Bir diğer anım ise Trabzonspor'un bayram hediyesi olarak benimle çalışmak istemesiydi. “Oy benum sevduceğum” adlı parçama Medical Park Stadyumu'nda klip çektik, yayınladık. 
İnanılmaz bir reaksiyon aldı. Milyonlar tarafından izlendi ve bana çok güzel dönüşü oldu. Bunların hepsi çok güzel anılardır ve Trabzonspor benim için çok çok değerlidir. 


Trabzonspor ile ilgili bir çalışman oldu mu olacak mr? 


Trabzonspor'un her projesinde yer 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olmamı isterdi. Sadece | 


>“ Benzetildiğiniz biri va 


almaktan onur ve gurur duyuyorum, çünkü Trabzonspor'a bu saatten sonra hep destek vermek lazım, 

Trabzonspor'dan hiçbir beklentim yok. 
Bizim takımımız, bizim şehrimizin © takımı. Trabzonspor bizim hafta so eğlencemiz değil, hayat felsefemizdir 


Hobileriniz neler? Ni A © 
EİD 
Dağa çıkmak, kamp yapmak, yüzmek, 9 X balık tutmak. Bunları herzaman | i e N gerçekleştirmeye çalışırım. Dağda a ji N ke ri çalıp şarkı söylemek en N i A 
7 3 


Kendisi çok büyük bir 


çok isterdim. 


Birkaç aktöre benzetiliyorum am isimlerini hatırlayamıyorum. 
aktörlere de, futbolcuya da benzete oldu. Ama müzisyen olarak benzetildiğim kimse yok. 
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İkinci elde 


facebook.com/dodcomtr 
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"bunaolfis| sirsberger 


office seating 


imzası! 


aliteli mobilya üretimini, moda, 

K tasarım ve teknoloji ile buluşturan Tuna Ofis, Trabzonspor ile yaptığı sponsorluk anlaşması çerçevesinde, Bordo-Mavili takımın yeni yuvasındaki localarını hazırladı. Tuna Ofis tarafından 

ww özelüretilen mobilyalar, rahatlıklarıyla seyir keyfini katlarken, teknolojik mapa lariyia da Trabzonsporlu ik bir alan yaratıyor. 

Tuna Ofis Satış ve Pazarlama Direktörü HATİCE ENGÜR ile Trabzonspor sponsorluğu ve markaları 

hakkında konuştuk. 


Röportaj: SEVECEN TUNÇ 


“Medical Park Stadyumu Türkiye'nin göz bebeği spor komplekslerinden biri. Tuna Ofis olarak, inşaat aşamasından itibaren ilgiyle takip ettiğimiz bir projeydi.” 


Tuna Ofis, temelleri 1970 yılında atılan ve yarım asra yaklaşan tecrübe ve yenilikleriyle kendi sektörünün öncü markalarından biridir. Bugün Silivri-Kınalı'da toplam 55.000 
metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren entegre bir tesise sahibiz. Aynı zamanda, sektöründe tek yabancı ortaklı kuruluş olma özelliğini taşıyan şirketimiz, 1992 yılından beri İsviçre'nin en köklü üreticilerinden biri olan Girsberger Holding AG ile ortak olarak Girsberger ofis koltukları üretiyor. Bugüne kadar gerek yurt içi gerek yurt dışı projelerimiz ile önemli işlere imza attık. Müşterimiz arasında; finans sektöründen otomotive, sağlık sektöründen eğitim kurumlarına, kurumsal firmalardan şahıs firmalarına varan birçok değerli kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu değerli markalar arasında Trabzonspor'u da görmekten mutluluk duyuyoruz. 


Tuna Ofis ürünleri tasarlanırken, Ar-Ge aşamasından başlamak üzere sağlıklı, ergonomik, fonksiyonel ve çevre dostu olmasını değişmez temel ilkelerimiz arasında kabul ediyoruz. Bunun yanı sıra, dünyadaki trendler, sektörel gelişim, tüketici istekleri, moda vb. etkenler ürünlerimizi şekillendiriyor. İç müşteri kadar dış dünyadaki müşterilerimizin kullanım alışkanlıklarını da dikkate alıyoruz. Bu amaçla, hem yerli, konusunda uzman ünlü tasarımcılarla ortak çalışmalar yapıyor, hem de dünya çapında tasarımlarıyla ses getiren Karim Rashid, David Fox, Sezgin Aksu gibi tasarımcılarla da iş birliği yapıyoruz. Her tasarımcı, ürünlerimize başka bir bakış açısı getirdiği gibi alternatif malzemeler kullanabilme olanağı da kazandırıyor. 


Teknoloji artık çağımızın zorunluluğu. Kullanıcı talepleri ve alışkanlıkları her sektörde olduğu gibi bizleri de yönlendirmekte. Örneğin; mobil telefonların yaygın ve sık kullanımı bizleri masa, bekleme üniteleri ve sofa gruplarında bile çözüm odaklı olmaya götürdü. Yaptığımız inovasyonlarla, tüm bu ürün gruplarında data ve elektrik çıkışlarına kolay ulaşım artık mümkün. Toplantı masalarında, tv ve bilgisayar gibi ekipmanların hareketli hale geldiği, hatta gizlenebildiği özel üniteler tasarladık. Gün geçtikçe sağlıklı çalışma ortamına verilen önem ile birlikte yükselen trendlerden yükseklik ayarlı masa ile masalarımızı elektrikli ya da manuel yükseltip alçaltabilme olanağı sunuyoruz. Geri dönüşümlü 


malzemeler kullandığımız çalışma koltuklarımızı da inovatif ürünlerimiz arasında sayabiliriz. 


Saatlerini masa başında geçirenlerin ihtiyaç duydukları önemli ayrıntı, kişiye özel olarak ayarlanabilen, ergonomik tasarıma sahip bir ofis koltuğu. Doğru ekipman yalnızca çalışanların sağlığını etkilemiyor, işten alınan memnuniyeti de önemli ölçüde artırıyor. Bugünün ofis yaşamı, bugünün tasarımı mottosuyla hareket eden bir marka olarak, ergonomi konusunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu doğrultuda, Camiro, Swing ve Corpo olmak üzere birçok çalışma koltuğumuz, endüstriyel tıp raporuna sahip. Almanya Wuppertal Üniversitesi Mesleki Sağlık, Fizyoloji ve Enfeksiyon Kontrol Bölüm Başkanı Prof. Dr. Friedrich Hofmann tarafından raporlanan koltuklarımız, haftalarca çeşitli deneylere tabi tutulmuştur. Anatomimize uygun bir koltukta olması gereken özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır, "İnsan anatomisi ayakta durarak veya yürüyerek gerçekleştirilen faaliyetler için tasarlanmıştır. Ancak insanoğlunun geçirdiği evrim süresince omuriliklerimiz S şeklini alarak yeni fiziksel koşullara adapte olmuştur. 


S şeklinin amacı, karşılaşılan tüm mekanik stresi yumuşatmak ve böylelikle hem omurları hem de sırt kaslarını korumaktır. 
Bu sebeple, doğru şekilde tasarlanmış bir ofis koltuğunun, otururken S şeklini koruması, sırt kaslarını desteklemesi, omurilikteki baskıyı azaltması, pelvik ve kalça kaslarını koruması, oturmaktan kaynaklanan strese yol açmayacak bir süspansiyon sistemine sahip olması gerekir." Çalışma koltuklarımız kullanıcıya göre ayarlanıyor. Prof. Dr. Friedrich Hofmann raporunda, birçok farklı oturma ayarı ve otomatik yay gerginliğine sahip modellerin, ofis çalışanlarının oturma pozisyonundan dolayı ortaya çıkan sırt ve bel şikayetlerini neredeyse tamamen ortadan kaldırabileceğini belirtiyor. 
Hofmann ayrıca bu modellerin, oturma konforu, oturma dinamiği, oturur pozisyonda anatomi, güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından modem bir ofis koltuğundan beklenenleri mükemmel bir şekilde karşıladığını da ifade ediyor. 


Ar-Ge ve tasarıma yönelik çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Yıllık cironuzun yüzde kaçını Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına ayırıyorsunuz? 


Tasarımın evrensel bir değer olduğu ve yaşamımızda oluşturduğu katma değerin bilinciyle tasarımı ve tasarımcıları destekleyen politikalarımız markamızın en önemli yapıtaşlarından birisidir. Her yıl ciromuzun yaklaşık 944-6'sı Ar-Ge ve Ür-Ge'ye ayırıyoruz. Ar-Ge departmanımız inovasyon konusunda sürekli kendisini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 


Trabzonspor ile sponsorluk anlaşması nasıl gelişti? 


Trabzonspor Medical Park Stadyumu Türkiye'nin göz bebeği spor komplekslerinden biri. Tuna Ofis olarak, inşaat 


aşamasından itibaren ilgiyle takip ettiğimiz bir projeydi. Köklü ve güçlü bir taraftarı olan Trabzonspor'un Türk spor camiası açısından da başarılı bir Anadolu Kulübü olması nedeniyle ayrı bir saygınlığı var. Ürünlerimiz ile bu muhteşem yapının içerisinde bulunmak istedik. Yapılan görüşmeler, aylarca süren toplantılar ve üzerinde titizlikle çalışılan proje süreci sonrası çalışmamıza başladık. Proje gelişme aşamasında tüm Trabzonspor yönetiminin ve profesyonellerinin destekleri işimizi kolaylaştırdı. Dekorasyon ve ürünler konusunda stad dekorasyon ve loca tecrübelerini bizlerle paylaştılar. Bu tip hizmet amaçlı projelerde, 3E kuralına dikkat edip ergonomi, estetik ve ekonomiklik dengelerini de göz önünde tutarak taraftarların keyif içerisinde maç izleyebileceği ortamlar oluşturmaya çabaladık. 


Mobilya ve alan tasarlarken yaratırken kullanıcıların rahatı ve alışkanlıkları da göz önünde bulunduruluryor. Siz locaları tasarlarken neyi hedeflediniz? 


Trabzonspor yeni stadında toplam 121 loca bulunmakta. Biz de, mimari ekip ile birlikte tasarlarken ürünlerin bir spor kompleksinin içinde bulunduğunu, taraftarın keyifle vakit geçirmesi gerektiğini göz önünde bulundururarak stadla bir bütün olacak şekilde kurguladık. Ergonomik, dayanıklı, kolay taşınabilir, kolay temizlenebilir ve rahat nitelikte olmalarına dikkat ettik. Locada maç izleyen birinin kendisini ev rahatlığında hissetmesi de bizim için oldukça önemli unsurlar arasındaydı. 
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Ling. Çalışma koltuğu - senkronize yapısı ve tasarımı ile zevk sahibi ofisler için tasarlandı. Tasarım: Jonathan Prestwich. 


WWw.tunaofis.com 
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Hazirlayan: NURİ BEKAR 


Bir devrin sonu! Efsane resmen veda etti 


Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden biri daha yeşil sahalara resmen veda etti. Barcelona ve Brezilya milli takımının efsane isimlerinden Ronaldinho, 37 yaşında emekli oldu. Brezilyalı futbolcunun emeklilik kararını kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Roberto Assis açıkladı. Asis, Ronaldinho'nun futbolu bıraktığını, Dünya Kupası'nın ardından büyük bir proje planladıklarını ve muhtemelen ağustos ayında da Brezilyalı yıldız için görkemli bir veda yapacaklarını söyledi. 2002'de Dünya Kupası'nı, 2006'daki Şampiyonlar Ligi'ni ve 2005'te Ballon D'or'u kazanan Ronaldinho, sırasıyla Gremio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Gueretaro ve son olarak da Fluminense forması giymişti. 


Ezan sesini duyunca maçı durdurdu 


Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi olan Mark Clattenburg, Suudi Arabistan'da yönettiği maç sırasında okunan ezanı duyunca maçı durdurdu. Clattenburg ezanın bitmesinin ardından maçı devam ettirdi.. 
Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan Suudi Arabistan Kral Kupası maçını yöneten Clattenburg, ezan okunmaya başlayınca maçı durdurdu. 
Ezanın bitmesiyle maçı tekrar başlatan İngiliz hakem, bu hareketiyle tribünlerden alkış aldı. Clattenburg, Premier Lig'deki görevinden ayrılarak Suudi Arabistan Federasyonuna transfer olmuştu. İngiliz hakem, 2016 yılı Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalmıştı. 


George Weah maaşının yüzde 25'ini dağıtacak 


Liberya'nın yeni seçilen devlet başkanı George Weah, maaşının yüzde 25'ini yoksullara yardım fonlarına aktaracağını belirtti. Yemin töreninden sonra mecliste ilk defa konuşan Weah, ülkedeki yoksullara yardım için maaşından yüzde 25 keseceğini belirtti, milletvekillerine de aynı şeyi yapmaları çağrısında bulundu. Devlet Başkan Weah, "Ülkedeki bozulan ekonominin yeniden gelişmesi için maaşımdan yüzde 25 kesinti yapacağım. Bu parayı da ülkedeki yardım fonlarına aktaracağım." dedi. 
Ülkenin gelişmesi için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Weah, parlamenterlere hitabında, "Baylar, bayanlar, sizi de benim yaptığımı yapmaya çağırıyorum. Siz beni hizmet etmem için seçtiniz. O halde hep birlikte ülkeye öncülük etmeye başlayalım." ifadesini kullandı. 
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Mourinho'dan 94 yaşındaki taraftara büyük jest 


Manchester United Teknik Direktörü Mourinho, komadan çıkan 94 
yaşındaki fanatik taraftara yazdığı mektupla alkış topladı. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve yaşadığı ciddi beyin hasarı sonrasında komaya giren 94 yaşındaki koyu Manchester United taraftarı Frederick Schofield, taburcu edildikten sonra Jose Mourinho'dan gelen mektupla büyük sevinç yaşadı. Portekizli çalıştırıcının imzasıyla yollanan mektupta “Size, Manchester United'a olan bu bağlılığınız için ne kadar teşekkür etsem az. Çok iyi bir taraftar olduğunuzu biliyorum. Siz ve sizin gibilerin varlığı bize işimizi yapmamızda güç veriyor. Şunu da bilmenizi isterim ki, ben teknik ekibim ve oyuncularım sizin sağlığınız için dua ediyoruz ve durumun takipçisiyiz” ifadelerini kullandı. 


Messi, Ronaldo'nun frikik rekorunu kırdı 


Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabeti frikiklerde de devam ediyor. 
La Liga'nın 21. haftasında Barcelona ile Alaves arasında oynanan maçta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lionel Messi, muhteşem bir gole imza attı. Yıllardır Cristiano Ronaldo'nun frikiklerinin daha iyi olduğunu söyleyenler azımsanmayacak sayıda olsa da, Lionel Messi attığı golle bu alanda Portekizli yıldızı geçmeyi başardı. Messi, Ronaldo'yu (20) geçip, 2003-04 sezonundan beri La Liga'da en çok frikik golü (21) atan isim oldu. 


Olay hakemin cezası belli oldu 


Fransa Futbol Federasyonu, olay hakem Tony Chapron'a altı ay men cezası verdi. Chapron, Nantes'lı Diego Carlos'a takılarak yere düştükten sonra, oyuncuya tekme atmaya çalışmış; ardından da ikinci sarı kartı göstererek saha dışına göndermişti... Fransa Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 45 yaşındaki hakeme üç ayı ertelemeli toplam altı ay men cezası verdi. 2004'ten bu yana hakemlik yapan Chapron, kendisini tüm futbol dünyasının gündemine getiren olaydan önce, sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı. 
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Bitcoin'le futbolcu transferi 


Sakarya Birinci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Harunustaspor Karasu Kültürspor'dan Ömer Faruk Kıroğlu'nu kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Haldun Şehit, futbolcuyu 2000 TL değerindeki sanal para 0.0524 Bitcoin ve 


A ayrıca 250011 teklif etti. Toplam 4500 TL'ye tekabül eden teklifi kabul eden 


Ömer Faruk, Harunustaspor'a sezon sonuna kadar imza attı. Dünyada Bitcoin'le yapılan ilk transfer işlemi olduğunu belirten Haldun Şehit, "Ülkede ve dünyada ses getirmek adına yaptık. Kulübümüz de şampiyonluk yolunda. 
Profesyonel olarak yapılmış olsaydı televizyonlarda duyulurdu; amatör olarak biz ilk olduk. Bunun için de gururluyuz" dedi. Yeniliklere açık olduğunu dile getiren futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu ise, "Benim için de bir ilk, dünya için de bir ilk. Başkanımın söylediği gibi yeni bir şey yapıyoruz, yeniliklere açık bir insanım. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. 


İtalya futbolunda bir ilk 


Hafta başında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde hiçbir adayın yeterli oyu alamaması üzerine İtalya'daki tüm spor faaliyetlerinden sorumlu 


CONI, yani İtalya Milli Olimpiyat Komitesi devreye girdi. CONI yönetim ITALIA 


kurulu, İtalya Futbol Federasyonu'nun başına CONI Genel Seekreteri Roberto Fabricci'nin kayyum olarak atandığını duyurdu. Buna göre, Fabricini'nin yardımcılıklarını; eski Milanlı futbolcu Alessandro Costacurta ile bir akademisyen, profesör Angelo Clarizia yapacak. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde İsveç'e elenerek büyük şok yaşayan İtalya'da, eski federasyon başkanı Carlo Tavecchio, kamuoyu baskısı ile görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Pazartesi günü yapılan, üç adayın yarıştığı dört turlu seçimde hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı. Federasyon başkanlığı krizinin bu şekilde çözülmesiyle, İtalyan futboluna ilk kez kayyum atanmış oldu. 


Amatör futbolcuyu yıldız diye aldılar 


Takıma dahil etmek istedikleri futbolcunun profilini internetten araştıran takım, yıldız sandıkları Barkley Miguel Panzo'yu kadrosuna kattı. Ancak Ponzo'nun profil bilgileri, futbolcu olması dışında tamamen yalan çıktı.. Panzo'nun Instagram hesabını ve Wikipedia'daki profilini okuyan FK Panevezys kulübü, hemen transfer girişimlerini hızlandırdı. Çünkü yazılanlar; Panzo'nun takım için yıldız bir futbolcu olduğunu gösteriyordu. Ancak Panzo hakkında internette yazılanlar, futbolcu olması dışında, tamamen sahteydi. Panzo hakkında yazılan yalan bilgiler arasında Angola Milli Takımı 
forması giymesi, 2010-2012 yılları arasında oynadığı İngiliz ekibi OPR'da çıktığı 36 maçta 45 
gole imza atması yer alıyor. Ancak bu bilgilerin tamamı uydurma. Panzo ne milli takımda forma giymiş ne de İngiltere'de top koşturmuştu. Fransa'da amatör bir takımda oynadıktan sonra İsveç'in yolunu tutmuş, Oskarshamn ve Syrianska takımlarının formasını giymişti. 
Üstelik 25 yaşındaki futbolcu, İsveç'te gittiği takımlarda ilk 11'e girmekte zorlanmıştı. 
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Krampon darbesi genç kalecinin sırtını yaraladı 


Vanarama Ulusal Güney Ligi'nde Bognor Regis'in konuğu Truro City'ye 2-0 mağlup olduğu maçta bitime 11 dakika kala sırtına bir krampon darbesi alan ev sahibi takımın kalecisi Dan Lincoln, sırtının halini kişisel Twitter hesabından paylaştı. İngiltere'de Vanarama Ulusal Güney Ligi'nde Bognor Regis'in konuğu Truro City'ye 2-0 mağlup olduğu maçta bitime 11 dakika kala ev sahibi takımın kalecisi Dan Lincoln sırtına bir darbe aldı. 
Krampon darbesiyle hafif yaralanan Lincoln'a saha içinde dikkatli bir müdahale yapılırken genç file bekçisi omurgayı koruyan özel bir sedyeye yerleştirildi ve hastaneye kaldırıldı. Tedavi esnasında oyun yaklaşık 30 dakika durdu. Hastanede Lincoln'a derhal müdahale edilirken genç kalecinin durumunun iyi olduğu haberi geldi. Kişisel Twitter hesabından sırtının durumunu paylaşan Lincoln, “Hastaneden yeni çıktım. Pestilim çıktı; ancak şükürler olsun ciddi ve uzun süreli bir durum yok. Sadece birkaç taze savaş yarası... Hakemler tarafından korunmak gibisi yok! #ironi” ifadelerini kullandı. 


“Stattaki karları temizleyene bedava bilet' 


Östersunds yönetiminin başı kar yağışı ile dertte. Östersunds'ta yönetim Jamtkraft Arena'nın karlar içinde kalmasının ardından kendi taraftarlarından kar temizleme işlerine yardım etmesini istedi. Stat menajeri Björn Sonidsson, kar temizlemeye yardımcı olacak taraftarlara cuma günü Trelleborg ile oynanacak kupa maçında bedava bilet verileceğini belirtti. 


Chiellini: 'Guardiola, İtalya'yı mahvetti' 


İtalya Milli takımı'nın İsveç'e elenerek Dünya Kupası'na katılamamasının etkileri devam ediyor. Juventus'un savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, bu durumun Pep Guardiola'yı taklit ekmekten dolayı oluştuğunu iddia etti. Eskisi gibi savunma oyuncularına sahip olmadıklarını vurgulayan Chiellini, “Dünya Kupası'nda değiliz çünkü üst düzey stoperlerimiz yok. Maldini, Baresi, Cannavaro gibi oyuncular yetişmiyor.” dedi. 
Guardiola'nın taklit edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren İtalyan oyuncu, “Gerekli oyuncular olmadan Guardiola'nın oyununu taklit ediyoruz. Kimliğimizi kaybettik. Guardiola, milli takımımızı mahvetti.” diye konuştu. Chiellini, geçtiğimiz dönemde, “Guardiola'nın sistemi, bir savunma neslini yok etti. Şu an herkes hücum oyuncusu olmak istiyor. Rakibi korkutan, eski tip İtalyan savunma oyuncusu kalmadı. 
Geleneğimizi unutuyoruz.” açıklamasını yapmıştı. 
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utbol Kardeşliği” yazı dizisi 2. bölümü ile, her birinin hikâyesi sayfalarca anlatılabilecek kadar sıra dışı olan kardeş futbolcular arasında bizler için en tanıdık olanlarını bizlere yeniden anımsatıyor. 


* Pawel ve Piotr Brozek Bordo-Mavi formayı sırtlarına geçirmiş ikinci ikiz kardeşler olmuşlardı. Szymkowiak'tan sonra başlayan Polonyalı akımının birer neferi olarak büyük beklentilerle Trabzonspor'a transfer oldular. Herkesin beklentisi Şota ve Arçil gibi başarılı olmalarıydı; ama Trabzonspor kariyerleri pek de umulduğu gibi geçmedi. 


21 Nisan 1983 tarihinde Polonya'nın Kielce şehrinde doğan 
ikizler futbol yaşantılarına Wisla Krakow'un alt yapısında başladıktan sonra 2001 yılında ilk kez A takıma yükseldiler ve 1 yıl burada forma giyindiler, ardından 2002 ve 2004 yıllarında sırasıyla LKS Lodz ve GKS Katowice takımlarında kiralık olarak forma giydiler. Ardından Wisla Krakow'a geri dönüp futbol yaşantılarının en parlak dönemlerini burada geçirdiler. Wisla Krakow yıllarında Pawel 178 maçta forma giyip 81 gole imza attı ve iki kez gol kralı oldu. Piotr ise 156 maça çıktı ve 11 gol attı. Bu dönemde 7 kez Polonya liginde şampiyonluk sevinci yaşadılar ve 2010-2011 yılı devre arasında Trabzonspor'un yolunu tuttular. 


Trabzonspor yılları iki tarafın da beklentilerine cevap vermedi. 
O yıl çok iyi bir kadroya sahip olan Trabzonspor'da kendilerine yer bulamadılar ve beklenen patlamayı gerçekleştiremediler. Geçirdikleri bu kötü sezon sonrası kardeşlerin yolları ilk kez ayrıldı. Tıpkı Arveladze kardeşler de olduğu gibi Brozek ikizleri de Trabzonspor kariyerlerinden sonra farklı takımların yollarını tuttular. Pawel bir sezon kiralık olarak İskoçya'nın 


Celtic kulübüne giderken, Piotr ülkesinin Lechia Gdansk takımına transfer oldu. Pawel Celtic formasıyla da bir şampiyonluk yaşadı; ardından Trabzonspor'a geri döndü ama Trabzonspor onu bonservissiz olarak İspanya'nın Recreativo Huelva takımına gönderdi. 1 sezon İspanya'da mücadele ettikten sonra futbola başladığı takım olan Wisla Krakow'a geri döndü ve halen futbol yaşantısını burada sürdürüyor. Arçil'in Şota'dan önce futbolu 
bırakması gibi bir son, Brozek ikizlerinde de oldu ve Piotr 2015 
yılında ülkesinin Piast Gliwice takımında sessiz sedasız futbol sahnesine veda etti... 


* Kimi insan dünyaya şansıyla beraber gelir, ebeveynlerinin genleri direkt onlara da sirayet etmiştir. O genlerin verdiği yeteneği yukarıya taşımak ya da o genlerin gölgesinde kalmak ise çok çalışıp çalışmamalarıyla alakalıdır. Danimarkalı forvet oyuncusu Finn Laudrup futbola ilk başladığı yıllarda büyük oğlu Michael'da dünyaya gelmişti. 5 sene sonra 1969'da ise küçük oğlu Brian dünyaya gelecekti. 


Michael Laudrup, 10 numara pozisyonunda Avrupa ve Danimarka futbol tarihine damga vurmuş en yetenekli ve zeki oyuncularından biri olarak anılıyor günümüzde. O sahaya çıktığında bire bir kaldığı her savunmacıyı rahatlıkla geçebilirdi. Bu sebeple her daim savunmadan iki kişi etrafında dolanırdı, çünkü harika oyun görüşüyle atacağı bir pas rahatlıkla kalelerinde golü görmeleri- ne neden olabilirdi. Laudrup, Juventus, Barcelona ve Real Madrid gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinde yıllarca forma giydi. 
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Özellikle Johan Cruyff'un 90'lı yılların başındaki “Rüya Takım” Barcelona'da takım arkadaşlarıyla oluşturduğu müthiş sinerji ile Barcelona'yı 4 sezon üst üste La Liga şampiyonluğuna taşıdı. 


Michael'ın yolu Barcelona'ya transfer olduktan bir yıl sonra Trabzonspor'la kesişecekti. 


1990 yılında Kupa Galipleri Kupası'nda Trabzonspor ve 
Barcelona karşı karşıya geliyordu, ilk maç Trabzonspor'un tarihi zaferlere imza attığı Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanacaktı. Maçta sağlı sollu ataklarla Barcelona kalesini ablukaya alan Trabzonspor 67. dakikada kazandığı korner sonrası Hamdi Aslan'ın attığı golle maçı 1-0 kazanmıştı. Bu 
maçta kendine ilk 11'de yer bulamayan Michael Laudrup 15 
gün sonra oynanan rövanş maçında sahaya ilk 11'de çıkıyor ve Barcelona'nın galibiyetinde attığı kritik paslarla önemli rol oynuyordu. O sezon Barcelona'nın finale kadar çıkmasında önemli rol oynayacaktı Michael Laudrup ama finalde Manchester United'a yenilmekten takımını kurtaramamıştı. 


Uzun yıllar süren Barcelona macerası ardından sansasyonel bir şekilde ezeli rakip Real Madrid'e transfer olan Michael Laudrup, El Classico tarihine geçmeyi de başarıyordu. 8 Ocak 1994'te Real Madrid'i 5-0'la geçen Barcelona'da forma giyerken bir yıl sonra 7 Ocak 1995'te bu sefer Barcelona'yı 5-0'la geçen Real Madrid formasını terletmişti. O sezon yıllar süren Barcelona hegemonyası da son buluyor Michael Laudrup'lu Real Madrid şampiyon olmuştu. 


Michael Laudrup'un kariyerindeki en büyük pişmanlığı, Yugoslavya'nın turnuvadan ihraç edilmesiyle Danimarka'nın katıldığı ve büyük bir sürpriz yaparak şampiyon olduğu EURO 92'yi kaçırmış olmasıydı. Turnuvanın eleme sürecinde teknik direktör Richard Nielsen ile yaşadığı anlaşmazlık sebebi ile milli takımı bırakan Michael Laudrup uluslararası bir turnuvada beraber şampiyon olmuş kardeşler listesine girme şansını kaçırıyordu. 


Michael Laudrup orada olmasa da, Danimarka'nın şampiyonluğunda başka bir Laudrup'un payı oldu. Aslında Richard Nielsen'e abisiyle birlikte tepki koyan Brian Laudrup, Danimarka Yugoslavya'nın yerine turnuvaya davet edilince bu kararından döndü ve kadroya katıldı. şampiyonlukta pay sahibi olan oyunculardan biriydi. 


Michael kadar parlak bir kariyere sahip olmasa da Brian'da Avrupa'nın iyi kulüplerinde forma giydi. Babası ve abisi gibi kariyerine Brondhy alt yapısında başlayıp daha sonra A takıma yükselen Brian oradan Almanya'ya o dönem ki adıyla Bay. 


Uerdingen'e transfer oldu ardından ilk büyük transferini gerçekleştirdi ve Bayern Münih'e transfer oldu. Sonra sırasıyla Fiorentina, Milan, Glasgow Rangers, Chelsea, Kopenhag ve Ajax formalarını terletti ve bu takımlarda şampiyonlar ligi şampiyonluğu İtalya şampiyonluğu İskoçya şampiyonluğu gibi birçok kupa kazandı. Ardından tam bir gezgin edasıyla mücadele ettiği futbol sahalarına 2000 yılında noktayı koydu. 


* 12 Haziran 1979 tarihinde Buenos Aires'te Arjantin futbolunda kendine yer edinecek Milito kardeşlerden büyüğü Diego dünyaya geliyordu, çok değil bir buçuk yıl sonra da kardeşi Gabriel futbol dolu hayata gözlerini açacaktı. 


Genelde futbol dünyasında kardeşler abilerinin yollarından giderken Milito kardeşlerde tam tersi olacaktı. Futbola ilk başlayan küçük kardeş Gabriel'di, abi Diego ise daha sonradan kardeşinin yolundan ilerleyecekti. İki kardeş çocukluktan gelen bir rekabet içerisindeydiler ve bu rekabet futbol hayatlarına da yansıyacaktı. Gabriel futbola Independiente altyapısında başlamış ve kısa zamanda gösterdiği başarıyla 17 yaşında profesyonel olmuştu. Diego ise Independiente'nin ezeli rakibi olan Racing Club'ta futbola başlayıp 19 yaşında profesyonelliğe adım atacaktı. İki kardeş de aynı yıl Avrupa'nın yolunu tutuyordu ama doğduklarından beri ilk defa ayrı düşeceklerdi. 
Gabriel İspanyada Real Zaragoza'nın yolunu tutarken Diego ise İtalya'da o zaman Serie B'de mücadele eden Genoa CFC'ye transfer oldu. Burada başarılı bir sezon geçiren Milito, 39 maçta 
21 gol kaydetti. Fakat Genoa CFC Serie C'ye düşünce, kardeşi 
Gabriel'in takımı olan Real Zaragoza'ya transfer oldu. Kardeşiyle ilk defa aynı takımda birlikte forma giyecekti, aralarındaki tatlı rekabet şimdilik aynı takım uğruna mücadeleye dönüşmüştü. 
İlk sezonunda Real Zaragozanın La Liga'ya çıkmasında attığı 


Diego ve Gabriel Milito 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gollerle önemli rol oynadı. Ertesi sezon iki kardeşin yolları yine ayrılıyordu ve tatlı rekabette Gabriel yine bir adım öne geçmişti ve Barcelona'ya transfer olmuştu. 4 sezon Barcelona'da forma giyen Gabriel takımı birçok başarıya imza atsa da geçirdiği sakatlıklar nedeniyle bu başarılarda fazla rol oynayamadı. 2011-2012 sezonunda futbola başladığı Independienteye geri dönüp 1 yıl sonra da kurtulamadığı sakatlıkları yüzünden futbolu bıraktı. Bu sırada Diego tekrar İtalya'ya Genoa'ya geri döndü ve 31 maçta attığı 24 golle kariyer zirvesini yaşayacağı Inter'e transfer oldu. Interdeki ilk yılında ligde 35 maçta 22 gol attı, asıl başarıyı ise Şampiyonlar ligi finalinde Bayern Münichle oynanan maçta elde edecekti kupayı Inter kazanırken Diego Milito35. Ve 70. Dakikada attığı 
2 golle yıldızlaşıyordu. Aile içi rekabette ilk başlarda kardeşinin 
gölgesinde kalan Diego sonradan elde ettiği başarılarla Gabriel'i geride bırakmıştı tabi bu durumda Gabriel'in süregelen sakatlıkları da etkin olmuştu. 


Çok değil, iki yıl sonra yine Şampiyonlar Ligi sahnesinde bu 
sefer farklı bir deneyim yaşayacaktı Diego. 14 Eylül 2011 
tarihinde San Siro (Giuseppe Meazza) stadyumunda Inter'in rakibi Trabzonspor'du, maça yedek başlayan Diego Milito 55. 
dakikada Giampaolo Pazzini yerine oyuna giriyordu, ayağına her top geldiğinde Trabzonspor kalesinde tehlike yaratan Diego o dönem Trabzonspor kalesini koruyan Tolga'yı bir türlü geçememişti ve maçı Trabzonspor 76. Dakikada Celutska'nın ayağından gelen golle 1-0 kazanıyordu. 22 Kasım tarihinde Trabzon'da oynanan diğer maçta da forma giyen Diego Trabzonspor'a karşı yine gol atamıyordu. Hayatında gol atamadığı az sayıda takımdan biri Trabzonspor olmuştu. 


Gabriel gibi Diego'da futbolu kendi topraklarında bırakacaktı. 
2014-2015 sezonu başında futbola başladığı Racing'e dönüp iki sezon da burada oynadıktan sonra 2016 sezonunda aktif futbol yaşantısına noktayı koydu. 


* 90'lı yıllarda Ajax Hollanda futbolu için altın bir jenerasyon yetiştirmişti. Van Der Sar, Edgar Davids, Seedorf, Kluivert, Rijkard, Overmars ve De Boer kardeşler. 


15 Mayıs 1970 yılında Hollanda'nın Hoorn kentinde ikiz kardeşler Frank ve Ronald dünyaya gelmişlerdi. İkizler futbol hayatlarına 1984 yılında Ajax'ın altyapısında başlamışlardı. 
1988 yılında A takıma yükselen ikizlerden Ronald 1 yıl sonra 
kiralık olarak Twente'nin yolunu tutacak sezon sonu ise Ajax'a geri dönecekti. 1994-1995 sezonunda ise Ajax'ın altın jenerasyonu şampiyonlar ligi şampiyonu olurken Frank ve Ronald De Boer kardeşler bu şampiyonlukta büyük pay sahibi olacaktı. 
Ajax'ın o takımı tabi ki Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyordu. Takımın yıldızları birer birer farklı kulüplere giderken De Boer kardeşlerde 1988 yılında Barcelona'nın yolunu tutacaklardı. 


Barcelona yılları bekledikleri gibi geçmiyordu. 


Eski Barcelona'dan eser yoktu. Sadece transfer oldukları sezon Barcelona şampiyon olmuştu, o günden sonra tam 6 sene Barcelona hiçbir kupayı kazanamayacaktı. İkizlerin hayalleri suya düşmüştü. Frank oynadığı mevki nedeniyle yerini garantilemeye başlarken Ronald istenilen performansı bir türlü sergileyemiyordu, çok geçmeden ikizlerin yolları ayrıldı Barcelona Ronald'ı İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'a satacaktı. 


Birkaç yıl sonra bu sefer Frank Barcelona'da kendine yer bulamamaya başladı ve bonservisini eline alarak Galatasaray'ın yolunu tuttu. Galatasaray'da ilk günlerinde gayet iyi maçlar çıkarsa da 14 Aralık 2003 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan maç onun Türkiye'deki son maçı olacaktı. 


Rakip Trabzonspor'du. 


Trabzonspor'un o dönem ki Fatih-Gökdeniz-Yattara'dan oluşan hücum hattı rakiplerin korkulu rüyası konumundaydı. Maça rüzgarı da arkasına alarak hızlı başlayan Trabzonspor'da 11. 
Dakika da Fatih Tekke Frank De Boer'un ayağından topu kapıp Mondragon'u avlıyordu. Maçta üst üste hatalar yapıp agresifleşen De Boer ikinci yarıda gördüğü kırmızı kartla oyundan atılıyordu. Maçı 2-1 Trabzonspor kazanmıştı ve Frank De Boer için artık yol görünmüştü, devre arası kardeşinin yanına İskoçya'ya gidip kendisine yeni bir sayfa açacaktı. 


De Boer ikizleri Glasgow Rangers çatısı altında yeniden buluştular ama Frank'in İskoçya'ya gidişi Ronald için de sonun başlangıcı olmuştu. İkizler yarım sezon birlikte Glasgow için top oynadıktan sonra serbest bırakılıyorlar ve Katarın yolunu tutuyorlardı. Frank Katarda da fazla dayanamadı ve bir sezon oynadıktan sonra futbolu bıraktı Ronald ise birkaç sezon daha Katar'da kaldı ve 
2007 yılında o da başarılarla dolu futbol hayatına sessiz sedasız 
noktayı koydu. 
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www.lukoil.com.ir 


Kampanya sadece programa katılan istasyonlarda geçerlidir. Otogaz, kampanyaya dahil değildir. Lukoil, kampanya koşullarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir. Bu kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez. Aktif hale getirilmeyen kartlar kampanyadan LU KO| L faydalanamaz. Kampanya koşullarını öğrenmek, kartları aktif hale getirmek ve kampanyaya katılan istasyon listesini görmek için 

www.lukoil.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. INSPIRE LIFE 


Kamıl Ahmet 


Coörekci 


2018 Mart sayımızda, Kamil Ahmet Çörekçi 
ile 'hiç bilinmeyen yönlerini öğrendiğimiz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 


*t Boş zamanlarında neler yaparsın? 
Evde play-station oynarım. 


* Gizli yeteneklerin var mı? 
Yok. Sadece FIFA serisini çok iyi oynarım 


FIFA 5 


t En son okuduğun kitap/izlediğin film? 
Steven Gerrard'ın biyografisi. 


* Gelmiş geçmiş tüm futbolcular arasında kiminle aynı takımda oynamak isterdin? 

Steven Gerrard. 
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* Dünyayla ilgili bir şeyi değiştirecek olsaydın... 
Irkçılığı kaldırırdım. 


* En iyi kaleci? 


— Lİ David de Gea. 
* Hayatının en önemli günü 


hangisiydi? 
Yeğenimi ilk kucağıma aldığım gün. 


* Hayatında aldığın en güzel hediye? 

Benim aldığım hediye aklıma geliyor. Anneme aldığım ev. 


* Seni en çok ne kızdırır? 
Maç kaybetmek. 


* Seni en çok ne güldürür? 
Engin Bekdemir. 


* Seni en çok üzecek olay... 
Hedeflerime ulaşamamak. 


* En sevdiğin oyuncu? 
Denzel Washington 


* Gerçek hayattaki kahramanın. 
Babam. 


* Arkadaşlarında hangi özelliklerin olmasını istersin? 
Dürüst, keyifli. 


E kimi/ | | e Futbol kariyerinin en unutulmaz günü? A - bek e çin Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya / Ailemi Londra'da ziyaret ederek çıkmam . 


* En sevdiğin renk? 


Mavi * Kariyerine en büyük katkıyı sağlayan kişi? 


Babam Can Çörekçi. | t En sevdiğin yemek? 


Annemin fırın makarnası. * Futboldan sonra en sevdiğiniz spor? 
Basketbol. Özellikle NBA maçlarını takip ederim. 

* Uğurlu numaran? LeBron James faktöründen dolayı Cleveland 

65 Cavaliers taraftarıyım. 


4 2 , O Gördüğün en yetenekli oyuncu? 
Abdulkadir Ömür. 


e 


| * Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu 
Messi, 


t Futbolcu olmasaydın................. 
Futbol antrenörü veya yöneticisi olurdum. 


* En çok üzüldüğün maç Eskişehirspor'da oynadığım dönemde finalde Göztepe'ye kaybettiğimiz maç. 


* Unutamadığın golün? 
Eskişehirspor'da oynadığım dönemde Bursaspor'a attığım gol. 


* Gördüğün en çalışkan futbolcu? 
Hürriyet Güçer. 


& * Gördüğün en tembel oyuncu? 
Raheem Lawal. 


3 4 * Gördüğün en şakacı oyuncu? 
Engin Bekdemir. 


* En iyi şarkı söyleyen futbolcu? 
Servet Çetin. 


* En kötü şarkı söyleyen futbolcu? 
Okay Yokuşlu. 


* En bonkör futbolcu? 
Olcay Şahan. 


* En cimrisi? 
Deniz Mehmet. 


* Tanıdığın en doğrucu futbolcu? 
Dede. 


t Kulüp için söyleyebileceğin ilk şey? 
Büyük camia. 
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Yazı: 
FARUK BOZKIR 


Yüksek sakatlanma riski taşıyan Sporculara stresle başa çıkma 

konusunda psikolojik destek ve eğitim verildikten sonra bu desteği almamış sporcularla karşılaştırıldıklarında daha az sakatlık yaşadıkları tespit edilmiştir. 


Stresini Yönetemeyen 
Sporcu Sakatlanır 


porcuların en korktuğu şeylerden bir S tanesi sakatlanmaktır. Özellikle 

sezon içinde, müsabakalar sürerken yaşanılan bir sakatlık takımdan ayrılmaya neden olacak düzeyde ise kuşkusuz psikolojik olarak daha etkili oluyor. Daha önce uzun süreli sakatlık yaşamış olmak, antrenörün bilinçli ya da bilinçsiz hissettirdiği 'sakatlandıysan değersizsin' tutumu, takımdan izole olma korkusu sakatlığın psikolojik yükünü arttırmaktadır. 


Sakatlığın önemli etkenlerinden bir tanesi de stres düzeyidir. Stres ve sakatlık arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma yapılmıştır. Birincil stres düzeyi olarak görülen şehir değiştirme, sevilen bir yakının kaybı, evlenme, ciddi ekonomik kayıplar gibi durumlar incelenmiştir. Günlük yaşanılan olumsuz durumlar ikincil stres düzeyi olarak değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda yüksek düzeyde stres düzeyine sahip sporcuların düşük düzeyde stres yaşayan sporculara göre daha fazla sakatlık yaşadığı tespit edilmiştir. Sakatlık ve yaşam stresi arasındaki ilişki bu konudaki çalışmaların çok büyük bir kısmında doğrulanmıştır. Sakatlık sonrası kişinin ruhsal yaşamına bakmak, önemli stres kaynaklarını sorgulamak önemlidir. Bu açıdan bile bakıldığında spor psikologlarının spor kulüplerinde çok önemli işlevlerinin olduğunu görüyoruz. Stresle başa çıkmada verilecek sistemli bir psikolojik desteğin sakatlıkların azalmasında etkili olacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. 


Yüksek sakatlanma riski taşıyan sporculara stresle başa çıkma konusunda psikolojik destek ve eğitim verildikten sonra bu desteği almamış sporcularla karşılaştırıldıklarında daha az sakatlık yaşadıkları 


tespit edilmiştir. Sakatlık sonrası yaşanan önemli psikolojik zorlukların olduğunu ve bu zorlukların fiziksel sakatlık yaşanmasından dolayı değil de yeniden sakatlanma korkusu, diğer sporcuları izlerken yaşanılan hayal kırıklığı, izole olma ve sosyal ilişkiler olduğunu yapılan çalışmalar ortaya koyuyor. 


Stresin sakatlanma olasılığı tetiklemesinde önemli parametreler değerlendirilmiştir. 
Bunlarda bir tanesi dikkat dağılmasıdır. 
Stresin çevresel dikkati azaltması sonucunda sporcuların dikkatinin dağıldığını, bu nedenle yapması gereken hamlede yeterince hızlı olamadığı ya da ona yönelen bir hamlede kendini korumada geciktiği, çevresel dikkat alanına hakim olamadığı görülmüştür. 


Yüksek düzeyde stresin kas gerilimi arttırdığı fiziksel ölçümlerle de tespit edilmiş bir olgudur. Kas gerilimi arttıkça sporcuda koordinasyon bozulur ve sakatlanma riski artar. Kas gerilimi normal değerlerin üzerine çıktığında esnekliğin azalmasına, yorgunluğa, kas verimsizliğine ve koordinasyon sorunlarına yol açtığı görülmüştür. Bu durum sporcunun sakatlanma olasılığını önemli düzeyde artırmaktadır. 


Sporcuların stres düzeylerinin iyi takip edilmesi gerekmektedir. Dikkatte belirgin bozulma, veya artmış kas gerilimi gözlenen sporcuların hızlı bir şekilde psikoloji desteğe yönlendirilmesi ve stresle başa çıkma konusunda terapi alması o sporcunun sakatlanma riskini-azaltacağı gibi performansının da doruk düzeye çıkmasına yardım edecektir. 
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TRABZON S' “BASKETBOL 


Ozan Bulkaz 


0 yıl Uşak'ta çalıştıktan sonra Trabzonspor'a gelen Başantrenörümüz Ozan Bulkaz, 
“Trabzonspor teklifini ise hiç düşünmeden kabul ettim. Benim için büyük bir camia. 
Enerjisi çok önemliydi. Bundan dolayı Trabzon'u tercih ettim. Bu tercihimle de gayet mutluyum" dedi. Ozan Bulkaz, Trabzonspor'dan önceki basketbol hayatından Trabzon ve Trabzonspor ile ilgili düşüncelerine, Trabzon'da basketbola olan ilgi ve burada yapmak 


istediklerine kadar birçok konuda samimi cevaplar verdi. 


Röportaj/Fotoğraf: SAMET EMİRZEOĞLU 


Hayri Gür Spor Salonu'nda taraftarının beraber oynamak keyifli ve kendimizi daha önünde oynadıkları ilk maçta Sakarya güçlü hissediyoruz. Kulübümüzün cezasın-Büyükşehir Belediyespor'u yendikleri için odan dolayı iç sahadaki Tofaş ile olan ilk çok mutlu olduğunu ifade eden Bulkaz, maçımız seyircisizdi. Yine de o maçı kazan- 
“Trabzon'a gelmemde en büyük etken dık. Ancak cezamız bittikten sonra yine 


büyük bir camia olmasıydı. Trabzonspor'un evimizde Sakarya Büyükşehir Belediyetaraftarı, Türkiye'nin en iyilerinden. Onlarla spor'u ağırladık ve onları taraftarımızın 


önünde mağlup etmeyi başardık. Sakarya'da da çok iyi oynadık ve çok iyi savunma yaptık. Bu da maçın sonucuna yansıdı. Caleb'in eksik olduğu haftada, diğer oyuncularımız onun eksikliğini hissettirmediler. Önemli bir galibiyetti. Ligin ikinci yarısındaki Beşiktaş ile oynadığımız 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karşılaşmayı 70'li sayılarda tuttuk. 


Sakarya maçında iyi müdafaa yapıp farklı 


olduğumuzu gösterdik. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” dedi. 


Oynadıkları oyunla izleyenlere keyif verdiklerini belirten Bulkaz, “Evimizde özellikle ikinci yarıda maç kaybetmek istemiyoruz. Bu yönetimimizin, taraftarımızın, çalışanlarımızın ve 

teknik ekibimizin hep birlikte hareket etmesi ile olacak. Ben bu enerjiyi yakaladığımıza inanıyorum. 20 yıldır Uşak'ta çalışıyordum ve başka hiçbir takımla çalışmadım. Trabzonspor'un teklifini ise hiç düşünmeden kabul ettim. 
Benim için büyük bir camia. Enerjisi çok önemliydi. Bundan dolayı Trabzon'u tercih ettim. Bu tercihimle de gayet mutluyum. Buradaki enerjiden, taraftarlarımızdan ve aynı zamanda oyuncularımızdan memnunum. Üç oyuncum zaten eski takımımdaydı. 
Yardımcı antrenörümle de üç yıl beraber çalıştım. Buraya çok çabuk adapte 


oldum. Evimdeymişim gibi hissediyorum. 


İnşallah alacağımız galibiyetlerle de Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz.” diye konuştu. 


Başantrenörümüz Ozan Bulkaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Trabzon'da basketbola olan ilginin müthiş olduğunu düşünüyorum. Trabzon'a rakip olarak gelmiştim. 
EuroChallenge müsabakalarında bu salonun tamamen dolduğunu biliyorum. 


En son da evimizdeki Fenerbahçe maçında taraftarımız salonu tamamen doldurmuştu. Bu Trabzon'un basketbolu Bulkaz, Trabzon şehri ile ilgili olarak ise, 


“Trabzon'u iklim olarak daha soğuk bekliyordum. En çok şaşırdığım buydu. 
Yemekleri müthiş. Geldiğimden beri her gün farklı lezzetler tadıyorum. Konum olarak çok iyi. Komşu illere mesafesi yakın. 
Havaalanı çok aktif. Günün her saatinde, her yere neredeyse uçuş var. Trabzon halkının enerjisi çok yüksek ve çok da zeki. 
Gündelik yaşantımdan çok keyif alıyorum. 


sevdiğini gösteriyor. Alacağımız galibiyetlerle seyircilerin maça olan ilgisi artacaktır. Ayrıca özellikle altyapıdaki oyuncuların çalışması çok iyi. 
Trabzon'daki çocukları bu takıma monte edebilirsek, daha da güzel olacak. Ben buradaki enerjiyi ve ilgiyi biliyorum. 
Bunu da üst seviyelere çekeceğimize inanıyorum.” 


“Evimizde özellikle ikinci yarıda maç kaybetmek istemiyoruz... Bu, yönetimimizin, taraftarımızın, çalışanlarımızın ve teknik ekibimizin hep birlikte hareket etmesi ile olacak." 


Ailem de buraya geldi. Onlar da çok sevdiler şehri. Trabzon'da birçok yere gittik. Gittiğimiz her yerden güzel izlenimlerle geriye döndük. Trabzon'un yemeklerinden ise çocuklar özellikle en fazla pideyi sevdiler, biz de eşimle birlikte güzel birkaç mekandaki balığa bayıldık. Çayı da gerçekten çok lezzetli. 
Gayet güzel ve keyifli günler geçirdik. 
Ayrılmak istemediler buradan. 
Trabzon'da olmaktan mutluyuz, adaptasyon problemi hiç çekmedik. 
Keyfimiz yerinde. Tabi buradaki esas 


amacımız Trabzonspor'u başarılı kılmak. 


Umarım bunu da başarırız ve kulübümüzü her yerde en iyi şekilde 


temsil ederiz.” şeklinde ifadeler kullandı. 


“Hareketsizlik uyuşturucu kadar tehlikeli” 


Tüm çocukların spor yapması gerektiğinin altını çizen Bulkaz, şöyle 


devam etti: “Günümüz çağında herkesin bildiği kötü alışkanlıklar var. Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi. Bunlardan uzak durmanın en önemli yollarından birisi spor. Ama bunlar kadar tehlikeli olan da hareketsizliktir. Çocukların sürekli televizyon, telefon ve bilgisayar başında kalmaları bence kötü alışkanlıklar kadar tehlikelidir. Bunu aşmanın ve sosyalleşmenin yolu spordur. Burada da bir eğitimci olarak takım sporlarının çocuk gelişimi ne çok yararlı olduğunu biliyorum. Takım sporlarının içerisinde de basketbol, hem fiziksel olarak, boy uzamasında, ayrıca takım olgusu ve zihinsel gelişim için de önemli. Birbiriyle olan paylaşım ve yardımlaşmaları gelişimleri açısından çok önemli. 
Günümüzde artık hem Amerika modeli burs alıp basketbol oynamak, 

hem de eğitimine devam etmek mümkün. Basketbolu tüm herkese tavsiye ediyorum.” 


“Şehrin markasını yüceltmeye çalışacağız” 


Trabzonspor'un futbol takımına da değinen Bulkaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Trabzon'un en büyük markası Trabzonspor. Şehre geldiğimden itibaren futbol takımımızın iki maçına gittim. Biri Fenerbahçe, diğeri Göztepe maçıydı. Gayet de keyif aldım. Bundan sonra takvimimiz her uyduğunda maçlara gitmek istiyorum. 
Biz de yine Trabzonspor Kulübü altında Bordo Mavi renkleri ile birlikte basketbolda en üst ligde mücadele ediyoruz. Biz de onlara destek olup Trabzonspor'u, şehrin markasını yüceltmeye çalışacağız.” 
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Röportaj/Fotoğraf: ERGİN ZİHNİ 


1461 Trabzon'un başarılı sol kanat oyuncusu Ahmet 
Eren, küçük yaştan itibaren kendisine kimseyi örnek almadığını belirterek, amacının örnek alınacak bir 

futbolcu olmak olduğunu vurguladı. 
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AHMET EREN #68 


“Puan durumuna baktığımızda da ligin ne kadar çekişmeli geçtiğini görüyoruz. Herkes herkesi yenebilecek güçte. 
Biz de bu yarışın içinde olacağız.” 


Seni tanıyalım. Ailen hakkında bilgi verebilir misin? Ailede başka futbolla ilgilenen var mı? 


1997 yılında Trabzon'da doğdum. Üç kardeşiz, en büyükleri benim. 
Benden küçük iki erkek kardeşim daha var. Babam esnaf, annem ise ev hanımı. Babam gençliğinde amatör takımlarda uzun yıllar futbol oynamış. 


Futbola başladığında o dönemlerde idolün veya örnek aldığın futbolcular var mıydı? 


Futbola sekiz yaşında başladım. Bu yaşlardaki hemen her çocuğun bir idolü vardır, fakat benim hiç olmadı. Ben sekiz yaşından bu zamana kadar kendi tarzımı yaratmaya çalıştım ve bunda da başarılı olduğuma inanıyorum. Bu nedenle örnek aldığım 

futbolcu yok. Örnek alınacak futbolcu olmaya çalışıyorum. 


li 


Bu günlere gelmende emeği olan hocalarından bahseder misin? 


Bu günlere gelmemde en büyük emeği olan hocam Sadi Tekelioğlu'dur. Daha sonra ise Ali Kemal Yılmaz, Taner Yılmaz, İsmail Sivrikaya'yı sıralayabilirim. Bu hocalarımın sayesinde buralara kadar geldim. Hepsinden Allah razı olsun. Bu hocalarımın içinde Sadi Tekelioğlu'nun yeri bende ayrıdır. 


Aynı takımda beraber oynamak isteyeceğin futbolcular var mı? 


Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz ve Başakşehir'de forma giyen Arda Turan ile aynı takımda oynamak isterdim. 
Çok çalışarak bu arzumu gerçekleştirmek istiyorum. 


Futbol dışındaki diğer spor branşlarına karşı ilgin nasıl? 


Futbol dışındaki sporlarla da ilgileniyorum. Boksa büyük ilgim var. Ayrıca basketbol müsabakalarını da severek takip ediyorum. 


Hedeflerin neler? 


Hayallerim bayağı geniş. Öncelikle ilk hedefim Trabzonspor'da oynamak, daha sonra Allah nasip ederse Avrupa'da forma giymek. 
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Bek oyuncuların önemi oldukça arttı. Savunmanın yanında hücuma da destek vermeleri zorunlu hale geldi. Bir bek oyuncusu olarak bu konuda sen neler söylemek istersin? 


Avrupa'daki bek oyuncularını takip ediyorum. Onlarda bek oyuncular bizim kadar ofansif değiller ve bizim kadar ileri çıkmıyorlar. Biz de ise durum tam tersi. Biz ofansif oyuncuları destekliyoruz. Bek oyuncular sürekli ileri çıkıyor. 
Günümüz futbolu düşünüldüğünde ise bizim daha doğru yaptığımız görülüyor. Taraftarlarımız da ileri çıkmadığımız zamanlarda bizi itiyor. 
İleriye çıkan bek oyuncusunun da günümüzde değeri katlanıyor. 


Senin mevkiinde de oynayan arkadaşların var. Forma rekabeti için neler söylemek istersin? 


Bütün mevkilerde olduğu gibi benim mevkimde de rekabet var. Bu rekabetin olması bizim için iyi bir şey. 
Eğer rekabet olmasa performansımız olumsuz etkilenebilir. Sonuç olarak rekabet olduğu için ekstra iyi performans göstermek zorundayız. Bu durum takımımızın kalitesini artırıyor. 


Ekstra ne gibi çalışmalar yapıyorsun? 


Oynamadığım zamanlarda aradaki farkı minimuma düşürmek için oynayanlar gibi antrenman yapıyorum. Ama maç kondisyonu bambaşka bir şey. Antrenmanlarımın dozajını teknik ekibimizle ayarlıyoruz. Ekstra çalışmayı çok seviyorum. Mesela antrenmanlar haricinde 

daha zayıf olan sağ ayağımla ilgili devamlı 

çalışma yapıyorum. 


1461 Trabzon'da en iyi anlaştığın oyuncular 
kimler? Antrenman ve maçlar dışında boş kalan vakitlerini nasıl değerlendiriyorsun? 


Hemen hemen takımda herkesle iyi anlaşıyorum. Ancak 

bunların içinde bana en yakın olanlar Yağızcan Erdem, Savaş Çakır, Furkan Taş, Alihan Aydın ve Rasimcan Değirmenci. 
Boş vakitlerimi ise ailem veya bu yakın arkadaşlarımla geçiriyorum. 


Herhangi bir lakabın var mı? 


Takımdaki ve yakın çevremdeki arkadaşlarım bana "Rüzgar" diye sesleniyorlar. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. 


Bu sezon şampiyonluk yarışının nasıl geçeceğini düşünüyorsun? 1461 Trabzon bu yarışın neresinde olur? 


Zor bir ligde mücadele ediyoruz. Puan durumuna baktığımızda da ligin ne kadar çekişmeli geçtiğini görüyoruz. Herkes herkesi yenebilecek güçte. Biz de bu yarışın içinde olacağız. 
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SPORCU BESLENMESİ YAZI DİZİSİ 


im oo SporSırasında 


“Sporcular spor içeceklerini ilk U zun süreli egzersiz-antrenman yapanlar dışında genelde bu 


a siir ez N dönemde besin tüketimi önerilmemektedir. Uzun süren kez müsabaka gunu tüketmemeli, egzersizlerde saatte kilogram başına 0,7 gram karbonhidrat 


antrenman sırasında deneyerek tüketimi önerilmektedir. Bu da yaklaşık olarak saatte 30-60 gram 

. i karbonhidrat tüketimine denk gelir. Belirtilen miktarlarda kendilerine en uygun olanı karbonhidrat tüketiminin uzun süren müsabakalarda dayanıklılık seçmelidirler.' performansını arttırdığı gösterilmiştir. Sporcuların bu karbonhidrat 


tüketimine aktivite başladıktan kısa bir süre sonra başlamaları önerilmektedir. 


Özellikle devre aralarında spor jellerinin kullanılması idealdir. Çünkü spor jelleri yoğun karbohidrat içeriği sayesinde glikojen depolarının hızlı bir şekilde dolmasını sağlar. 


—V w 


Karbonhidrat tüketimin yanında, antrenman-müsabaka sırasında sıvı tüketimi de çok önemlidir. Egzersiz sırasında vücudun hidrasyonunun yeterli olması gerekmektedir. Sıvı kaybı (dehidratasyon) düzeyinin artması da performansta kademeli olarak bir azalmaya sebep olur. 


Sıvı tüketimi için susamanın hissedilmesini beklemek doğru değildir. 
15-20 dakikada bir, 150-300 ml kadar sıvı tüketilmesi gerekmektedir. 
Alınan sıvının soğuk olması da, mideyi daha çabuk terk etme özelliğinden dolayı daha çok tercih edilen bir durumdur. Egzersiz sırasında hem sıvı hem de karbonhidrat ihtiyaçlarının karşılanması açısından sporcu içeceklerinin tüketimi doğru bir tercihtir. 


k 
a 76 
O) Hüseyin Saral 


Spor içecekleri; sporcuya egzersiz sırasında ihtiyacı olan sıvıyı, karbonhidratı ve terle kaybettiği mineralleri sağladığı için öneril-mektedir. 1 saat veya daha fazla süren müsabakalarda ve antrenmanlarda sporcu içeceklerinin kullanılması performans ve metabolik yanıt bakımından önemlidir. 


Üç tür spor içeceği vardır; 


Az miktarda (964) karbonhidrat ile sıvı ve elektrolit içerirler. Hızlı emilirler ve tüketimi karbonhidrata gerek duymadan sadece sıvı gereksinimi olan jokey ve jimnastikçiler için uygundur. 


906-8 oranında karbonhidrat ile sıvı ve elektrolitleri içerir. 
Sporcuların çoğu için iyi bir seçenektir. Özellikle orta ve uzun mesafe koşucuları ile takım sporları için uygundur. 


Egzersiz sonrası kas glikojen sentezini artırmak için özellikle ultra dayanıklılık egzersizlerinden sonra kullanılmalıdır. Yüksek 


oranda (908) karbonhidrat içerirler. 


Egzersiz sırasında karbonhidrat ve elektrolit içeren sporcu içecekleri tüketmek kas yakıtı, kan glikoz düzeyi ve susama mekanizmasının devamlılığı, dehidratasyon (sıvı kaybı) ve hiponatremi (sodyum eksikliği) riskinin azalması yönünden yarar sağlamaktadır. 


Sporcular spor içeceklerini ilk kez müsabaka günü tüketmemeli, antrenman sırasında deneyerek kendilerine en uygun olanı seçmelidirler. 


Piyasada satılan içecekler kullanabileceği gibi katkısız olan, pratik olarak hazırlanabilecek basit bir sporcu içeceği tarifi: 


(1 litre için) 

700 ml doğal maden suyu 
100 ml limon suyu 

200 ml siyah üzüm suyu 
10 gr akçaağaç şurubu 

T gr iyotlu tuz... 


Verilen malzemeler karıştırıldıktan sonra soğutulup antrenman sırasında 15-20 dakikada bir 250 ml içilir. 
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SİGORTA & 


Ka ğimek 


ANADOLU SİGORTA'DAN, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPOR KULÜPLERİNDEN TRABZONSPOR'A GÖNÜL VEREN TARAFTARLARA ÇOK ÖZEL AVANTAJ... 


Trabzonspor taraftarları, Türkiye'nin lider sigorta şirketi Anadolu Sigorta'dan yaptıracakları özel Trabzonspor Trafik ve Trabzonspor Kasko poliçeleriyle kendilerine ait kıymetleri sigortalatabiliyorlar. Böylece hem kendileri hem de kulüpleri kazanıyor. 


Bu çifte avantajla kaybetmek yok! 


5 4 > 
0850 7 24 0850 ” 
Wwww.anadolusigorta.com.tr gs 


Türkiye İş Bankası kuruluşudur. | TÜRKİYE $ BANKASI 


o ile ayn! 


rım 
Kolay 


Oyuncularımız Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi bugün Samsun'dan Trabzon'a gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Dost gemisini ziyaret ettiler. 


Gemi komutanı SG. Bnb. Özgür Koçan tarafından gemi hakkında brifing, alan oyuncularımız ziyaretin ardından Koçan'a imzalı formamızı hediye ettiler. 


Ziyarete, Başkanımız Muharrem Usta, Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, Başkan Yardımcılarımız Ali Riza Egemen ve Gökhan Saral, Genel Sekreterimiz Gençağa Meriç, Genel Saymanımız Okan Alemdaroğlu, Proje Geliştirme Koordinatörümüz Coşkun Bülbül ile Amatör Branşlar Koordinatörümüz Adem Beder katıldı. 


Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkanımız Muharrem Usta ise Yılmaz'a plaket ve üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı formamızı hediye etti. 


Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un da bulunduğu ziyarette,Başkanımız Muharrem Usta, Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, Başkan Yardımcılarımız Ali Rıza Egemen ve Gökhan Saral, Genel Sekreterimiz Gençağa Meriç, Genel Saymanımız Okan Alemdaroğlu, Proje 


Geliştirme Koordinatörümüz Coşkun Bülbül ile Amatör Branşlar Koordinatörümüz Adem Beder yer aldı. Başkanımız Muharrem Usta, Trabzonlu Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün kendileri için övünç kaynağı olduğunu belirterek, "Bugün burada olmak bizim için onur verici. Sizlere ülkenin geçtiği bu zorlu dönemde üstün başarılar temenni ederim. Ayrıca kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi. 


Hava Kuwvetleri Komutanı Hava Orgeneral 


Başkanımız Muharrem Usta, Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, 
Başkan Yardımcılarımız Ali Rıza Egemen ve Gökhan Saral, Genel Sekreterimiz Gençağa Meriç, Genel Saymanımız Okan Alemdaroğlu, 
Proje Geliştirme Koordinatörümüz Coşkun Bülbül ile Amatör Branşlar Koordinatörümüz Adem Beder, 
Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulundular. 


Hasan Küçükakyüz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, takımımıza bundan sonraki süreçte başarı diledi. 


Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaretin sonunda karşılıklı hediye alışverişinde bulunuldu. Başkanımız, Küçükakyüz'e plaket ve üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma, Küçükakyüz ise başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize Bordo Mavi renkleri taşıyan maket savaş uçağı hediye etti. 


Kulübümüz 41. Olağan Seçimli 
Divan Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. 
Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 


Mevcut başkan Ali Sürmen'in yanı sıra Şükrü Kuleyin'in de aday olduğu genel kurulda geçerli oyun 332'sini alan Ali Sürmen yeniden Divan Kurulu Başkanı olurken, 
Şükrü Kuleyin 137 oy aldı. Beş oy ise geçersiz sayıldı. 


Ali Sürmen başkanlığındaki yeni divan başkanlık kurulu şu isimlerden oluştu: Selahattin Ahıskalıoğlu, Muharrem Arz, Yusuf Bahadır, Mehmet Ongan, Bülent Akyazıcı, İlyas Akçay, Hadi Eyüboğlu ve İsmail İnan. 


Kuleyin: “Kazanan Trabzonspor oldu” 


Genel kurulun ardından konuşan adaylardan Şükrü Kuleyin, genel kurulun çok seviyeli 


gerçekleştiğini belirterek, “Seçim sürecinde herkesle kucaklaşmaya çalıştım. Kazanan Trabzonspor oldu. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. 


Sürmen: “Bir olalım, birlik olalım” 


İkinci kez başkanlığa seçilen Ali Sürmen ise Trabzonspor'a yakışan bir kongreyi geride bıraktıklarını vurgulayarak, “Burada Trabzonspor'a yakışır bir genel kurul gerçekleştirdik. Üç yıl önce seçildiğimde de söylemiştim. Biz bir olalım, kavga, etmeyelim. Kimin koltuğa oturacağının değil, kimin çözüm bulacağının önemi var. 
Önümüzdeki günlerde divan olarak yapacağımız birlik beraberlik çalışmalarına hepinizin katkı sağlamasını bekliyorum. 
Kongre yarışında çok seviyeli, güzel çalışma yapan kardeşime teşekkür ediyorum. Trabzonspor mutlaka ondan yararlanacaktır. 
Birlikte yürüdüğümüzde Trabzonspor'un aşamayacağı hiçbir sorun yoktur.” dedi. 
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İstatistik: 
SÜLEYMAN KARACA 


SÜPER LİG 19. HAFTA 


28 OCAK 2018 19:00 


iy TRABZONSPOR FENERBAHÇE dg Burak Yılmaz 58" EEE 84 Jozef de Souza ONUR MEDICALPARK STADYUMU VOLKAN 
K. AHMET 49 Topla Oynama “51 (64'E ELMAS) HASAN ALI DURICA 1 ToplamŞut o13 (78'SOLDADO) ISLA UĞUR 2 İsabetli Şut o(6 ISMAİL pen 251 Başanlı Paslar 252 em 

469 PasB 70 
OLCAY (89 HUGO) e ALPER 
ABDULKADIR ya 0 6/21 DIRAR 
KUCKA Le SOUZA 
YUSUF (46 SOSA) a ul - (63' VALBUENA) CHAHECHOUHE BURAK 3 Ofsayt o FERNANDAO Yedekler: Esteban, Uğurcan. Hüseyin. | Yedekler: Kameni, Erten, Batuhan, M. 
Abdurrahim, Sosa, Batuhan, Onazi, Bero, K.Ahmet, Pereira, Fernandao, Isla, Souza Ekici, Eljif Elmas, Valbuena, Samed, N'doye, Rodallega O.Kağan, Serhat, Soldado m ©) 
Mm 
Mis 34 
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SÜPER LİG 20. HAFTA 


05 ŞUBAT 2018 20:00 
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MEDICALPARK STADYUMU 


ONUR BETO 
K.AHMET 64 Topla Oynama “36 ADAMA UĞUR 20 JToplamŞut 7 TANJU 
NOVAK 456 Başarlı Paslar 211 KADU OKAY 82 Pas Başarısı o 466 (46 DEMBA BA) SABRI SOSA 6 Katiet 3 (78' GHILAS) HALIL OLCAY (61 ie YAZICI) 10/30 nie 2/7 CASTRO ABDULKADIR 3 Faul 27 (65'NGANDO) POKO KUCKA (78' N'DOYE) SELÇUK 
HUGO e, YOAN 
Yedekler: Arda, Uğurcan, Durica, | Yedekler: Günay, Yavuz, Leo, Rotman, Hüseyin, Abdurrahim, Batuhan, Onazi, Kucka, Rodalega, Yusuf Poko, Tanju, Ngando, Doğanay. Muhammed Enes, Bero, Yusuf Yazıcı, N'Doye Ghilas, Gouffran, Ngando Ghilas, Demba Ba m0) 
: Hüseyin Göçek 
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SİPEY le 


HAFTA 


HOPF 
AHMET 

UĞUR 

POLITEVICH 

CLARO 

OGBA (465' AYDIN) 

SCEKIC 

MILINKOVIC (65' JAİLTON; 
KHALILI 

STEPHANE SESSEGNON 
PETAR SKULETIC (72' DENİZ) 


Yedekler: Taha, Mert, Alper, Zeki, Diallo, Aydın, Rahmetullah, İlker, Jailton, Deniz 


10 ŞUBAT 2018 16:00 


19 MAYIS STADI 


Y42 Topla Oynama “458 
7 Toplam Şut o13 
6 İsabetliŞut 2 


246 Başarlı Paslar 359 
74 Pas Başarnsı oW77 
7 Korner 5 
5/21 Orta 7/21 
15 Faul 18 
1 Ofsayt 1 
N 
Hopf, Sosa, Okay 
0) 

Alper Ulusoy 


ONUR 

K. AHMET 

UĞUR 

TOMAS 

NOVAK 

OKAY 

SOSA 
ABDÜLKADİR 

(58' CASTILLO) BERO 
(85' OLCAY) KUCKA 
(66' N'DOYE) HUGO 


Yedekler: Arda, Uğurcan, Durica, Pereira, Hüseyin, Abdurrahim Olcay, Castillo, Batuhan, N'doye 


TD: RIZA ÇALIMBAY TD: ÜMİT ÖZAT 


X 
aw 88 


(6 Maç İstatistikleri 


Kerem Ersoy, Hakan Yemişken 


A 


v GNB 
NAKSAN 


SÜPER LİG 22. HAFTA 


18 ŞUBAT 2018 16:00 


M. BAŞAKŞEHİR 


35” Emmanuel Adebayor 


MEDICALPARK STADYUMU 


ONUR VOLKAN 
K. AHMET 48 Topla Oynama 52 CLICAY DURICA 15T ToplamŞut EPUREANU 
TOMAS 4  İsabetliŞut o 8 CAIÇARA PEREIRA (89' RODALLEGA) 403 Başarılı Paslar 427 ATTAMAH OKAY a (7/0: MAHMUT) EMRE 
80 Pas B Y80 
SOSA | Ri ei (90 KERİM) VISCA ABDULKADIR Mü 5 vi MOSSORO 
ONAZI (67 NDOYE) z (74 ELA) ARDA YUSUF (73' CASTILLO) yi Gl — GÖKHAN BURAK 2 Ofsayt ı ADEBAYOR 
Yedekler: Arda, Uğurcan, Uğur, Novak, | Yedekler: Mert, Da Costa, Uğur, Olcay, Castillo, Bero, Kucka, N'doye, Okay, Caiçara, Masboro Alparslan, İrfan, Mahmut, Kerim, Elia, Rodalega ' ' Bajic, Napoleoni m 0) 
Bülent Yıldırım 
TD: RIZA ÇALIMBAY maf Sencan Aslın YAbULE TD: ABDULLAH AVCI 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Yazı: 
SERKAN TÜRK 


uzlu Yollar: Kış günleri karın her B şeyin rengini beyazla değiştirdiği o 

zamanlar bütün sokak araları çirkinliklerin üzerlerini bir süreliğine kapatır. Odamın penceresinden baktığım karşı tepelerde, bahçelerinde hâlâ limon ağaçları kalmış birkaç yaşlı ev görünür. 
Çocukluğumda dinlediğim o masallardaki gibi bazı zamanlar altın pencereleri de gördüğüm olur. Yalnız yaz günlerinde değil, karın yağdığı günlerin sonrasındaki ilk güneşli havalarda da görünür o ışıklı pencereler. Son yıllarda değişen hava koşulları, kış günlerinin daha az kar yağışı ve soğukla atlatılmasına neden oluyor. 
Buzlu yollarsa çok nadiren belki senede bir iki günümüzü daha dikkatli geçirmemizi gerektiriyor. Doksanlı yılların sonunda kar yağışı günlerce sürmüştü. Her yer kar altındaydı ve Erdoğdu-Çamlık hattına çalışan dolmuşlar ve aynı güzergâhta oturan vatandaşlar oldukça zor durumda kalmıştı. Araçlar karınca hızıyla ya gidiyor ya da sokak aralarına zorunlu park ediyorlardı. Gecenin ikisinde Çatak durağın- da arabadan inmiş ve trafik ışığının üzerindeki buz parçalarını kırmıştım. Yollar boştu. Her yer bembeyaz ve ayak izleri belli bir sırayla ilerliyordu. Ben de aynı 


adım izlerini takip edip eve kadar yürümüştüm. Bu sene uzun yıllardan sonra ağaç dallarını kıracak kadar çok kar yağdı. 
Yollar yine buz tuttu. Eskiye oranla hayat tamamen felç olmadan yollara tuz döküldü. Bu görüntüler arasında gözüm eski bir tanıdığı aradı sokak aralarında. Kardan adam yapan çocuklar ve mahalle aralarında kaymaya çalışan çocuklar yoktu. 


Bilyalı çocuklar: Özellikle Tahtalı Camisinin hemen yanında Köseoğlu kahvelerinin olduğu yola kadar olan o yokuşun çocuklar tarafından bazı günler işgal edildiğini görürüm. Yaşları 7 ila 14 arasında değişen çirkin erkek çocukları, eski püskü giysileri- nin içinde büyüklere zorla yaptırılmış ya da becerikli bir usta olduklarını düşündüren sonuçla kendilerinin yaptıkları- bilyalı arabalarını sürerler yokuş aşağı. Lunaparkta korkuyla karışık bağıran çocuklara benzemezlerse de arada bir değişik sesler çıkararak geçip giderler anayola kadar. Bu görüntüler özelikle iki binleri gördüğümüz yıllarda silinip gitti. Kentin bakırcı ustaları gibi sayıları azaldı bilyalı araba yapan çocuklar mahallelerde. 


Karlı günlerde de çeşitli kayak malzemeleri üretir aynı çocuklar. Kimi annesi görmeden 


evden çıkarıverir çamaşır leğenini, kimi büyükçe bir naylon çuvalla kaymayı dener. 
Şansları yaver giderse çocuklar hiçbir yere çarpmadan düzlüğe kadar birkaç on saniyede inerler. Benim çocukluğumda bu mahallede geçmiş olsaydı mutlaka onlardan biri olurdum. Şimdilerin çocukları internet cafelerde geçirdikleri saatlerde bilgisayar oyunlarıyla savaş duygusunu yaşıyorlar. Şiddetin kol gezdiği bu dünyada daha onlu yaşlarda güzel şeyler öğrenme fırsatı kaçırdıklarını düşünürüm. 


çeşme: Özellikle bazı güneşli sabahlar Erdoğdu yokuşundan salına salına Atapark'a doğru inerken gördüğüm mavi denizi, açık gökyüzünü hiçbir şeye değişmem. Her şey o kadar güzel görünür ki gözüme bu şehirde yaşadığım için kendimi ayrıcalıklı ve mutlu kabul ederim. Ülkü İlköğretim Okulunun oraya indiğimde o dik rampada bir süre soluklanırım. Hemen okulun yakınlarında bir eski çeşme vardır. Seksenli yılların başında bu sokaktan geçtiğimizi ve orada su damlayan musluğu gördüğümü hatırlıyorum. Yine aynı sokaktan akşamüstü geçerken kedi büyüklüğünde farelerin cirit attığını gördüğümde ister istemez korktuğumu hatırlayınca bugün bile irkiliyorum. 
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Eski tip bir musluktur sözünü ettiğim, kocaman ağzının kenarlarından su akar. 
Yine o çeşmenin tası her zaman duvara asılıdır. Özellikle yazları insanların bir nebze olsun soluk aldıkları anları çağrıştırır bana. Bir de Kuruçeşme dolmuş durağının orada eski bir çeşme vardır. O çeşmeden su içtiğimi hatırlamıyorum. 
Daha geçen yıla kadar durağın yakınlarında yer alan bu çeşme yeni yapılaşmalar sebebiyle ortadan kaldırıldı. Üzerinde hayrat yazan bu çeşmelerden birkaç tane daha vardır Atatürk köşküne kadar. Tarihte özel bir geçmişleri olmamasına rağmen kişilerin ölümlerinden sonra bile bir süre daha hatırlanmalarına olanak verdi- 
8i için bile bu çeşmeler korunmalıdır. 


Semtin en eski bilinen çeşmelerinden biri askeri hastanenin kuzey cephesinde sağlı sollu merdivenlerin arasında yer alan askeri çeşme, 1884 tarihinde Hasan Paşa tarafından yaptırılmış. Bir diğeriyse kitabelerdeki bilgilere göre yine aynı yıl (1884) Fatma Hanım tarafından yaptırılmış. Bu çeşme askeri hastanenin doğu cephesinde yontma taşlar kullanılarak yapılmış. Günümüze gelene kadar yalağı kırılmıştır. 


Zeytinlik mahallesinin orada da bir çeşme var. Daha çok yoksulluk akar o çeşmeden. 
Elinde büyük bidonlarla su kesintisinde başında sıra beklenilen bir çeşme... Bundan yirmi sene öncesine kadar semt sakinleri samimi sohbetlerini o çeşmenin başında yaparken sularını ellerindeki bidonlara doldururdu. 


Erdoğdu semtinin adı nereden gelir diye merak edenler için Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in ordusunda görev yapan önemli komutanlardan biri olan “Erdoğdu Bey” den geldiğini belirtiyor bazı kaynaklar. 


Erdoğdu Bey'in aynı zamanda 1577 
yılında yapılmış bir mescide de semt gibi adı verilmiştir. 


Evliye Çelebi seyahatnamesinde şöyle söz etmiştir. “Hatuniye Camisi'nin güneyindedir. Bu iki cami arası yarım mildir. Bu cami Tekfur Sarayı Mahallesi'ndedir. Eskiden mescit olarak yapılmış, sonra Erdoğdu Bey bunu padişahın emriyle Cami haline koymuş. 985 Mütenasip bir minaresi vardır ki çok sanatlıdır.” 


Trabzon'da valilikte yapmış olan Erdoğdu Bey, padişahın emriyle mescit olan bu 


Erdoğdu Mahallesi'nden bir görünüm 


Bugün Erdoğdu Kışla sının yanında bulunan çeşme çoktan kurudu. 


binayı sonraki yıllarda cami haline getirmiştir. 


Zaman için çeşitli onarım geçirmiş ve büyük ölçüde değişim geçirmiştir. 
Duvarları kalın kesme ve moloz taştan yapılmış üzeri çatı ile örtülmüştür. 
Caminin girişi kuzeyde olup, iki katlı son cemaat yerinden sonra ana mekân son derece güzel aydınlatılmıştır. Mukarnaslı mihrap ve ahşap minberi olup, buradaki h.1317 (1899) tarihi caminin onarıldığı 
yıla işaret etmektedir. Yapı en son 1970 
yılında bir onarım daha geçirmiştir. 
Minaresi taştan ve tek şerefeli olup, belirgin bir özelliği yoktur. Doğuda Bahçecik sırtlarına komşudur. 


Lakaplar ve buzlu dere sokağının sakinleri: Küçük semtlerde insanların ilişkilerindeki samimiyeti ortaya çıkaran hitap şekilleri vardır. Fiziksel özellikleriniz- 


den ya da davranışlarınızdan dolayı size takılmış lakaplar seneler geçmesine rağmen üzerinize yapışır, asla unutulmaz. 
Uzun yılların eskittiği birçok şey varken bu isimler kimliğinizde yazılıymış gibi hafızanızda gerçek isimlerin önüne geçer. 
Erdoğdu semtinde Buzlu Dere Sokak ve çevresinde öyle isimlerden bahsedilir ki aradan geçmiş kırk elli sene onların güncelliğini yitirmediğinin kanıtı gibidir. Şişko Hala, Deli Fuat, Muşmul Temel, Hamsici Hemit, Koyuncu Celal ve Kazuk Menşure gibi zamanla çok sayıda lakap türemiştir. 


Bu insanların hayatlarına baktığınızda filmleri aratmayacak, romanlara konu olacak olaylarla karşılaşırsınız. 


Şişko Halanın, minderin üzerinde oturup gelip geçenle sohbet ettiği apartman önü, mahalleye gireni çıkanı istemeden takip edişi... 
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Zaman içinde bir nevi, yaşadığı sokağın muhtarı konumuna getirilmesi... Hızla kilo almış bir kadının geçirdiği sıkıntılı süreçler. Dışarıdan bakıldığında meraklı biri görüntüsü veren buna benzer insanların geçmişlerine yönelik ufak bir araştırma yaptığınızda pek adil olmayan bir hayatın içinde olduklarını görürsünüz. 
Eşi Cemal Amcanın ayakkabı dükkânı vardır. Şişko Halanın güneşli günlerde oturduğu minderinden, dünya başka türlü görünürdü muhtemelen. Yaban kavunu yetiştirir, kocakarı ilaçları yapar, sinüzit rahatsızlığı olanlara kendince yardım etmeye çalışırdı. Böyle küçük semtlerde her şeyden ve herkesten haberdar olan birileri mutlaka vardır. 
Bana nedense Selim İleri'nin Bir Ayrılığın İlkyazı romanını hatırlatıyor Şişko Halanın durumu. Romanda bahsedilen apartman sakini yaşlı kadının kapı dürbününden gelenlere bakışı, arada sırada ayak sesi duyduğunda kendi kapısını aralayıp konuşma ihtiyacı üst katta oturan genç adamı rahatsız etmiş olsa da sonraki zamanlarda bunun nedenini öğrenip üzüldüğünü hissediyorum kitabı okurken. 
Yaşlı kadın tek başına yaşayan bu genç adamın hayatında birileri olsun, kendi gibi tek başına yaşlanmasın istiyordur. 
Bizim mahallelerde yaşayan insanların bu duyguyu taşıdıklarını düşünürüm. Bazen merakla açılmış bir kapı, aslında apartmana girmiş yabancı birinin hırsızlık yapma ihtimalini azaltmıştır. Bu isimlerden çoğuyla daha önce karşılaşmadım. 
Birkaç sene evvel Koyuncu Celal amca bizim nalbur dükkânına uğradığı bir sabah onunla tanışmış, uzun uzun konuşmuştuk.. Eskimiş bir maviyi andıran yorgun gözleriyle gülümseyen bir ihtiyar adamdı. Üç aylık maaşına göre hayatının 


Şehit Üsteğmen Naci Doğan Kışlası M.S 


düzenini sürdürmeye çalışan bu adamcağ$ız çocukluğundan beri koyun yetiştiriciliği yapmıştır. Erdoğdu'nun Bahçecik mahallesine bakan cephesinde, ağaçlar arasındaki küçücük evinde yaşam mücadelesini birkaç küçükbaş hayvanıyla vermekteydi. Kurban bayramının yaklaştığı günlerde daha neşeli olduğu gözlemlenirdi. Verdiği sözlerin arkasında duran ve dediği zamanda borçlarını ödeyen insan canlısı bir adamdı. 


Muşmul Temel'in lakabının nereden geldiğini sorduğum arkadaşların anlattıkları sonucunda Ömercik filmi gözümün önüne geliyor. Bahçesindeki meyve ağaçlarına hiçbir çocuğun çıkmasına izin vermeyen bu adam aksi, huysuz ve lanet biriymiş gibi anılırken işin gerçeği başka türlüdür. Küçük yaşta oğlunun bu ağaçlardan birinden düşerek öldüğünü filmin sonlarında öğreniyoruz. 
Seyirci olarak yaşlı adama kızgınlığımız geçiyor, hatta onun hassasiyetini algılayıp üzülüyoruz. Muşmul Temel de 
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Erdoğdu Mahallesi'nden bir görünüm 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bahçesindeki muşmula ağaçlarına çocukların çıkmasını istemiyordur. İlk duydugumda onun da bu filmdekine benzer bir olay yaşayıp yaşamadığını sorguladım. 
Meyvelerini kimseyle bölüşmeyen bu adamcağızın benzer bir olay yaşamamasına rağmen elinin sıkı olduğunu öğrendim. 


Lakaplardan bahsetmişken benim çocukluğumda da değişik kişilerce farklı şekilde çağrıldığım zamanlar olmuştur. 
Amcam bana uzun seneler “doktor” diye seslendi. Büyük babamsa adımı telaffuz etmekte zorlandığı için mi ya da böyle söylemek daha çok hoşuna gittiğinden mi bilemeyeceğim ama bana “Seksen” veya “Siran” diye seslenirdi. Ne doktor'u, ne de Seksen ve Siran'ı yadırgadığımı hatırlamıyorum. 


Buzlu Dere Sokağının genel yapısına baktığımız zaman Erdoğdu semtinin köyle bağlantısının kopamadığını görmek mümkün. Hâlâ geçimini hayvancılıkla sürdüren bu insanların evlerinin önünden geçerken gübre kokusunu alırsınız. Yasemin Sokakta ilerlerken bazı kapı önlerinde hâlâ tavukların dolaştığını görürsünüz. Beton binaların arasından görünen fındık bahçelerine doğru uzanan manzara sizi doğal yaşama çağırır. Bir yanda mahallenin çıkışında bulunan Nuraniye Cami geçmişten günümüze mahallenin değişmeyenlerinden biri olarak yerinde dururken; öte yanda eski fotoğraflarda olmayan, semtin tepelerinde yükselen apartmanların görüntüsü, doğanın yavaş yavaş bu bölgede de tahrip edildiğinin apaçık göstergesidir. 
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İstanbulun güzelliklerine açılan kapı. 


İstanbul'un başkenti Leventte, şehrin tüm güzelliklerine açılan bir kapı: PARK DEDEMAN Levent... 


Şehrin tüm güzelliklerini doyasıya yaşarken İstanbul'un merkezinde konforlu bir konaklama deneyimi yaşamaya hazır olun! 


PARK 
DEDEMAN 


LEVENT - İSTANBUL 


Yazı: 
UĞUR BİRYOL 


Cennetin Anahtarı 


“Yükseklerin en güzel yemeklerinden muhlamaya konuk oluyor kaymak. 
Yanında bir demli çay, belki bir iki tane zeytin, yetiyor. Dünyanın en güzel 


kahvaltısı, evet şair haklı, mutlulukla yüzde yüz bir ilgisi var.” 


zun bir griliğin ardından, ahırından U salıverilen inekler gibi özgürlüğüne 

koşan çocuklardık. Şehrin meşakkatli hayatından bunalan bizler için yayla demek özgürlüğüne kavuşmak demekti. 
Sıkıcı okul sıralarında herkes bir yerlere gitmeyi düşlerken, biz yemyeşil yaylalarımıza kavuşmanın hayaliyle yanıp tutuşurduk. Evet, son ziller çaldığında artık hareket vaktinin geldiğini muştulayan bahar dalları kıpırdanıyordu. Eşyalarımızı topladık, ver elini Çamlıhemşin. Sonrası ise ayrı bir macera. 


Sabahın en erken saatlerinde yola çıkmak için zıpkın gibi olmamız lazım, o nedenle ilk yatışlar erkenden. Akabinde, akşamdan hazırlanan yolluklar var. 
İnekler de bizim gibi sabırsız. Koskoca kış, ahırda geçmiş nihayetinde. Aslında ineklerden bir farkımız yok, yemeğimiz önümüze konuluyor, yatacağımız yatağın çarşafları değiştiriliyor gibi bir hal var. Emektar katırımız sekiz saatlik yolu sırtında taşıyacaklarını düşündüğünden mutsuz ama onun da hediyesi var bir yerde. 


En nihayetinde yola çıkıyoruz. Öncelikle ineklerin patikaya girmesini sağlamak gerek, sağa sola kaçışıyorlar. Ama patikaya vardıklarından artık onlara eşlik etmemize gerek yok, yolu biliyorlar. Katırımız canhıraş yükleri taşıyor. Bizse büyülü ormanların, gürül gürül suların içerisinden, yükseklere doğru yol alıyoruz. Soğuk su başlarında kısa molalar. Evde pişirilmiş karalahana sarması köy peyniri, yumurta kombinasyonunda yemekler. Bir de çay varsa üstüne değme keyfine. 
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“Son ziller çaldığında artık hareket vaktinin geldiğini muştulayan bahar dalları kıpırdanıyordu. Eşyalarımızı topladık, ver elini 
Çamlıhemşin. Sonrası ise ayrı bir macera.” 


Ama molalar kısa, yollar uzun... Gittikçe dikleşiyor ve zorlaşıyor. Arada bir dönüp geriye bakıyoruz, ne kadar yol gelmişiz. Ha geldik, geliyoruz derken orman bize masal gibi eşlik ediyor... 
Meşakkatli yolculuğumuzun son düzlügündeyiz... Artık asırlık gürgenle- rin arasında yürürken, kuş gibi hafiflemiş, podyumda yürüyen manken edasıyla caka satıyoruz. Sanki o kadar yolu biz yürümemişiz gibi. Ama hedef çok önemli, gideceğimiz yer özgürlük vahamız... 


Sonuna geldik, ladinlerin arasında bir 
gelin gibi süslenmiş, sıralı evleriyle 2 
bin metreden yükselen bir yayla. İşte, hiçbir oyuncağın, hiçbir oyunun karşılığını veremeyeceği, bizim üç aylığına hayallerimizi kiraladığımız yerdeyiz. Bir an evvel, eve kavuşmak derdinde de değiliz üstelik. Yorgunluk mu, o da ne? Bizden evvel kendisini rüyaya atmış arkadaşlarımız, düzlükte futbol oynuyor, e biz durur muyuz? 
Asla! Hemen, başlıyoruz koşturmaya... 


Çığlıklarımız yankılandıkça, dağlar misafirlerini bağrına basmanın mutluluğunu yaşıyor. Evde, büyükler pürtelaş bir hazırlıkta. Akşama yemek yapılacak, inekler ahıra yerleştirilecek. 
Elektrik yok. Gaz lambasının kendini zor aydınlatan ışığında kısa süreli yeni hayatımıza başladık. 


Oyunlar bitti, her şey yerli yerinde. 
Biz üstte yatıyoruz, ineklerin çıngırak sesleri kulaklarımızda uğulduyor. 
Derken tatlı mı tatlı bir uyku. Sabah kuşlardan önce uyanıyoruz. Çünkü inekler sağıldığında, o mucizevi süt makinesinin çekilmesi lazım. Sütle kaymağı ayrıştıran o mucizevi aletin yanı başında olmak ve kolunu çevirmek için birbirimize yarışıyoruz. 
Ben genellikle kazananlardan oluyorum, o ayrışmayı izlemenin tadına doyamıyorum tabii. Kolu çevirdikçe çıkan, “çın...çın...” sesleri, dünyanın en güzel sesinden şarkı dinlemek gibi. Artık bir tas kaymak var, sofraya gidiyor. Yükseklerin en güzel yemeklerinden muhlamaya konuk oluyor kaymak. Yanında bir 


demli çay, belki bir iki tane zeytin, yetiyor. Dünyanın en güzel kahvaltısı, evet şair haklı, mutlulukla yüzde yüz bir ilgisi var. 


Ve gün başlıyor, derin ormanlar serin rüyalar, yüksek tepeler, çam kozalakları, çamurlar, yağmur suları; hepsi ama hepsi bizim oyunumuz... 
Cennetin anahtarı elimizde, kapısını açıyoruz ve hiç çıkmak istemiyoruz içinden... 
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Vefa'nın 
Galip'i 


Gelip Haktanır'ın Anıları 


MZRAYAN FETMİ AYTUNA 


Vefa'nın Galip'i: 
Galip Haktanır'ın Anıları 


Fethi Aytuna'nın yayıma hazırladığı kitap, Vefa'nın Galip'i başlığıyla, Vefalı futbolcu Galip Haktanır'ın yaşam öyküsünden kesitler sunan bir anı kitabı. Galip Haktanır, 1950'ler ve 1960'larda Vefa'nın ve Türkiye'nin önemli oyuncularındandı. Dönemin gazetelerinin tarifiyle “fevkalade teknik ve o nispette enerjik oyunu”, onu milli takıma taşımıştı. İslâm Çupi, Haktanır'ın “valse benzeyen müthiş tekniği"nden bahsetmişti. 


Kör Galip lakabıyla tanınan dönemin ünlü futbolcusu Galip Haktanır, Fethi Aytuna'nın yayına hazırladığı anılarında sadece o yılların futbol âlemini anlatmıyor. 
“Darüşşafaka terbiyesini” öğreniyoruz ondan. 
1930'lardan günümüze kadar İstanbul hayatından sahneler izliyoruz. Günümüze kadar uzanan, hevesle, sevgiyle dolu bir hayatın doygunluğunu paylaşıyoruz. 
Kitabın başında yer alan Cem Zamur'un sunuşu ise, bu kıymetli futbolcuyu ve onun özdeşleştiği Vefa kulübünün Türk futbolu için taşıdığı önemi anlatıyor. 


Vefa'nın Galip'i, Türk futboluna bir vefa mahiyetinde... 


Derleyen: Fethi AKTUNA 
letişim Yayınları, 2015 
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Kas Geliştirme Yöntemi 
Alet Gerektirmeyen 110 Egzersiz 


Kas Geliştirme Yöntemi bir metodoloji kitabı. Yazar Oliver Lafay, okuyucularına hızlı ve kalıcı sonuçlar almalarını sağlayacak bir yöntem sunuyor. Bu yöntem çok aşamalı bir antrenman sistemi ve özel bir program serisinden oluşuyor. Böylece seviyesi ne olursa olsun her uygulayıcı istediği sonuçları alabiliyor: Fazla yağlardan kurtulmak, kaslarını geliştirmek ya da atletik yeterliliğini artırmak. Bu programda önerilen 110 egzersiz kullanıcılara diledikleri zamanda ve yerde kas geliştirebilme imkânı sunuyor. 
Hiçbir alet ya da ekipman (halter, bank, makine) gerektirmeyen bu egzersizler, hâlihazırda ekipmanla çalışanlar tarafından da antrenmanlarını çeşitlendirmek ve tamamlamak amacıyla uygulanabilir. Yaşınız ya da hedefleriniz ne olursa olsun bu yöntem sizin ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak size sürekli ilerleyebilme imkânı tanıyor. 
Çok aşamalı antrenman programında, kitaptaki 110 
egzersizin tamamı etkili ve tutarlı bir biçimde kullanılıyor. 


Bir rehber niteliği taşıyan bu kitabın sürekli elinizin altında olması sizin hedeflerinize daha rahat ulaşmanızı sağlayacak. 


Yazar: Olivier LAFAY 
Pegasus Yayınları, 2016 
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DÖRDÜNCÜ YILDIZ. | 
ALMAN FUTBOLUNUN KENDİN! YENİDEN KEŞFİ VE DÜNYAYI FETHİ | 
RAPHAEL HONIGSTEIN 
Fatih Demireli'nin sunumuyla 


Dördüncü Yıldız 
Alman Futbolunun Kendini Yeniden Keşfi ve Dünyayı Fethi 


Ve huzurlarınızda yeni yılın ilk futbol' kitabı! Bora İşyar tarafından Almanca'dan dilimize çevrilen bu kitap, Alman futbolunun doksanlı yılların sonunda başlayan çöküşünden Götze'nin golüne kadar geçen süreçte nasıl bir geri dönüş yaptığını ve böyle bir başarının arkasında ne kadar muazzam bir emek olduğunu gözler önüne seriyor. Bir ülke olarak Almanya'nın üretkenliğine karşın futbolunun kısır kalmasından, göçmen ailelerin çocuklarının milli takımın önemli bir parçası haline gelmesine; Bayernli ve Dortmundlu oyuncuların çekişmelerinden, merkez santraforsuz oynanarak gelen başarılara kadar yirmi yıllık süreçteki neredeyse tüm inişler ve çıkışlar bu kitapta kendine yer buluyor. Yazar Honigstein gözlemlerinin yanı sıra yaptığı röportajlarla da bu başarının ardında ne yattığını ortaya çıkarıp bizi Gary Lineker'in sözünü 
hatırlamaya davet ediyor: “Futbol basit bir oyundur; 22 
adam 90 dakika boyunca bir topun peşinde koşar ve nihayetinde her zaman Almanlar kazanır.” 


Yazar: Raphael HONIGSTEIN 
İthaki Yayınları, 2018 


Federer 
Tenisin Yaşayan Efsanesi 


Bu kitap tenis meraklılarını ilgilendiriyor! Pek çok ilke ve rekora imza atan, tenis dünyasının önemli ismi Federer, bu sporun önde gelen isimleri tarafından tarihin gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu olarak taçlandırılmış bir tenis efsanesi. 8 Ağustos 1981 tarihinde, İsviçre'nin 
Basel şehrinde dünyaya gelen Roger Federer, 1998 
yılında başladığı profesyonel tenis kariyerine 481.53'lük bir galibiyet oranı yakalamış; birçoklarına göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tenisçisi. 


19 Grand Slam şampiyonluğuyla, erkekler tenis 
tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk sporcu olma özelliğine sahip ünlü tenisçi, bu sporun en çok saygı duyulan ve parmakla gösterilen isimleri arasında yer alıyor. Tenise adını altın harflerle yazdıran bu efsane ismin hayatını ele alan kitap, Ömer Mülazım tarafından dilimize kazandırılmış. Tenisin Yaşayan Efsanesi, bu büyük yıldızı daha yakından tanımak isteyenler için önemli bir kaynak. 


Yazar: Chris BOWERS 
Martı Yayınları, 2015 
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On beş yıldır Trabzonsporumuzun nabzını tutan dergimiz, taraftarlarımızın yoğun ilgisi ile büyümeye devam ediyor. 
18 Aralık'ta başlattığımız abonelik çağrı merkezi hizmetimizle beraber, dergimize abone olan taraftarlarımızın isimleri 


ve fotoğrafları bundan böyle sayfalarımızı süsleyecek. 
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ABDULLAH EROĞLU 
ABDULLAH İSKENDER 
ABDULLAH KARAKURU 
ABDULLAH ÖZTÜRK 
ABDULLAH SÖNMEZ 
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ABDURRAHMAN ATAGÜN 
ABDURRAHMAN SARI 
ADEM BEKTAŞ 

ADEM ÇELİK 

ADİL KUZUR 
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AHMET ALPEREN DİLEK 
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AHMET HAŞİMOĞLU 
AHMET İLKER GÜNİNDİ 
AHMET KAĞAN ÖZÇAVDAR 
AHMET KARANİSOĞL 
AHMET KEMAL PEHLİVANLI 
AHMET KOÇ 
AHMET KUTLUĞ GAYRETLİ 
AHMET SAİD APAYDIN 

AHMET SAİT APAYDIN 

AHMET SARMUSAK VE AİLESİ 
AHSEN AYSİMA KOCAMAN 
AHSEN ÇELİK 

AHSEN KADIOĞLU 

AHSEN KARACİ 

ALAATTİN BAŞ 

ALAETTİN ERSİN 

ALEV OGUL 

ALEYNA ASLAN 

ALEYNA KANAT 

ALİ ATEŞ 

ALİ CEVAHİR VE AİLESİ 

ALİ EMİR AYDEMİR 

ALİ ENDER TİRGİL 

ALİ GAYRETLİ 

ALİ GÜNAYDIN 

ALİ KAYACI 

ALİ KEMAL KORKMAZ 

ALİ KEMAL YETİMOĞLU 

ALİ KILIÇ 

ALİ LEVENT KESKİNALEMDAĞ 
ALİ NACİ ATEŞ 

ALİ OSMAN ASLAN 

ALİ ÖZDEMİR 

ALİ RECAİ PEHLİVANLI 

ALİ RIZA KÜPCÜ 

ALİ SABRİ ŞAHİN 

ALİ TİRYAKİ 

ALİ TÜRKEZ 

ALPASLAN SEVİM 

ALPER TURAN ÇÖKERDENOĞLU 
ALPEREN PEHLİVANLI 

ALTAN FİRİDİN 

ALTUĞ KARA 

ANIL BAŞ 

ANIL UFUK ŞENSES 

ARİF İNCE 

ARİF ŞEREF 
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ARMAĞAN KARATOSUN 
ARZU ÜSTÜNDAĞ 
ARZUHAN DOHMAN 
ASİYE GÜNAYDIN 

ASİYE KODALAK 

ASLI KESKİN 

ASLIHAN DOHMAN 
ASLIHAN ERATA 

ATA AYDIN USLU 
ATİLLA ERARSLAN 
AYBERK EFE KARATOSUN 
AYBÜKE ÖZALTINTAŞ 
AYDIN ÇAKIR 

AYDIN ÜSTÜNDAĞ 
AYFER İŞÇİ 

AYHAN YEŞİLYURT 
AYLİN SEZEN 

AYSEL GÜNİNDİ 

AYŞE AKSOY 

AYŞE ASLAN 

AYŞE EREN 

AYŞE ERTEKİN 
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AYŞE İBRAHİMOĞLU 

AYŞE İDİL AYDIN 

AYŞE KAHVECİ 

AYŞE KÜPCÜ 

AYŞE ÖZKAN 

AYŞE TUĞÇE OKYAR AYDIN 
AYŞE TURAN 

AYŞE ÜZEN 

AYŞEGÜL ÇABUK 
AYŞENUR ERDAL 
AYŞENUR İREM AYDEMİR 
AYTEKİN SEZEN 

AYTEN YILMAZ 

AYTUNÇ KARABACAK 
AZRA AYD 
BAHAR ERARSLAN 
BAHAR KULAÇ 

BARIŞ SANCAK 

BARIŞ UZUNALİ 

BARTU ATALAY 

BAŞAK GÖRMÜŞ 
BEDİRHAN BÜYÜK 
BEHRAM KAAN COŞKUN 
BEKİR GÖRMÜŞ 

BELGİN DEMİRKIR 
BENGİSU PİRSELİMOĞLU 
BERAT ASILKAZANCI 
BERAT TALHA KARAMAN 
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BERİL ATALAY 
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BERKEHAN ÇABUK 
BERNA ASILKAZANCI 
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BETÜL KULAÇ 

BETÜL KUREŞ 
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BEYZA AYDIN 

BİLAL ŞAHİN 
BİLGEHAN KADIOĞLU 
BİRSEN GÜNAYDIN 
BİRTAN KÜÇÜKALİ 
BORA ÜZEN 

BOZBEY PERVANELİ 
UĞLEM HASDEMİR 
URAK GENÇ 

URAK YASİN AKAR 
URAK YILDIZ 

URÇAK EK 

URHAN SURKUN 
ÜLENT BOZKURT 
ÜŞRA BOZKURT 
ÜŞRA İNCE 

ÜŞRA KULAÇ 

CAFER GÖL 

CAN YÜCEL YÜCELOĞLU 
CANER ÖZTÜRK 
CANSU PİRSELİMOĞLU 
CELAL BEREKETOĞLU 
CELİL ERDEM 

CELİLE DİLEK 

CEMAL KOÇ 

CEMAL ŞAHİN 

CEMİLE BİÇER 

CEMRE NİL AYDIN 
CENGİZ BURAK YOMRALIOĞLU 
CEREN DURSUN 
CEVAT BEKTAŞ 

CEVAT KAMBUR 
CEVDET ERTÜRK 
CEYDA İKİNCİ 

CEYDA KELEŞ 
CİHANGİR ALBAYRAK 
CİHAT MÜJDAT AKYÜZ 
COŞKUN ERATA 
CÜNEYT EREN 

ÇAĞAN EFE AYDIN 
ÇAĞAN YEŞİLYURT 
ÇAĞIN ÇABUK 
ÇAĞKAN KABATAŞ 
ÇİĞDEM ÇEBİ 
ÇİĞDEM YEŞİLYURT 
DAMLA KILIÇ 

DEMİR AKBIYIK 

DERİN DEMİRKIR 
DERİN OĞUZ 

DERVİŞ BÜLBÜL 
DİDEM ÇAKIROĞLU 
DİLARA GÜNAYDIN 
DİLARA GÜNDOĞDU 
DR. MELTEM TURNA 
DURMUŞ BULUT 
DURSUN ALİ KÜÇÜKOSMAN 
DURU AYŞENUR BÜLBÜL 
EBRU YÜCE 

ECEVİT ALBAYRAK 
ECRİN FATMA KOÇ 
EDA KORKMAZ 
EDANUR İBRAHİMOĞLU 
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DANUR KANDEMİR 
DANUR YAZICI 

FE KIRANDİ 

GE KIRANDİ 

İN SU ÇEBİ 

REM ALAN 

REM BAHADIR 
LA AYLA DENLİ 
LÇİN ERATA 

LİF ÇEBİ 
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LİF ÇULHAOĞLU 
LİF GÜNAYDIN 
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LİF ÖZTÜRK GÜL 
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LİF TÜRKYILMAZ 
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LİS MİNA ÖZTÜRK 
LVAN KESKİNSOY 
MEL ÖZÇAVDAR 
MİN AYAR 

SEVİM 

E AKSOY 

E AKTEKİN 

E BİRİNCİ 

E BULUT 

E ÇEBİ 

E GÜZİN ÇABUK 
E HANCI 

E KANDEMİR 
E KATIRCI 
MİNE KUWET 
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MİR ÇORUHLU 
MİR YİĞİT TURNA 
MİRCAN YÜCE 
MRAH BEKTAŞ 
MRAH CİNGÖZ 
MRAH TÜRKYILMAZ 
MRE AYDIN 

MRE BİRİNCİ 


MRE KOCAMAN 

MRE MERT KUWET 
MRECAN KESKİNALEMDAĞ 
NES ATAGÜN 


ENES AYDIN 

ENES DOĞRU 

ENES FARUK SARI 
ENES İBRAHİMOĞLU 
ENGİN KARADENİZ 
ENGİN ÖZTÜRK 
ENSAR TÜRKYILMAZ 
ENVER AKYÜZ 
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RCAN GÜNAYDIN 


ERCAN KARAGÖZ 
ERCAN TURAN 
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ERDAL YASİN TÜYSÜZ 
ERDEM HANCI 

ERDEM KELEŞ 

ERDEM MÜSELLİMOĞLU 
ERDEM TURAN 

ERDİNÇ AHMET KIRANDİ 
ERDİNÇ YILDIZ 
ERDOĞAN KARABACAK 
ERDOĞAN YILMAZ 
ERGİN ÇAVUŞ 

ERGÜN KARAGÖZ 
ERHAN ZORLA 

EROL ÇAVUŞOĞLU 
ERSİN ÇABUK 
ERTUĞRUL İSKENDER 
ERTUĞRUL KABATAŞ 
ESENGÜL TÜRKYILMAZ 
ESİLA DURU AYVAZ 
ESLEM YILDIRIM 

EVREN ÖREN 

EVREN YILMAZ 

EYLEM AYDIN 

EYLÜL AYDIN 

EYLÜL FATMA ALTAŞ 
EYLÜL GÜNAYDIN 

EYLÜL SERRA GÜL 

EYÜP BÜLBÜL 

EZEL ŞİMAL ÇABUK 

EZGİ DURU TURFANDA 
FAHRETTİN KERİM KADIOĞLU 
FAHRİ BEKTAŞ 

FAHRİ KUZUR 

FARUK COŞKUN 

FATİH ÇEBİ 
FATİH ÇORUHLU 
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FATMA ZEHRA BAYRAK 
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FAYME KILIÇ 
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İKREY BAYRAK VE AİLESİ 
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UAT ÖZÇAVDAR 
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GÖKHAN GÜZEL 
GÖKHAN KARADENİZ 
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GÖKTUĞBERK TURFANDA 
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GÖNÜL AYDIN 

GÖNÜL YILDIRIM 

GÖZDE BAŞ 
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HAMZA BULUT 
HAMZA KAYRA KELEŞ 
HAMZA MURAT BAYRAK 
HAMZA POYRAZ 
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HAMZA BOZALİOĞLU VE AİLESİ 


HAVVA AYAR 
HAYDAR BÜYÜK 

HAYRİYE GÜNDOĞDU 
HAYRİYE KARADENİZ 
HAYRULLAH ATEŞ 

HAZAL SENA 

HAZEL GÜNAYDIN 

ZIR SOYLU 

İKMET ERDOĞAN 

LAL HASDEMİR 

LAL ÖZTÜRK 

LAL SERENAY TÜRKMEN 
RANUR ELİF ŞAHİN 

MET EMİR SAK 

URİ ÇAKIR 

ÜLYA AYVAZ 

ÜLYA DANIŞMAZ 

ÜLYA KESKİNALEMDAĞ 
ÜLYA KORKMAZ 

ÜLYA TURNA 
ÜMEYRA ATAGÜN 
ÜSAMETTİN ÇOLAK 
ÜSEYİN ALP ŞENOCAK 
ÜSEYİN ANIL KIROĞLU 
ÜSEYİN AVNİ ATAGÜN 
ÜSEYİN AYGÜN 

ÜSEYİN BAHADIR 

ÜSEYİN BEKTAŞOĞLU 
ÜSEYİN BÜLBÜL 

ÜSEYİN DEMİRKIR 

ÜSEYİN DENİZ DEMİRKIR 
ÜSEYİN KAR 
ÜSEYİN KARAGÖZ 

ÜSEYİN KARAKURU 
ÜSEYİN KAYA 

ÜSEYİN KELEŞ 

ÜSEYİN KOÇ 

ÜSEYİN ÖZKAN 

ÜSEYİN YAVUZ TİRYAKİ 
ÜSEYİN YAZICI 

ÜSEYİN YILMAZ 

ÜSEYİN ZİYA ŞATIROĞLU 
ÜSNİYE DAĞLIER 
ÜSNİYE KANAT 

ÜSNİYE KENDİRLİGİL 
IRMAK ADA ALAN 
İBRAHİM AYDIN 

İBRAHİM EMRE ÇAVUŞ 
İBRAHİM ESAT COŞKUN 
İBRAHİM İLKKAN CİHAN 
İBRAHİM İNCE 

İBRAHİM İPEK 

İBRAHİM KAHVECİ 
İBRAHİM KIRCI 

İBRAHİM KOCAMAN 
İBRAHİM SARI 

İBRAHİM SÜNGÜ 
İBRAHİM ŞAHİN 

İBRAHİM TURNA 

İBRAHİM TÜRK 

İDİL ÇABUK 
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İHSAN ARMAĞAN GÜL 
İHSAN GÜNAYDIN 
İLAYDA AYDIN 

İLHAMİ AYDIN 

İLHAN ASILKAZANCI 
İLHAN GÜNAYDIN 
İLHAN ÜSTÜNDAĞ 
İLKAY GÜNİNDİ 

İLKER ARSLAN 

İLKER ÖZTÜRK 

İLKER YETİMOĞLU 
İLKİM OGUL 
İLKNUR ŞEREF 

İLKNUR UZUN 

İLKNUR YETİMOĞLU 
İLYAS EROĞLU 

İNCİ ATAGÜN 

İREM ELEVLİ 

İREM KARAGÖZ 

İREM MUTLUM ŞENSES 
İREM SARE UZUNAL 
İREMNUR KAHVECİ 
İRFAN ALTINER 


İRFAN AŞCIOĞLU 
İRFAN BAŞ 

İSA APAYDIN 

İSA ÇAKIROĞLU 
İSLAM KESKİNSOY 
İSLAM KÖSEOĞLU 
İSMAİL AKSOY 
İSMAİL CAN GÜRSOY 
İSMAİL GENÇ 


İSMAİL HAKKI GÜLTEKİN SEZEN 


SMAİL HAKKI ŞAHİN 
İSMAİL KAAN KOCAMAN 
İSMAİL KATIRCI 

İSMAİL KESKİNALEMDAĞ 
İSMAİL SAR 
İSMAİL TÜYSÜZ 

İSMAİL YAKUPÇEBİOĞLU 
İSMAİL YÜCE 
İSMET BİRİNCİ 

İSMET MERT SOLAK 
İZGİ DEFNE ŞAHİN 
İZZET DİLLİ 

İZZET KAHVECİ 
İZZETTİN AKSOY 

KAAN EFE KARLIDAĞ 
KAAN EK 

KABİL KANDEMİR 
KADİR ÖZTÜRK 

KADİR TAŞKUM 

KADİR TÜRKER ÖZTÜRK 
KADRİ GÜNAYDIN 
KAĞAN GÜNDOĞDU 
KAMİL KOÇ 

KAMİL KURT 

KARAN ALİ SOLAK 
KAYRA AHMET AKDENİZ 
KAYRA AYAR 

KAYRA KÖROĞLU 

EMAL ASLAN 

EMAL ÇAĞLAYAN 
EMAL ÇALIK 

EMAL EKŞİ 
EMAL KARANİSOĞLU 
KEMAL TARIK KUŞÇU 


ENAN CİVİL 
ENAN KUŞÇU 


REM GİRAY DURSUN 
REM İSKENDER 

REM KURUTÇU 

REM MÜSELLİMOĞLU 
REM TOPALOĞLU 
RİM ALİ UYSAL 

RİM AYDIN KORKMAZ 
RİM ELEVLİ 

RİM TÜYSÜZ 

EZBAN İKİNCİ 

EZİBAN ALTUN 

OREL OĞUZ 

ORHAN OĞUZ 

ÖKSAL ÇAKIR 

ÖKSAL ŞENGÜN VE AİLESİ 
ÖKSAL TÜRKYILMAZ 
UMSAL OĞUZ 

UZEY ÇULHAOĞLU 
UZEY KESKİN 

UZEY KOSİF 

KÜBRA CANTÜRK 
KÜBRA KAHVECİ 

ÜRŞAT DİLEK 

LALE ÜSTÜNDAĞ 
LEVENT YEŞİLYURT 
LOKMAN POYRAZ 

LÜTFİ ATİLLA ÖZDEN 
LÜTFİ ÖREN 

ZUHAL ÇUBUKÇU KULAÇ 
AAHMUT ÇAKIR 

AAHMUT KUMAŞ VE AİLESİ 
EHMET AKÇAY 
EHMET ALİ GÜZEL 
EHMET ALİ UZUNAL 
EHMET AYCAN 
EHMET AYDIN 
EHMET BALIKÇI 
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EMALETTİN İBRAHİMOĞLU 


EREM CAN PİRSELİMOĞLU 


MEHMET CEMAL TÜRK 
MEHMET CEMİL TEKBAŞ 
MEHMET ÇELİK 

MEHMET DAKNI 

MEHMET DİLEK 

MEHMET ERHAN DURMUŞ 
MEHMET GENÇ 

MEHMET GÜRSOY 


MEHMET HANCI 
MEHMET HASDEMİR 
MEHMET HAŞİMOĞLU 
MEHMET İKİNCİ 
MEHMET İPEK 

MEHMET KAAN GÜNAYDIN 
MEHMET KARANİSOĞLU 
MEHMET KASIM 
MEHMET KİBRİTÇİ 
MEHMET KODALAK 
MEHMET KÜÇÜKARSLAN 
MEHMET NUH 

MEHMET SALİH BİLGE 
MEHMET ŞİMŞEK 
MEHMET TARIK KAYA 
MEHMET TİRGİL 
MEHMET USTAÖMEROĞLU 
MEHMET YILDIRIM 
MEHTAP KALFA 

MELİH HANCI 

MELİH KAĞAN AYVAZ 
MELİKE AYDINDAĞ 
MELİKE KOÇ 

MELTEM BÜLBÜL 
MELTEM TURNA 
MENEKŞE KELEŞ 
MERHUM BEHÇET ERDAL 
MERT ÇAKIR 

MERT KOÇ 

MERVE ATAGÜN 

MERVE BEKTAŞ 

MERVE GÜNAYDIN 
MERVE KILIÇ 

MERVE ŞEKERCİOĞLU 
MERVE VİRDİL BAYLAN 
MERVE YENİ 

MERYEM ATAGÜN 
MERYEM BEYAZYÜZ 
MERYEM BULEM AKSOY 
MESUT AÇIL 

MESUT BIYIKLIOĞLU 
MESUT CANTÜRK 
MESUT SARAL 

METİN İKİNCİ 

METİN NAZİFOĞLU 
METİN YÜCESAN 
MİHRİMAH ABDİOĞLU 
MİKDAT KARABACAK 
MİKTAT ÇEBİ 

MİRZA AHMET GÜNAYDIN 
MİYASE GENÇ 

UAMMER ALTINER 
UAMMER ÇAVUŞ 
UAMMER USTA 
UHAMMED AKYÜZ 
AMMED ÇOLAK 
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UHAMMED ÖZÇELİK 


AMMET KATIRCI 
AMMET ÖRGÜN 
AAMMET ŞİMŞEK 
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UHARREM KANSIZ 
UHARREM ŞEREF 
URAT AKPINAR 
URAT AKYÜZ 
URAT ALTUN 
URAT AYDINÇAKIR 
URAT BÜLBÜL 
URAT DAĞLIER 
URAT EMRE DİLLİ 


ELELE 


MEHMET HACI MUSTAFAOĞLU 
MEHMET HAKAN KÜÇÜKARSLAN 


UHAMMED EMİN ÇAKIROĞLU 
UHAMMED EMİR ŞENOCAK 
AMMED MUSTAFA ÇAKIROĞLU 


UHAMMET ENES GÜNAYDIN 
AMMET ERİM GÜNAYDIN 


AMMET TUNAHAN KELEŞ 


MURAT GÜNAYDIN 
MURAT İSKENDER 
MURAT KURAL 
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MURAT ÖZER 


URAT ÖZTÜRK 

URAT ŞİMŞEKGAGAŞOĞLU 
URAT USLU 

URAT YENER 

URATHAN ANIL 

USTAFA AKSOY 

USTAFA AYDIN KORKMAZ 
USTAFA AYYILDIZ 
USTAFA BEKİROĞLU 
USTAFA ÇAKIROĞLU 
USTAFA DAĞLIER 
USTAFA EFENDİOĞLU 
USTAFA EMİR 

USTAFA KAHRİMAN 
USTAFA KEMAL DURSUN 
USTAFA ODABAŞOĞLU 
USTAFA TÜRK 

USTAFA YAHYAOĞLU 
USTAFA YEŞİLYURT 
USTAFA YURT 

UZAFFER KOÇ 

UZAFFER ÖZTÜRK 

ÜFİT GÜRSEL PAŞAOĞLU 
ÜJGAN BAHADIR 
ÜNEVWER KÖSEOĞLU 
ÜRŞİDE İNCE 

ÜRVET ERDAL 

ÜZEYYEN SARI 

AGİHAN KÖSEOĞLU 

AİLE KOÇ 

AİLE ŞAHİN 

AİM ASLAN 

AZEL GÖRMÜŞ 

AZLI BİRİNCİ 

AZLI KOÇ YAHYAOĞLU 
AZLIM OGUL 

AZMİ BİRİNCİ 

AZMİ ÇAKMAK 

AZMİYE ARDUÇ 

ECMİ TİRYAKİ 

EHİR ERARSLAN 

EHİR NİLA ALAN 

EJDET ALTUN 
EJLA ÇABUK 
EJLA GENÇ 
EJLA HAŞİMOĞLU 

ESLİŞAH AHSEN GÜNAYDIN 
EŞET YENİ 

EZAHAT UZUN 

İHAL UZUNAL 

İHAN SÖNMEZ 

İYAZİ ERARSLAN 

UR BANU ATEŞ 

UR KARATOSUN 

URCAN KAHVECİ 
URHAYAT DİLLİ 

URİ SUİÇMEZ 

URULLAH KANSIZ 
URULLAH KOÇ 


OĞUZ ATA ÖZDEN 
OĞUZ AYBERK KENDİRLİGİL 
OĞUZHAN BEKTAŞ 
OĞUZHAN GÜNEY 
OĞUZHAN KARADENİZ 
OKAN ÜZEN 

OKTAY KENDİRLİGİL 
ONUR AYDIN 

ONUR EYMEN AYVAZ 
ONUR GENÇ 

ONUR KESKİN 

ONUR KURUTÇU 

ONUR UZUN 

ONUR UZUN 

ONUR YETİMOĞLU 
ONURALP KESKİN 
ONURCAN YAHYAOĞLU 
ORHAN KAYA 

ORHAN ZORLA 

ORKUN ARSLAN KIR 
OSMAN AKİF MALKOÇOĞLU 
OSMAN ÇALIŞKAN 


OSMAN ENÜR 

OSMAN NUH 

OSMAN NURİ SÜRMEN 
ÖMER AKTEKİN 

MER ATEŞ 

MER AYDIN 

MER BİLGİN 

MER ÇEBİ 

MER EMİR KUWET 

MER FARUK ARSLAN 
MER FARUK KOÇ 

MER FARUK ŞATIROĞLU 
MER FARUK TÜRKYILMAZ 
MER KILIÇ 

MER MÜSELLİMOĞLU 
MER ÖZTÜRK 

MER RÜZGAR ÖZTÜRK 
MER SAMİ UZUNAL 

MER SÖNMEZ 

MER SÜRÜL 
ÖYKÜ BEKTAŞ 
ÖZCAN ÇÖKERDENOĞLU 
ÖZCAN TÜRKMEN 

ÖZGE AYDINÇAKIR 
ÖZGÜR KAHVECİ 

ÖZGÜR KAPTAN 

ÖZLEM DEMİRKIR 
ÖZLEM KÖSE ÖZTÜRK 
ÖZLEM ÖZTÜRK 

PELİN ASILKAZANCI 
PELİNSU HANÇER 

PINAR AYAR 
PINAR HANÇER 
PINAR HOTOMAN 
PINAR KARLIDAĞ 
POLAT BAYCAN 
POYRAZ CİVİL 
PROF.İBRAHİM TURNA 
RABİA YAZAR SOLAK 
RAİF KARADENİZ 
RAMAZAN ÇAKIR 
RECEP YAVUZ 

REMZİ ALTAŞ 

RESUL ÖZTÜRK 
RESÜL KAHVECİ 
REYHAN GAYRETLİ 
REYHAN YÜKSEL 

RIFKI AYAR 

RIZA KOÇ 

RÜMEYSA KANDEMİR 
RÜZGAR EGE UZUNALİ 
SABRİ GÜL 

SADİRE KUZUR 

SAFA İKİNCİ 

SAİM UZUNAL 

SAİT AHMET BEKTAŞ 
SALİH KAYA 
SALİH YILMAZ 
SALTUK BUĞRA DANIŞMAZ 
SAMET VİRDİL 
SAMET YEŞİLYURT 
SARE TEKBAŞ 
SAVAŞ AKBIYIK 
SEBAHAT HASDEMİR 
SEÇİL GÜNER GÜNSU 
SEDA AKDENİZ 
SEDANUR YAZICI 
SEDAT DİLLİ 

SEDAT YEŞİLYURT 
SEDEF ŞATIROĞLU 
SELAHATTİN KARAKUŞ 
SELAHATTİN SÜRMEN 
SELAHATTTİN AYDIN 
SELCAN KANDEMİR 
SELÇUK KATIRCI 
SELFİRAZ ÇORUHLU 
SELİM DÜBÜŞ 

SELİM ELEVLİ 

SELİM SAKA 

SELİN ELİF KADIOĞLU 
SELİN KORKMAZ 
SELİN NİSA SÖNMEZ 
SELMA ELEVLİ 
SEMANUR KODALAK 
SEMRA ÖREN 
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SENEM DAKNI 
SERAP SAKA 

SERDAR SUAK 
SERHAN OĞUZ 
SERHAT ASLAN 
SERHAT BİLAL 
SERHAT VİRDİL 
SERKAN ÇABUK 
SERKAN PEKTAŞ 
SERKAN SÜRMEN 
SERPİL AYDIN 

SERRA TÜRKMEN 
SEVDENUR İBRAHİMOĞLU 
SEVGİ SÜRMEN 

SEVİL APAYDIN 

SEVİL KUŞÇU 

SEVİLAY ERDAL 
SEVİM ÖZKAN 

SEYİT TÜRKMEN 
SEYMEN AYDIN 
SEZGİN OGUL 

SILA KANAT 

SİBEL EREN 

SİMAY ARDUÇ 

SİNAN ALTINER 
SONGÜN ALTUN 

A AYDIN 

PHİ AVNİ HAŞİMOĞLU 
ÜLEYMAN CANTÜRK 
ÜLEYMAN DOHMAN 
LEYMAN KANSIZ 
ÜLEYMAN TÜRKMEN 
ÜMEYYE AYYILDIZ 


BAN DEMİRKIR 
HİN KARAGÖZ 
KİR CİNGÖZ 


ŞENOL ALPAGO KELEŞ 


ŞEVVAL ŞENOCAK 
ŞEYMA BETÜL KUWET 
ŞUAYİP BAYRAK 
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK 


TAHA KUŞÇU 
TAHA TOPRAK ÜSTÜNDAĞ 
TANER ÇULHAOĞLU 
TARIK BERA DANIŞMAZ 
TARIK ENES SARI 

TAYFUN GÜNAYDIN 
TEMEL TÜYSÜZ 

TEZCAN BAYRAKTAR 
TUFAN EROĞLU 

TUFAN KABATAŞ 

TUĞBA ERATA 

TUĞBA HOTOMAN 


TUĞBA ÖZTÜRK 

TUĞBA ÖZTÜRK KURUTÇU 
TUĞRA SAMET ÖZTÜRK 
TUNAHAN BEKTAŞOĞLU 
TUNCAY BEKTAŞ 

TUNCAY ÇABUK 

TUNÇ AKBIYIK 


TURGUT BİÇER 
TUSEM TİRYAKİ 
TUTKU BEKTAŞOĞLU 
TÜLAY TURFANDA 
TÜRCAN MALKOÇOĞLU 
TÜRKER KÜPCÜ 

FUK ELEVLİ 

FUK UZUN 

GUR ALİ İŞÇİ 

ĞUR AYAR 

ĞUR GÜNER 

ĞUR UZUN 

MUT AYDIN 

MUT GENÇ 

MUT İNAN İNCE 
MUT ÖZ 
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TUĞBA KOLOMUÇ GAYRETLİ 


TUNÇ MURAT TOSUN VE AİLESİ 


ÜRMENELİ MATEMATİKÇİ ALİ KULAÇ 


HİT PİYADE ÜSTEĞMEN OĞUZ KAAN 
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URAL ERDAL 
ÜMİT ÇELİK 

ÜMİT KILIÇ 

ÜMİT KORKMAZ 

ÜMİT ÖZTÜRK 

ÜNAL KILIÇ 

ÜNAL YENİ 

VAHAP EREN 

VOLKAN AYYILDIZ 

VOLKAN HOTOMAN 
YAĞMUR BİRİNCİ 

YAĞMUR KODALAK 
YAĞMUR MALKOÇOĞLU 
YAKUP NUH 

YAKUPHAN KAAN İSKENDER 
YAREN ESLEM YILDIRIM 
YAREN YILDIRIM 

YASİN ÇAĞDAŞ ÖZTÜRK 
YASİN ÇAMYEL 

YASİN KANSIZ 

YASİN ODABAŞOĞLU 
YAŞAR KANSIZ 

YAVUZ KANSIZ 

YAVUZ SELİM KOÇ 

YELİZ TÜRKMEN 

YENER ÇABUK 

YILMAZ İŞÇİ 
YİĞİT BALCI 
YİĞİT UZUN 
YLÇIN GÜNİNDİ 
YONCA ÖZTÜRK 

UDUM BÜLBÜL 

UNUS EMRE ÇALIŞKAN 
UNUS EMRE İŞÇİ 
UNUS EMRE KARAGÖZ 
UNUS EMRE KATIRCI 
UNUS GÖREN 

UNUS KARAGÖZ 
UNUS NUH 

USUF APAYDIN 

ZEHRA MİRAY BAYRAK 
ZEKAİ İŞÇİ 

ZEKERİYA DERYA 

ZEKİ BULUT 

ZEKİ TOKGÖZ VE AİLESİ 
ZEKİ UZUN 

ZEKİYE DİDEM ÖZDEN 
ZERRİN SEZEN 

ZEYNEP AKSOY 
ZEYNEP BETÜL KÜPCÜ 
ZEYNEP CİVİL 
ZEYNEP ÇOLAK 

ZEYNEP DEMİRKIR 

ZEYNEP ELA EREN 

ZEYNEP ERVA SAK 

ZEYNEP KADIOĞLU 

ZEYNEP KARADENİZ 

ZEYNEP NAZ ÇEBİ 

ZEYNEP RANA TEKBAŞ 
ZEYNEP SARE KARAGÖZ 
ZEYNEP SUDE BİLGİN 

ZİYA ATAGÜN 

ZÜLFAR DEMİRKAN 

ZÜMRA EYLÜL KARACİ 
MUHAMMET ONAY 

MURAT MURTEZAOĞLU 
İSMAİL GÜNDOĞDU 
MUSTAFA AKAY 

MUAMMER MAHMUT ALTINER 
SEFA DÖNMEZ 

MİKDAT ÇAKIROĞLU VE AİLESİ 
FATİH YİĞİT 

MEHMET LORT 

KERİM SEYİS 

FARUK GÜRKAN YILMAZ 
EBRAR KÜBRA YILMAZ 
FERHAT BAYRAM VE AİLESİ 
HAMDİ ALPER MEMİŞ 

ÖMER FARUK ALTUNAL 

EMRE ZİHNİ VE AİLESİ 
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MUSTAFA ERTÜRK 
ZEYNEP HİRANUR KÜÇÜK 
SALİH KÜÇÜK 

USTAFA ATAMAN 
ZKAN'KESKİN 

YASİN TÜY 

URAT ŞENTÜRK 
UHAMMET SARIOĞLU 
USTAFA FAZLIOĞLU 
USTAFA GENCAL 

RAHİM ŞAHİN 

MUSTAFA KEMAL URHAN 
İPEK URHAN 

TOLGA GÜNAYDIN 

ARİFE DAŞTAN 

ERKAN BAYKUŞ 

USTAFA KARAOĞLU 
URAT ALİ DOLU 

USTAFA KEMAL ATALAY 
ÜRDOĞAN KARAMUS 

Lİ ÖZKAN VE AİLESİ 
USTAFA ÇEBİ 

USUF DÜNDAR 

Lİ EMRE CİNEMRE 

URAL CİNEMRE 

.TAHSİN KALAYCI 

İDRİS DEMİRTAŞ 

SADİ ERDEM 

LEVENT KOCAMAN 

EVREN YAVUZ 

BURHAN BEKTAŞ VE AİLESİ 
İSA KULAK 

ZEHRA KULAK 

FEYZANUR KULAK 

YAVUZ KEMAL YAZAR 
İKRET SALİH YILMAZ 

LİN YAVUZ 
İNA YAVUZ 
IL YAVUZ 
'AHYA YAVUZ 
MİNE YAVUZ 
ERHAT ÇAKIROĞLU 
EMAL KANDAZ 
USTAFA TALAK 
MRE KESKİN 
'AHSİN KESKİN 

AAKKI KASAPOĞLU VE AİLESİ 
İBEL AYGÜ 
HMET AYGÜN 

USTAFA ŞÜKRÜ NAZLI 
SMAN ŞAHİN 
KAN GEDİKLİ 

AVVA USTA 

USTAFA USTA 

USTAFA YANIK 

ÜSEYİN AVNİ TERZİ 

ESRA SERDAR 

ÜMİN YAŞAR SERDAR 
KREM ÇARKACI 

URAK SATIROĞLU 
UZAFFER KUNDAKCI 
UMHUR GÜRSOY 

AHMET ARAS ÇİLLİ 

SAMET ÇİLLİ 

BURAK ÖZDEMİR 

SAİT ÖZDEMİR 

MURAT AKÇELİK 

GÖKALP İNCE 

GENÇ ÜNİVERSİTELİLER 
REMZİ ÇAVUŞ İNCE 

ALİ İLTER İNCE 

GÖKHAN SANCAK 

ÇINAR SANCAK 

ÖZHAN SANCAK 

BERNA CANBAKKAL GEDİK 
AHMET DURAN GEDİK 
SEFER YAZICI 

M.MUSTAFA YAZICI 
MUSTAFA ALİYAZICIOĞLU 
KENAN BIYIK 


(o 


M 
M 
M 
M 


srmn: 


<> < 


z 


> 


amzanm<>i 


>nT 


MZEDMIZZIDOZ 


w 


z 


(e) 


AHMET ÇIRAK 
ELİF ÇIRAK 

MUHAMMED ENSAR ÇIRAK 
NEVZAT AYDIN 

HASAN FİDAN 

YASİN SUAK 

AYŞEGÜL SUAK 

HALİD ENSAR SUAK 
NUSAP EYMEN SUAK 

EROL UZUN 

ZEKİ KANTARCI 

NEHAR TANINMIŞ 
FAHRETTİN TANINMIŞ 
HAYRULLAH KURU 

FATİH ER 

RUFAT ARSLAN 

EYÜP AKDEMİR 

NİHAT ASLANBAY 

ERVA ASLANBAY 

YUSUF BÜLBÜL 

SERPİL BÜLBÜL 

BELMA AL 

KAMİL DEMİR 

TEVFİK URAL 

MUSTAFA KILIÇ 

NURETTİN ATALAY 

ATİLLA EKŞİ 

ENES EKŞİ 

EMİRHAN EKŞİ 

ÖZKAN EKŞİ 
CENGİZ EKŞİ 
RAHMAN EKŞİ 
NAZMİ ODABAŞ 

DİLARA BAYKAN 

OĞULCAN TÜRK ALBAYRAK 
OKTAY DİNLER 

MURAT İBRAHİMAĞRAOĞKLU 
OLCAY AKYÜZ 
RAMAZAN ATALAR 
HALİDE ATALAR 
NAZMİ İNCE 
MUHAMMER GENCOĞLU 
TURGAY YILMAZ 

ALPER ZAMAN 

CAN ZAMA 
ZEKİ DEDE VE AİLESİ 
NEJDET KAZANCI 
YAĞIZ BEŞİNCİ 
HASAN BEŞİNCİ 
OĞUZ ENES BEŞİNCİ 
ŞENER ALTUNER 
NADİR KAYAŞ 
HÜSEYİN UÇAN 
ALPER KAYA 
MUSTAFA ÇİFTÇİ 

NURETTİN KELEŞ 

MURAT DURNA 

ONUR KAYNAR 

MUHİTTİN BURAK YAZICIOĞLU 
TAHSİN YAZICIOĞLU 

NURTEKİN ÖZÇELİK 

NİHAT YAVUZ 

HALİT KAHVECİ 

MUSTAFA ZENGİN 

VEDAT KELEŞ 

ELİF KELEŞ 
TÜRKER METE KELEŞ 
MELEK SENA KELEŞ 
ZEYNEP SU KELEŞ 
MEHMET YILMAZ 
OĞUZHAN KARASU 
HALİL İBRAHİM DENİZ 
BERK BAL 

SEFA BAL 

ALİ BAL 

YALÇIN USLU 
HİRANUR USLU 
SEVİNÇ USLU 

FATMA NİSANUR USLU 
EBRAN DUA BÜLBÜL 


NUREVŞAN KÖSE 

ÜMİT YILDIZ 

OSMAN BİLGİN 

OSMAN ÇOLAK 

EMİRHAN ÇOLAK 

İBRAHİM DENİZ 

MEHMET TOĞKUŞ 

MAHMUT SÖNMEZ VE AİLESİ 
OSMAN HACIKERİMOĞLU 
MUSTAFA HACIKERİMOĞLU 
RESUL TEPE 

BÜŞRA KAZMAZ TEPE 

ECE YILDIRI 
KENAN YILDIRIM 
YILDIRIM YILDIRIMÖZ 
ZEYNEP DURU KOÇOŞ 
YASİR KOCOŞ 
HAKAN KOCOŞ 

MUHAMMED HANEFİ ÖZTÜRK VE AİLESİ ORHAN SERDAR 

ERTAN ŞİMŞEK 

NURAY YURTSEVEN 

ESAT DEME 
HASAN ERSOY 

ÖMER YİĞİT ERTEM 

ŞEYME ERTEM 

AHMET GÖKTUĞ ERTEM 
FATİH GÜVEN 

YİĞİT GÜVEN 

CEYLİN GÜVEN 

MUSTAFA DİLMAÇ 

İBRAHİM KALEM 

ÜMİT YILDIZ 

OSMAN ERKUL VE AİLESİ 
ŞEREF ALEMDAR 

KAPTAN UYGUR 

OSMAN KÜÇÜKALİ 

OSMAN BEKTAŞ 

Lİ YILDIZ VE AİLESİ 

HMET ÖZSERDAR 
UHAMMED CAN ERGÜNER 
CENUR ÖZSERDAR 

REN ÖZSERDAR 

ÜLYA ÖZSERDAR 

ÖKHAN ARSLAN 

ORHAN ÖZKAN 

UTAY ÖZKAN 

USTAFA ÖZKAN 

ZEKERİYA VICIL 

BAHADIR ATEŞ VE AİLESİ 
BAYRAM ABİŞ 

OSMAN UZUNER 

TUĞÇE UZUNER 

CANER UZUNER 

ÇAĞLAR UZUNER 

FATİH SAĞLAM 

FERŞAT SAĞLAM 

DURSUN MEHMET ŞERBETÇİ 
BERKAY ŞERBETÇİ 

AYŞE ŞERBETÇİ 

GÖKHAN KURT 

SUDE KURT 

AYŞEGÜL BANKER ETKER 
KORAY KARABAK 

BARIŞ DEMİR 

AV.ERTUĞRUL KILIÇKAYA 
SEZGİN ÇAPKUNOĞLU 
BAHAR ÇAPKUNOĞLU 
SONER ÇAPKUNOĞLU 
ŞÜKRÜ ÇAMUR 

İRFAN KARSLI 

OSMAN NURİ AYDIN 

TOLGA DEMİR 

FETHİ BEY CEVAHİROĞLU 
UMUT YELER VE AİLESİ 
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ŞENGÜL BAŞ BİRGÜL ARTUN AKİF SARIYER MİRAÇ BAŞ NECMETTİN ARTUN ALPER KAYA ZEYNEP BUSE BAŞ KÜBRA ARTUN ORHAN KARAGÖZ MUHAMMED BERAT BAŞ HÜSNA ARTUN ADEM TAŞKIN ENBİYA ÖZTÜRK ÖNDER ÇAKIR EKREM TANRISEVEN k 
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(6 Yeni Abonelerimiz “Mart” 


BEŞİRLİ 


Beşirli Kurumsal Beşirli Sigorta Kiralama Aracılık Hizmetleri 


Beşirli Otomotiv 


p AXA SİGORTA 


sigortacılık / yeniden tanımlanıyor 


er 


DANIŞMANLIK 


“Kendinizi iyi hissedeceksiniz” 


Erzurum Yolu Üzeri Anadolu Bul. Erzurum Yolu Üzeri Anadolu Bul. 2. Beşirli Mah. Devlet sahil Yolu Sanayii Mah. Oto Galericiler Sit. Sanayii Mah. Oto Galericiler Sit. Cad. Okman Apt. No:192/P No:1 Ortahisar /TRABZON No:1 Ortahisar /TRABZON Ortahisar / TRABZON 


www.besirliotomotiv.com www.besirliotomotiv.com www.besirlisigorta.com.tr 


0462 2212211 04622212211 04622220000 


Kız Yurdu ve Konaklama Hizmetleri 


Kalkınma Mah. 2 nolu Bostancı Akif Saruhan Caddesi No:72 Ortahisar / TRABZON 


azra 0 462328 0084 


RESIDANCE www.azrakizyurdu.com 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Tomara ya da Karadeniz yöresinde bilinen bir diğer ismiyle kaldirik, doğanın bize sunduğu en lezzetli 

şifa kaynaklarından biridir. Öyle ki 

depresyona bile iyi geldiği söylenir. Bu mucizevi otun sofralarımızdaki en leziz hali olan yumurtalı tomara kızartması'nın k 


tarifini sizler için derledik... (,.., i. » gi 
Yazı: GÖKBEN CENGİZ yazi 
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Karadeniz Mutfağı d : 4 w . ör > 


Orta boy bir kızartma tavası için: 


* Yarım kg yapraklarından arındırılmış tomara sapı 


* İki-üç yemek kaşığı tereyağı 
» Yarım su bardağı mısır unu 


Silme iki tatlı kaşığı tuz 
(Bir tatlı kaşığı haşlanırken kullanılacak.) 


* İki adet yumurta 


Tomaraları güzelce yıkayıp yaklaşım 5 cm. boyutlarında kesip tencereye alıyoruz. Daha sonra otların üzerini geçecek kadar su koyup bir tatlı kaşığı da tuzu ekleyerek hafif yumuşayana kadar haşlıyoruz. Haşlama işlemimiz bittikten sonra suyunu iyice süzdürüp geniş bir kase içerisine koyuyoruz. Üzerine mısır unumuzu, bir tatlı kaşığı tuzumuzu serpip iyice harmanlıyoruz. Tavamıza yumurtaları koyup erittikten sonra karıştırdığımız malzemelerimizi çok kalın olmayacak şekilde tavamıza yerleştiriyoruz. 


Kısık ateşte alt tarafı kızaran tomaralarımızı düz bir kapak yardımıyla çeviriyoruz. Eğer yağ yetersiz gelirse çevirdikten sonra tavamıza yağ ilavesi yapılabiliriz. Bir kase içerisinde iyice çırptığımız yumurtaları tomaralarımızın kızaran kısmının üzerine her yerini kaplayacak şekilde döküyoruz. Alt kısmı da piştikten sonra tekrar çevirip 1-2 dakika kadar daha yumurtaların iyice pişmesini sağlıyoruz. Sonrasında servis tabağımıza alıp dilimliyoruz. 
Sarmısaklı yoğurtla birlikte lezzetini daha da arttırabilirsiniz; bizden söylemesi! 


Sa sallı yö” m Eri le lezzeti Let layabi lirsiniz; İs 2dJen söylemesi! :) l 
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Karadeniz Mutfağı O, 
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Hazırlayan: SÜLEYMAN KARACA 


Ayın Kitabı 


Meraklı Bahçe 


Kasvetli bir şehirde yaşayan Liam adında bir erkek çocuk vardır. Mahallesinde keşif gezilerine çıkmaya bayılan Liam bir gün olmadık bir yerde küçücük bir yeşillik görür. Bu yeşilliği oluşturan bitkilere bakmaya karar verir. Bitkiler gösterilen bu ilgiyi karşılıksız bırakmaz. Liam'ın dokunuşuyla şehir bambaşka bir havaya bürünür. 


Peter Brown, yazıp resimlediği kitabı Meraklı Bahçe'nin sonunda kaleme aldığı yazarın notu bölümünde kitabın çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: “Doğanın beton, tuğla ve çelikten oluşan bir şehirde serpilmesi, çoğu kez imkânsız gelir insana. Oysa ben daha çok seyahat edip çevremdeki dünyaya daha yakından baktıkça doğanın hep hevesle unuttuğumuz yerleri keşfe çıktığının farkına vardım. 
Çiçekleri ve tarlaları ve hatta küçük ormanları her şehirde yabanda büyürken bulabilirsiniz. Arayın, yeter. 
Manhattan'ın batı yakasında yükseltilmiş bir demiryolu vardır, adı da Highline'dır. Trenleri onlarca yıl boyunca şehir sokaklarının çok yukarısından gümbürdeyerek geçti ama 1980'de kapatıldı ve unutuldu. İnsanlarla trenler işe karışmayınca doğa da yeniden süsleme özgürlüğüne kavuştu.” 


Künye 


Yazar: Peter Brown 
Çizer: Peter Brown 
Çevirmen: Sevin Okyay 
Sayfa: 36 

Yayın Tarihi: Ocak 2018 
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(6 Fırtına Çocuk 


Ayın Şiiri 


Bayrağım 

Atalarım gökten yere Vazifemdir bayrağımı İndirmişler ay yıldızı Üstün tutmak her bayraktan Bir buluta sarmışlar ki Can veririm kan dökerim Rengi şafaktan kırmızı. Vazgeçemem ben bu haktan Onun ateş kırmızısı Hasan Ali YÜCEL 


Ne gelincik, ne gülden 
Türk oğlunun öz kanıdır 
Ona bu al rengi veren .. 


Ay yıldızı, gökyüzünün 
Ayla yıldızından yüksek 
Türk'ün alın yazısıdır 
Türk'tür onu yüceltecek. 


Fıkra 


Yedek 


Çocuk bakkala yumurta almaya gitmiş ve bakkal çocuğa küçük yumurtalardan vermiş. Çocuk demiş ki: 

- Neden hep küçük yumurtalardan veriyorsun? 

t Taşıması kolay olur da ondan. Çocuk eksik para verip küçük yumurtaları alarak bakkaldan çıkmış. Bakkal arkasından bağırmış: 

t Eksik para verdin! Çocuk kahkaha atarak demiş ki: 

- Sayması kolay olur da ondan. 


İlginc Bilgiler 


© Bir Okyanusun en derin yerinde, demir bir topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer. 

© El tırnakları ayak tırnaklarına oranla 4 kat daha hızlı uzarlar. 

© Kangurular geri geri yürüyemezler. 

© Kirpiler suda batmaz. 

© 2.600 değişik cins kurbağa vardır. 


Çok eski çağlardan bu yana yapıldığı bilinen halter sporunun örneklerini tarihsel freskler ve vazolar üzerinde görmek mümkündür. Eski Olimpiyat Oyunları'nın ünlü güreşçisi Kretonlu Milo dünyanın ilk haltercisi olarak kabul edilir. 


1896 yılından bu yana olimpiyat sporları arasında yer alan 
halter, günümüzde dokuz sıklette yapılmaktadır; 52 kg'a 
kadar olanlar “sinek sıklet”, 52 — 56 kg arası “horoz sıklet”, 56 
- 60 kg arası “tüy sıklet”, 60 - 67.5 kg arası “hafif sıklet”, 67.5 
- 75 kg arası orta sıklet”, 75 - 82.5 kg arası “yarı orta sıklet”, 82.5 - 90 kg arası “yarı ağır sıklet” ve 90 kg ve daha üstü ağırlıklar ise “ağır sıklet” olarak adlandırılır. Halter1.31m uzunluğunda, 26 mm kalınlığında “bar” adı verilen metal çubuğun iki ucuna asılı belirli kilodaki ağırlığın, iki kolla başın üzerine kaldırılması temeline dayanır. Büyük halter yarışmaları günümüzde iki bölümde düzenlenmektedir; koparma ve silkme. Koparmada yarışmacı barı iki eliyle kavramak ve makaslama ya da çömelme hareketiyle bir hamlede kaldırıp, hareketi tamamladığında kolları gergin bir durumda halteri başının üzerinde baş hakem bırak işareti verinceye değin tutmak zorundadır. 


Kuralları: 


Koparmada yarışmacı halteri tek hareketle başının üzerine kaldırır. Silmede ise iki aşama vardır. Halter ilkin göğse kadar sonra da baş üstüne kaldırılır. Bu iki stilde ek bir güç sağlamak için bacaklar kullanılabilir. Preste ise halter göğse kadar yükseltilip, sonra da baş üzerine kaldırılırken bacakların hiçbir yardımı olmaz. 


Halterciler vücut ağırlığına göre belirlenen gruplarla yarışırlar; üç stilden en yüksek toplam ağırlığı kaldıran sporcu birinci olur. Hazırlık çalışmaları sırasında küçük el halterleri kullanılır. Ağırlık kaldırma kasların gelişmesine yardım eder. Bu spor deneyimli bir çalıştırıcının gözetimi altında yapılmalıdır. 


Tarihçe: 


4. Murat'ın sabahları gürz kaldırma çalışmaları yapması örneğinin gösterdiği gibi Osmanlılar döneminde de bilinen ağırlık kaldırma sporu Türkiye'ye bugünkü biçimiyle 1890'larda girdi. Önceleri aletli jimnastiğin bir kolu sayılan bu spor kısa sürede benimsendi. Türkiye'nin katıldığı ilk Uluslararası yarışma 1924'te Paris'te yapılan Olimpiyatlardı. 19592da Akdeniz Oyunlarında kazanılan altın madalya ilk önemli derecedir. Daha sonra Akdeniz Oyunları ve Balkan Halter Şampiyonalarında da önemli dereceler elde edildi. 


1986'da Türkiye'ye sığınan Naim Süleymanoğlu'nun 1987'de Antalya'da kırdığı ama tescil edilemeyen derecesi, Türkiye adına kırılan ilk Dünya rekorudur. Süleymanoğlu bu başarısını 1988 Seul Olimpiyatlarında da sürdürdü ve art arda alt altı dünya rekoru kırarak bu dalda 3 altın madalya kazandı. 


Uluslararası karşılaşmalar 1920'de kurulan Ulusal Halter Federasyonu tarafından düzenlenir. Türkiye Halter Federasyonu 1956'da kurulmuştur. 
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Bu taraftara bu kart yakışır! 


N Siz de hemen CardFinans Trabzonspor kredi kartına başvurun, takımınıza destek olun. 


vd 


Başvurmak için 
TS yaz, 
2273'e 


gönder!* 


*Başvuru SMS'leri operatör tarifeleri üzerinden 1 SMS olarakücretlendirilecektir. m 


*4 ONE CARDFİNANS 


1967 


SPONSORLARIMIZ 


$£ ONB 


FİNANSBANK 


TURKISH VW TRABZONSPOR 
AIRLINES | : LUKOILCARD 


Sia © DEDEMAN &ulüsoy 


TRABZON 


ANADOLU i Gİ 
SİGORTA bunaolis| sirsberger 


office seating 


RENGİMİZ BELLİ 
HATTIMIZ BELLİ 


Sen de hemen Turkcell'e gel, sınırlı sayıdaki 561li hatlardan birine se hip ol, takımına destek ol! 
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